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OKUYUCU MEKTUPLARI 


Merhaba. Özellikle kaliteli yayınınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Hafta içi yayınladığınız filmleri erken saatlere (21:30) yayınlamanız bizler 
(çalışanlar) için daha iyi olur. Unutmamalıki memleketimizde herkes 8 
saat çalışmıyor. Sizlerde hak verirsinizki yoğun tempoda ve 15 saate yakın çalışıyoruz. İnanın filmin ortasında uyumamak için kahve (daha uyanık tutsun diye Türk kahvesi tercihim) içiyorum. İki seçeneğiniz var ya Türkiye'de sendika üyeliğini yagın hale getireceksiniz herkes 8 saatten fazla çalışmayacak,ya da........ 

Sabri Çalışkan 


Ya da ne?... Kahveyi sade içeceksiniz tabii ki. Siz koltukta sızmayın diye yayın akışını değiştirmemiz biraz tuhaf olmaz mı? Diyelim ki filmi erkene çektik, ya yine sızarsanız? Bunu takip etmemiz çok zor Sayın Çalışkan. 

CA. 


merhaba, nietsche'nin ahlak anlayışı üzerine bir ödev hazırlamaktayım. 
internette konuyu araştırırken 29 Aralık Cuma, 2000'de yayınlamış olduğunuz “ahlak” adlı filmin tanıtımına ulaştım. tanıtım da şöyle bir ifade yer almaktaydı: “Tabii böyle bir film izlemeden önce Nietzsche'nin şu sözlerine kulak vermenizde fayda var; ??Aslında ahlaki olgular yoktur, sadece olguların ahlaki yorumu diye bir şey vardır... Yaşam, doğa ve tarih ?ahlaksız' ise, neden ahlak???..." Dolayısıyla ödevimi bu film üzerine temellendirmeye karar verdim. ancak tüm çabalarıma rağmen filme ulaşamadım...acaba cevabınız al ödevinin temellerini başka bi yere koy mu? yoksa tabi biz sana bir kopya gönderebiliriz mi? olcak merak ediyorum...kimbilir belki başka bir film önerirsiniz... ilgilendiğiniz için şimdiden teşekkürler... saygıyla, 

kerem100(4XXX.com 


Sevgili Kerem, 
Bizim ekipte Nietzsche'nin ahlak anlayışı üzerine kafa yoran ya da yormak isteyen kimse yok. Belki “Sevaptır şu ödeve yardım edelim” diyen biri çıkabilir, küçük bir olasılık ama değerlendirmeye değer. 
Sonuca ulaşmak için önce halkla ilişkilerle ilişki kurman gerekiyor. Hemen bir yanıt alamayabilirsin ama yılmayacaksın. Sana “Burasının video klüp olmadığını, isteyene ödevi için film kopyalanamayacağını” söyleyebilirler, sen yine de vazgeçmeyeceksin. 
Geçiştirmek için “Yönetimden izin almak gerekir” diyebilirler, sakın belirsiz konuşmalarla yetinme, hemen “yönetim kim?” diye sor, ısrarcı ol. İsim alabilirsen hedefe bir basamak daha yaklaştın demektir. Önünde sıkınularla dolu bir yol var, ama Nietzsche'nin dediği 


gibi “NEDEN'i olan NASIL'a katlanır”. 


GA 


CNBC-e de yayınlanan filmin alt yazıları çok hızlı geçiyor. Bunu yavaşlatma şansınız yok mu? 
Erkek İzleyici 


Var, Sayın Erkek İzleyici, filmi yavaş gösterebiliriz, konuşma anlaşılmaz ama altyazı rahat rahat okunur. Film de beş saat olur, içine 19 kuşak reklam alırız. Ya da altyazı filmden bağımsız olarak yavaş yavaş gider, siz sonra görüntü ile bağlantı kurmaya çalışırsınız. 


CA. 


Siz kazanmaya 


ne zaman başlıyorsunuz? 
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Sayın CNBC-e Yetkilileri; biz bir taraftar grubuyuz. 
Takımımızın 1.Lig'e çıkması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Maddi ve manevi desteğimizi takımımızdan hiç eksik etmiyoruz. Şuanda takımımız 2.lig A kategorisinde 1.lig'e çıkma yarışını sürdürmekte. Ve kısmetse 1.Lig'e çıktık gibi birşey. 
Sizlerden isteğim şudur ki, Takımımıza verdiğimiz desteği arttırabilmek için sitemize reklam almayı düşünüyoruz. Eğer sizlerde kabul ederseniz maddi desteğinizi bizlere sağlıyabilirseniz çok seviniriz. Bizim açımızdan maddi desteğin büyüklüğü küçüklüğü önemli değildir. Cevabınızı bekliyor olacağım. 

Kadir Bozcan 


Sayın Bozcan, 

Bu mesaj araya karışmış. Neyse size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Maddi destek sağlamamız biraz anlamsız olur ama manevi destek sağlayabiliriz. 
Hangi takımı desteklediğinizi yazın da destek yanlış takıma gitmesin. 


C.A. 


Ben kanalınızdaki dizilerin neredeyse hepsini izliyorum, hepsi de süper..Rome ve Nip-Tuck'da bunların arasında en iyileri ama bunlarla ilgili sorularım var. Birincisi Rome'ya ne oldu? Sezon finali mi yoksa bitti mi? Bir de Nip-Tuck ne zaman başlayacak? Son olarak önemli bir konuda daha aydınlatılmak istiyorum: bu CNBC-e'nin işareti nedir? 
Ablam tüylerini açmış tavuskuşu olduğunu söylüyor ama ben hiçbir şeye benzetemiyorum.. Çok merak ediyorum.. şimdiden teşekkürler, iyi ki varsınız yoksa ne izlerdim? Başarılarınız devam etsin. 
i İmge Kolağasıl 


Sevgili İmge, 

Rome'un ikinci sezonu 2007'de gösterilecek. 
Çekimler biraz yavaş gidiyor ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. BBC ya da HBO'ya mektup yazarak biraz acele etmelerini isteyebilirsiniz. Nip/Tuck Eylül'de ama 18 yaşın altındakilerin seyretmesi sakıncalı, ablanızla bu konuyu da konuşmanızı rica ediyorum. 
Tavuskuşunu bilen Abla, doğru kararı verecektir. 
Ablalar her şeyi bilir gibi bir sonuç çıka ama olsun. 
CA, 


Bir aydır düzenli olarak (Haftada bir) mail atmama rağmen hiçbir cevap alamıyorum açıkçası şüpheye düştüm derginin okuyucu mektuplarını editörler kafadan mı atıyor diye. Bu şüphemi dindirirseniz çok sevineceğim. ... Yine de izlenebilir bir kanal ve okunabilir bir dergi ürettiğiniz için teşekkürler! 
Uydurma da olsa mektuplara verilen cevaplar çok komik oluyor:) 

Alper Kaya 


Sayın Kaya, 


Şüpheye mahal yok, sevinir misiniz üzülür müsünüz bilmem ama tüm mektuplar gerçek... 
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Mesela SüngerBob'un tipi yüzünden bize kızan bir izleyicimiz hakikaten var. Veya şu mektup da sahici: "Sadece TV Dergileri alaninda degil, bir gençlik konseptinde de dergi, takdiri hak ediyor. Yalniz Ally Me Beal Wampir Slayer'in da kismi artirilamaz mi bu arada." İster inan, ister inanma. 


GEY. 


sayın ilgili, hapishane filmleri ile ilgili yazınıza itirazlarım var: televizyonunuzda bile yabancı filmlerin türkçe adları verilmeye başlandı ama derginizde orijinal film isimlerin türkçe adları niye yok? daha doğrusu bazısında var bazısında niye yok? yazıyı okuyan herkesin “papillon'un” “kelebek” olduğunu bileceğini mi sanıyor yazar? ...kelebek filminde şeytan adası'ndan kaçanın dustin hoffman - kelebek oldugunu yazması, (amal filmlerin türkçe adlarını yazmaması, yazarın, sinema ile ilgisi olmayan bir çevirmen olduğunu düşündürttü bana. o zaman otursun sevin okyay'a danısın. dogru mudur? ama yine de iyi ki varsınız. 
haydar guran 


Sayın Güran, 

Kimsenin Sevin Okyay'a danışmasına gerek yok, bahsettiğiniz yazıyı kaleme alan yazar, zaten ve bizzat çok sevgili Sevin Okyay... Sevin Okyay'a filmin Türkçe adını niye yazmadığını sormadık; fakat fikrimizce tek kelime lisan bilmeyen biri bile, biraz zihin cimnastiğiyle 

papillon > papyon — kelebek bağlantısını kurabilir; üstelik bundan dolayı kendini iyi de hisseder. Okuyucuyu küçük zeka oyunlarıyla hep daha iyiye, daha güzele zorlamak bu derginin yayın politikasının bir parçası zaten. 


G.Y. 


Merhabalar, 
Derginizi düzenli olarak takip eden sıkı bir CNBC-e izleyicisiyim. Benim sizden bir ricam olacaktı. 
Derginizin yanında poster, karton filan veriyorsunuz, posterlere lafım yok fakat bu verdiğiniz kartonlar artık can sıkmaya başladı. Boşa yer işgal eden manasız objeler yerine daha işlevsel bir şeyler veremez misiniz? Mesela üzerinde CNBC-e logosu olan bir mouse pad. 

Mustafa Dumrul 


Sayın Dumrul, 

Karton maketler evinizin Feng-Shui tarzına yakışmayabilir, kabul; fakat haksızlık etmeyin, işlev bizim de hassas olduğumuz bir mevzu. Şimdiye kadar bir defa olsun The Sopranos yemek tarifine bakıp makarna pişirmemiş, evinizin eksiklerini Desperate Housewives defterine not etmemişseniz biz ne yapabiliriz? Ayrıca karton Kenny, Homer vb. 
evinizi kalabalıklaştırıyorsa, çöpe atın gitsin canım. 
Ne var kıyamayacak... 
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FD 150V7 
DEP TV 50” 


aynadan oluşan DMD (DigitalMicromirror Drive) yüzeyine yansıtma ve ardi aracılığıyla büyüterek ekrana getirme özelliği: Dev ekranda müke 


Geleceği görmek ister misiniz? 


Sizi en yakın Siemens yetkili satıcısına bekliyoruz. 


FL342 MD7 
DVD ve DviX Oynatıcılı Multimedya Plazma TV 42” Entegre multimedya kart okuyucu Ve 
USB bağlantısı sayesinde fotoğraf makinesi, cep telefonu, kamera vb. cihazlardan alınan fotoğraf ve MP3 dosyalarını seyretme ve dinleme özelliği. 


FL237 V7 
HD Ready LCD TV 37” 
“İster masa üstünde ister duvarda 
High Definition özelliğiyle yüksek özünürlükte yayın gösterme teknolojisi. 


plazmalarda 10.000:1-konirast oranı vardır. 


Siemens. Gelecek evinizde. 


Bu yıl vizyona giren “The Sentinel” adlı filmde Kiefer Sutherland kendine yeni bir çömez buldu: Eva Longoria. 


vkadınlarının en yaramazı Gabrielle Solis'te seksi gecelikleriyle görmeye alıştığımız Eva Longoria, bu kez karşımıza zeki ve azimli özel dedektif Jill Marin rolünde çıkıyor. Hem de bu işin doktorasını yapmış Kiefer Sutherland'in çömezi olarak. Sutherland'in karakteri David Breckinridee, The Sentinel'de bir kez daha başkana düzenlenecek olan suikastı engellemeye çalışıyor. Ancak bu defa önsezileri güçlü olan karakter Sutherland'inki değil, bu rolü Michael Douglas'ın canlandırdığı, zamanında başkan için kurşun yiyen ajan Pete Garrison üstleniyor. Filmde Garrison'ın aşk yaşadığı 


first lady'yi ise Kim Basinger canlandırıyor. İş 


Tecrübeli özel dedektif 

David Breckinridge (Kiefer 
Sutherland) ve azimli yardımcısı 
Jill Marin (Eva Longoria). 


arkadaşlarının çapkın bakışlarına maruz kalan acemi çaylak rolünde Longoria ve işinin ehli de dektifte Sutherland başarılı bir ikili olmuş doğ. 
rusu. The Sentinel, Desperate Housewives'ın yeni sezonu için kontratını yenilemeyeceğini açıklayan Longoria'nın ilk büyük gişe filmi. Sinemaya geçmek istediğini ve bu derece yetenekli aktör. 
lerle daha az stresli bir ortamda çalıştığı için çok şanslı olduğunu söyleyen güzel aktrisi arak beyazperdede daha sık görecek gibiyiz. Ama ister çapkın bir evkadını olsun, ister özel dedektif, 


Longoria'nın güzelliği gözlerden kaçmıyor. 
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2 MAGAZİN 


Dizide karakterinin başaramadığını gerçek hayatta kendisi gerçekleştirdi. 


oey'de iyi kalpli ama erkeklerden yana şansı olmayan Alex'in umutsuzca Joey'ye âşık 


e sl 


olduğunu ve ona açılmaya çalıştığını hafta | © 


| 
lardır izliyoruz. Ancak yine iyi kalpli ama fazla- | sıyla saf ve çapkın olan Joey, ısrarla Alex'in gönderdiği hiçbir sinyali anlamıyor, hatta ona 


birilerini ayarlamaya çalışıyor. Şanssız Alex, Jo- 


eynin şu anda yeryüzünde arkadaş gözüyle baktığı tek kadın herhalde. Alex'i canlandıran güzel aktris Andre Anders ise karakterinin bir türlü beceremediğini gerçekleştirdi: Matt LeBlanc'ın kalbini çaldı. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle eşi Melissa , 
LeBlanc'tan boşanmak için başvuran ünlü oyuncu, teselliyi çok yakınında, sette buldu. Kimbilir bu ilişkinin seyri belki de karakterlerinin arasın- 


daki romantizmi de etkiler ve 


iki komşu sonunda dizide sevgi- Andre Anders (üstte) “Joey”in setinde rol arkadaşı 


Matt LeBlanc ile (solda). 


li olur. 


Bir kayıp daha bulundu 


“Without a Trace”, kayıp kişilerin bulunması misyonunu gerçek hayatta da sürdürüyor. 


Without a Trace'in sonunda Amerika'da yayınlanan kayıp kişi profilleri, 18 aylık bir kız çocuğunun bulunmasını sağladı. Anne Asia Jackson kayıp bebeği Anisa'ya, profili yayınlandıktan bir ay sonra izleyicilerin verdiği ipuçlarının yardımıyla kavuştu. Anisa'nın, eşin- den boşanan baba Philip tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Babanın tutuklanması olaysız gerçekleşirken, FBI'ın düzenlediği operasyon sırasında bebek Anisa da zarar görmeden kurtarıldı. Without a Trace'te yayınlanan profiller daha önce de 7 ve 8 yaşların- daki Candela kardeşlerin bulunmasında yardımcı olmuştu. FBI'ın düzenlediği operasyonun başında Jack Malone ve ekibi yoktu belki ama, Without a Trace bir kayıp olayını daha mutlu son ile bitirmeyi başardı. Dizi kayıp kişilerin bulunması misyonunu sadece senaryoda değil, gerçek hayatta da gerçekleştirmeye devam ediyor. 


sl 


Özgürlüğü D-Max'le yaşayın. 


Isuzu D-Max 4x4'le özgürlüğü şehirde, dağda, doğada, kısacası her yerde yaşayın. 


130 beygir, 3.0 litre TDI motorlu otomatik vites ve 100 beygir, 2.5 litre TDI motorlu manuel vites seçenekleri 
»Tek dokunuşla 4x4 sürüşe geçiş » Sürücü ve yolcu hava yastığı “EBD-ABS » Multireflektörlü halojen farlar. 
Siz de İsuzu D-Max 4x4'le bir an önce tanışın. Özgürlüğü her yerde yaşayın. 


D-Max 4x4 (2500 cc) 40.990 YIL | D-Max 4x4 (3000 oc) 48.990 YIL 


Ücretsiz Müşteri Bilgi Hattı: 0800 251 2651-52 Wwuisuzu.com.tr/dmax 


İZ Dizi DOSYASI SUÇ DÜNYASI VE TEKNOLOJİ 


Önemli olan 


akıl yürütmek 


Artık dedektif zekâsı değil de “laborant bilgi ve tecrübesi” mi ön planda? Aslında mantık ve yöntemler pek değişmiyor; değişen, daha hatasız sonuca ulaşmayı sağlayan, çözümü hızlandıran teknik analiz yöntemlerinin gelişmesi. 


herlock Holmes, elindeki büyüteçle masanın üzerindeki tozlara bakıyor. Sonra kültablasına uzanıyor ve tablanın içindeki puro külünü özenle inceliyor. 
Tam bir muamma gibi görünen cinayet vakası şimdi çorap söküğü gibi çözülecek. Çünkü Holmes, tam manasıyla bir külyutmaz ve yüzlerce çeşit sigara, puro markasını kokusundan hat ta külünden anında tanıyabiliyor. Şüphelendiği kişinin içtiği puronun dumanını çaktırmadan şöyle bir koklaması yetecek de artacak bile. Gerisi çaresizlik-içindeki katilin suçunu itiraf etmesine kalacak. 

Dedektiflik romanları ya da filmlerinde esas olan insan zekâsı olagelmiştir hep. Parçaları titiz bir şekilde tek tek birleştiren kahramanımız olayı sonunda çözdüğünde, kendisine hayranlık duymamak elde değil dir. Buruşuk pardesüsüyle, konuşurken sürekli olarak lafi karısına getirmesiyle meşhur Komiser Columbo'yu hatırlayalım. Olayın sonuna kadar sanki gayet safmış da kimin suçlu olduğunu anlayabilmiş değildir. Ama bir anda keskin zekâsının her şeyi nasıl yer- li yerine oturttuğunu anlayıverirsiniz. 

Bugünün dedektiflik dizilerine gelince, işler sanki biraz değişmiş gibi. Mesela CSI: NY... İnanılmaz bir teknoloji, akla haya- le gelmeyecek ipuçlarından laboratuvar analizleri sonucu suçlu anında enseleniyor. Peki, o alışılageldik Agatha Christie romanlarından fırlamış gibi duran dedektif tipi tarihe mi karışt? Her şey teknoloji sayesinde böyle rahatça çözülürse, ileride iyiden iyiye daha da ilerleyen bir tekniğe sahip olunacağı düşünülürse, suç işlemek ya da işlenen suçun faili meçhul kalması mümkün olmayacak mı? Artık dedektif zekâsı değil de “laborant bilgi ve tecrübesi” mi ön planda? 

“Cinayet çözümünde zekâ, hâlâ ön plandadır, çünkü vakayı çözecek olan yine insandır” diyor Bülent Çakar. Kendisi kriminoloji laboratuvarlarında çalışmış, şimdi aynı işi yapmasa da bu konuda deneyimli bir uz- 


di 14 


man. “Sherlock Holmes'un sigaradan sonuca giderek cinayeti aydınlatması eski dedektiflik romanlarının işi gibi gelebilir. 
Ama bugün de hâlâ olay mahallinde bulunan bir sigara izmaritinden sonuca gidilebilir, çünkü o izmaritin üzerindeki dudak izinden DNA tespiti yapılabilir.” 
Yani Ü üzere mantük de iyor; n, daha hatasız sonuca ulaşmayı sağlaçözümü hızlandıran teknik anaemlerinin gelişmesi. 
slında” diyor Çakar, “ 
tem aynıdır. Mesela ateş at 


rut izi analizi. Eskiden parafin kullanı- 


larak yapılırmış. Yüz sene önce de barut izi analizi yapılıyordu ya Swap denilen yöntem kullanılıyor şimdi.” 
Ve cinayet çözümündeki esas kilit anlayışı aktarıyor: “Her etkileşim bir iz bırakır. Önemli olan akıl yürüterek ne gibi izler olabileceğini düşünmek, sonra bu izleri tespit etmeye çalışmak ve tespit edilen izlerin analizi sonucu gerçeği ortaya çıkarmak 

Mesela, belli bir alanda eroin ticareti yapıldığı şüphesi var, ama ortada eroin yok. Çakar'ın anlattığına göre, mekânda eroin kalıntısı olabileceği göz önüne alınır ve ici özel yöntemle temizlenmiş bir elektrik süpürgesi yardımıyla toplanan tozlar analiz edilerek eroin bulunabilir. Yani gelişmiş teknik araçlar kullanmaya gerek yok, önemli olan akıl yü rütmek. 

Peki, kusursuz bir cinayet nasıl işlenebilir? 

Ya da kusursuz bir cinayet olabilir mi? 

Çakar'a göre iz bırakmamak mümkün değil. Ama asla yakalanamayacak bir cinayet için birinci şart cinayetin nedensiz olması. 


Yani, öldür 


“Cinayet çözümünde zekâ ne olursa olsun hâlâ ön plandadır, çünkü vakayı 

çözecek olan yine insandır. 

Asla yakalanamayacak bir 

cinayet için birinci şart cinayetin nedensiz olması. 

Yani, öldürdüğünüz kişiyi 

tanımayacaksınız ve onu öldürmek için bir sebebiniz olmayacak.” 
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günüz kişiyi tanımayacaksınız ve onu öldürmek için bir sebebiniz olmayacak. O zaman cinayeti çözmeye çalışanların işi çok zor. Çünkü herhangi bir iz bıraksanız bile, bu izleri takip ederek size ulaşılması neredeyse imkânsız gibi bir şey. 
DNA analizinde kullanılabilecek bir iz bırakmış bile olsanız, elde edilen DNA bulgusunun kime ait olduğunu bulabilmek mümkün olmayacak. 

Kriminal vakalarda halen kullanılan en eski yöntemlerden biri parmak izi aranması. Parmak izinde de “attığınız taşın, vurduğunuz kuşa değmesi lâzım” diyor Çakar. Bir hırsızlık vakasında 
örneğin, parmak izi analizi yapmak 500 
dolara mal olabilecekken, çalınan malın değeri sadece 100 dolarsa, ne yapılabilir? 

Film seyretmiş herkesin bildiği bir yöntem vardır: Suç işlerken eldiven kullanmak ya da en azından olay mahallinden ayrılırken temas ettiğiniz yerleri silmek... O yüzden bugün DNA analizleri daha ön plana çıkmakta. Kusursuz bir cinayet işlemenin ikinci kuralına gelelim: Cina- 
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“CSI: NY” gibi diziler bazılarının iddia ettiği gibi sakıncalı olabilir mi? 
Uzmanlara göre tam tersi geçerli. Her şeyin çözülebiliyor olması insanları suçtan uzak tutmak için caydırıcı bir etken. 


i yeti işlediğiniz yerde saç teliniz, 
© herhangi bir vücut kılınız ya da sa- 
© çınızdan dökülecek bir kepeğin kalmaması gerekiyor. Yani saçınızı ve vücudunuzun her yerini kapatan özel bir giysi giymeniz, sizi kurtarabilir. “Kıl ve tüy” diyor Çakar, “vaka çözümlerinde çok yararlı olur. Çünkü vücudumuzdan sürekli olarak kıl, tüy dökülür. Saçınızdan düşecek kepek bile DNA tahlili için yeterli olabilir. Saç telinden analiz yapımında eskiden 


ME 


> karşılaştırma yöntemi kullanılırdı. 
Bulunan saç teli ile şüpheliden alınan örnek, özel mikroskoplar altında eşleştirilir ve karşılaşarılırdı. Ancak DNA yönteminin gelişmesinin ardından bundan vazgeçildi. Saç teli karşılaştırma yöntemiyle suçlanarak uzun yıllar hapis yatanların, DNA kontrolü yapıldıktan sonra masum oldukları ortaya çıkmış.” 

Bütün bunlara dikkat ettiniz diyelim. Ama bir de ayak izleriniz var. Aynı ayakkabıyı giyen aynı ayakkabı numarasına sahip başkası olamaz mı? 
Olabilir, ama önemli olan kusurlar ve ince detaylardır. “Eski dedektiflik romanlarında çok vardır. Daktiloyla yazılmış bir mektup kanıt olabilir. Her daktilo aynı yazmaz, bastığı harflerde her daktilonun kendine ait 

kusuru vardır. Ayakkabı da öyle. Herkesin basış biçimi ve bıraktığı iz farklıdır. Özel analizle o izin sizin ayakkabınızın izi olduğu anlaşılabilir.” 
Aynı şekilde giysileriniz de sizi ele verebiliyor. Özellikle kurbanla boğuşma yaşanmışsa 

- ya da olay yerinde giysiş eniz bir yere takılmışsa, kalan kü- 
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OAndromeda 


Dünyanın en büyük residence ,! 


Gökyüzünün en büyük ve en parlak yıldız, e parlayacağı yer olarak Ataşehir'i seçti: Birbirine baglı 4 en oluşan:dunyanın. 
en büyük residence'1 Andromeda, mükemmel dünya My Wortd'ün merkezinde, kentin en iddialı yaşam alanı ve en parlak geleceğe sahıp yatırımı olarak yükseliyor. 


Yoğun ve incelikti bir estetik anlayışla tasarlanmış, göz kamaştırıcı bir'konforta bezenmiş dairenizde yaşarken, modern bir kentte ihtiyaç'duyabileceğiniz her şeyi evinizin altında bulabileceksiniz. 


Gelin, 990 daireden birindeki, yatırım değeriyle dö Sizi iyice yeni yaşamınızı konuşalım: 


tamı # Resepsiyon » fet Görevlisi » Housekeeping Hizmeti > Valet 8 Concerye Sayna-e- Buhar “Banyoları '*“Güz 
Karda, Sayasin, Merobik, Yaga, G: 


WWW; yi com.tr) ren ner» dük 6777 


WW Hayalinizdeki inceliğin ii yeni Tormu 
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Hayalinizdeki telefon 
D820 


Müzik keyfi 


İster stereo kulaklıklar ile isterseniz D820'nin çift hoparlörleri Üzerinden sevdiğiniz şarkıları çevrenizdekilerle paylaşarak dinleyin. MP3, AAC veya AAC- dosyalarınızı D820'ye aktarın ve dinlemeye başlayın. Stereo ses destekli çift 


hoparlörler ile şarkılarınıza üçüncü bir boyut ekleniyor. 


Bağlantı özellikleri 


Samsung D820, IV çıkısı özelliği ile televizyonunuza doğrudan bağlanabiliyor olmasının yanı sıra, Bluetooth 2.0 ve A2DP & AVRCP destekleriyle gelişmiş kablosuz bağlantı seçeneklerini ve EDGE desieğini de beraberinde sunuyor. D820 ile yazıcınıza, diğer telefonlara ya da Bluetooth stereo kulaklıklara bağlanın, A2DP desteğiyle kablosuz stereo müziğin, AVRCP desteğiyle Bluetooth cihazları kontrol eimenin keyfini çıkartın. 


Kablosuz baskı özelliği 


Bluetooth ve USB bağlantılarıyla bilgisayarınıza bağlanabilirsiniz. D820 bunlara ek olarak doğrudan baskı imkanı sunuyor. PictiBridge desteği sayesinde bilgisayarınıza gerek kalmadan fotoğraflarınızı Bluetooth destekli yazıcınıza gönderebilirsiniz. 


n 


ğ 


incel 


Hayalinizdeki yeni formu 
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Sherlock Holmes sigara izmaritini koklayarak katili buluyordu. Bugün ise katilin içtiği sigaranın 


izmariti onun DNA'sını ele veriyor. 


çücük lifler sizinkilerle eşleştirilebiliyor. 
Aslında bütün bu yöntemler sadece suçluyu bulmaya yaramıyor. Aynı zamanda şüphelinin aklanması için de yararlı olabiliyor. Haksız yere hapis yatacak biri bu teknikler sayesinde kurtulabiliyor çünkü. Bülent Çakar, Türkiye'deki cinayet vakalarının çoğunlukla kolay çözülebildiği kanısında: “Çünkü burada cinayetler genelde anlık öfke sonucu işleniyor. Dolayısıyla detaylar üzerinde çok düşünülmediğinden geride fazla iz kalıyor. 
Ayrıca bir diğer durum da Türkiye'de insanların *evet, ben vurdum” diye ortaya çıkabilmeleri. O yüzden katil olduğunu söyleyen insanın gerçek katil olup olmadığını anlamak için analiz yapmak yetiyor. Çünkü Türkiye'de vaka üstlenme çok rastlanan bir durum. Te- 


cavüzde örneğin genelde kimse kolay kolay ortaya çıkmaz, ben yaptım diye. Ama tecavüz- de boğuşma çok fazladır ve aynı zamanda vü- 
© cut salgıları da göz önüne alınırsa gerçek suç lunun teşhisi kolaydır. Eğer şüpheli varsa tabü ki...” 

İzinin bulunması en zor katil tipi ise seri katiller... Çakar'a göre Türkiye'de çok fazla rastlanan bir durum değil seri katiller. Çünkü” diyor Çakar, “bizim hâlâ geleneksel hir toplum yapımız var ve insanlar iç içe yaşıyor. 
Herkesin gözü birbirinin üzerinde ve herhangi bir olayda görgü tanığı olma ihtimali çok yüksek. Ama Batı toplumlarında yan dairesinde cinayet işlenen bir adam hiçbir şeyden haberdar olmayabiliyor, zaten yan dairede oturan adamın tipini ya da ismini bile bilmiyor olabiliyor.” 

Peki, CSI: NY gibi diziler bazılarının iddia i ettiği gibi sakıncalı olabilir mi? Çeşitli yön- 
© temleri öğrenenler suç işlerken bunlara özellikle dikkat etmeyi öğreniyor mu? Buna pek 


© katılmıyor Çakar. “Bunları gizleyemezsiniz. 


Sonra bütün bu yöntemler mahkemede konuşulacak zaten. Sanığı ne ile suçladığınızı açıklamak zorundasınız. Ayrıca tam tersi her şeyin çözülebiliyor olması insanları suçtan uzak bile tutabilir bence” diyor. 

Aslında birçok insanı bu tarz hikâyeler, içindeki yaratıcı zekâ sebebiyle çok çekiyor. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanında polisiye romanlar yüksek satış rakamlarına sahipler. 

Son bir merakımız var elbette. CSI: NY ve benzerleri ne kadarıyla gerçeğe yakın? “Neredeyse tamamen gerçek denebilir. Sadece iki itirazım olabilir. Birincisi; bir kişinin çok alanda uzmanlık sahibi olması pek gerçeği yansıtmıyor, 

ama sırf bu yüzden dizi kadrosunu kalabalıklaştırmak anlamsız olabilir. 
Bir de CSI'da olaylar çok hızlı çözülüyor, gerçekte bu kadar hızlı çözülmeyebilir. Ama bu da dizi filmin temposu ve süresi içinde normal karşılanması gereken bir detay. Gerisi olduğu gibi 


gerçeğe uygun...” 
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MARRIED WITH CHILDREN 


Bundyler geri 


Televizyonun belki de en antipatik, buna rağmen en çok sevilen ailesi Bundyler bir kez daha karşımızda. “Married with Children”, bu kaybetmeye mahküm ailenin komik maceralarını ekrana getiriyor. 


Ik izlediğinizde belki de tuhaf gelir, “Ne pis- o “Beyaz süprüntü” bir aile hakkında olması. Balik aile!” dersiniz. Daha ikinci bölümden iti: Oba Al'ın reisliğindeki aile anne Pegey, kızları baren alışmaya başlar, birkaç bölüm sonra ( Kelly ve oğulları Bud'dan oluşuyor. Bir de Buck da tiryakisi olursunuz. Married with Chik (o adlı köpekleri var. 

dren / Evli ve Çocuklu'nun özelliği de bu zaten: 5 Nisan, 1987'de yayınlanmaya başlayan Mar- 


döndü! 


ried with Children, 10 sezon devam eden, 259 
bölümü gösterilen rekortmen dizilerden biri. 
Hâlâ hafta arasında yayınlanıyor, 60'dan fazla 


ülkeye de satılmış durumda. Fox TV şirketi yayına 1987'nin 5 Nisan'ında Married with Chik dren ile başlamıştı. Ruport Murdoch'ın sahibi olduğu Fox, üç klasik TV şirketi NBC, ABC ve CBS'le rekabet etmek üzere kurulmuştu. İlk akşam saat 20:00'de Married with Children'ın pilotunu yayınladılar. Arkasından da The Tracey 


Ullman Show'un pilotu geldi. Her iki program da o akşam üçer kez yayınlandı. Fox diğer şirket lerden farklı olmak istediği için, sıra dışı Married with Children, ilk yıllarında kanalın amiral gemisi oldu. 

Bundyler, uyumsuzluk içinde Chicago'da yaşıyorlar. Hayatlarına hep bir kaos hâkim, sürekli birbirleriyle atışıp duruyorlar. Ama, ailenin babası Al'in dediği gibi, daima birlikte kalacaklar: “Sevgi, nefret, baksana, biz aileyiz, ne fark eder ki?” Evleri müstakil. Komşuları da Marcy ile kocası (ya da kocaları). Marey, dizinin komik unsurlarından biri. Alin onu beğenmemesi, sık sık kafa bulması, hatta hakaret etmesi de, Married with Children'a has espri anlayışının tezahürleri arasında. Bundyler'in imrenilir bir hayat sürmediği ortada. Pegey ile çocuklar sefil hayatlarının faturasını hep Al'e çıkarıyor. Kötü bir şey olduğunda babalarına alaylı bir şekilde teşekkür ediyorlar. Öte yandan, birbirlerinin başarısızlıklarından keyif de alıyorlar. Yine de, Bundy kutlamasına giriştikleri neşeli anları var. Aile arabaları da onların toplumdaki seviyelerinin bir yansıması gibi: 1970'lerin başından kalma bir Dod- ge kullanıyorlar. 

Married with Children, 1980'li yıllar aile sit comlarının parodisi olduğu için dizinin ilk adı, Not the Cosbys / Cosby Ailesi Değil'di. Başlıca meseleleri cinsellik, başarısızlık, kayıtsızlık, parazitlik ve sahtelik. Ama karakterlerin hayatları devam ediyor. Ya da, Al'ın dediği gibi, “Bundyler çuvallar, ama vazgeçmez”. Karakterleri genellikle siyaseten yanlış tavırlar içinde. Bud hariç, akıllarının kıt olduğu da söylenebilir. Öte yandan, Married with Children o kadar başarılıydı, yapımcıları diziden öyle emindi ki, hiçbir zaman şöhretli konuk oyuncular oynatmaya kalkışmadılar. Bunun yerine yapımcılar küçük roller için pek çok Playboy Kızı ve başka güzel kadınla anlaştı. 10 yıllık süre boyunca dizide değişiklikler görülse de, Bundy ailesi hep bir arada kaldı. 

Dizinin yaratıcıları Ron Leavitt ve Michael G. 
Moye. İkisi daha önce The Jeffersons'ın senarist liğini yapa, Silver Spoons ve It's Your Move gibi dizilerin de yapımcılarıydı. Married with Chil dren'da da, yer yer bu dizilerin etkisi görülür. Sevilen diziye karşı çıkanlar da oldu elbet. 1989'da 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Detroit'li Terry Rakolta, aileleri olumsuz etkilediği iddiasıyla, diziyle mücadele etmeye başladı. 
Ama bu mücadele, insanların Married with Children'ı büsbütün merak etmesine yol açtı, dizinin rating'i yükseldi. Yapımcılar dizi yayınlandığı sürece, her Noel'de Rakolta'ya bir meyve sepeti göndermeyi âdet haline getirdiler. Rakolta daha sonra “Sorumlu Televizyon İsteyen Amerikalılar” örgütünün başkanı oldu. 


Al Bundy- Ed O'Neill 

Evli ve çocuklu. New Market alışveriş merkezindeki "Gary's Shoes & Accessories for Today's Woman" adlı ayakkabıcıda asgari ücretle tezgâhtar olarak çalışır. Genellikle mavi gömlek ve kurşuni renkte pantolon giyer. Bütün gün onu raözellikle 


Pegey'den ve mağazadaki şişman kadınlardan (1-1 > ik İ 


hatsız eden kadınlardan, karısı nefret eder - çoğu akşam eve gelince, “Bugün 


dükkâna şişman bir kadın geldi...” diye başlayan 


bir hikâye anlatır. Al, karısının ailesinden ve 


Fransızlardan da nefret eder. Ama her şeyden çok, Pegey ile sevişmekten nefret eder. Buna karşılık, onu hiç aldatmamıştır, asla da aldatmaz. 
Birayı, sağ elini pantolonuna sokmayı ve TV'de spor programları izlemeyi sever. Tuvalette uzun süre kalmak da hoşuna gider. Hayatının doruk noktası, lisedeki bir Amerikan futbolu şampiyonasında tek bir oyunda dört sayı yapışıdır. Hobisi ise bowling'dir. Onu, herkes için neyin en iyi olduğunu bilen müşfik babanın tam karşıtı olarak tanımlayabilirsiniz. Çok ender duş yapar, yalan söyler, kimseyle kucaklaşmaz. Ender olarak yemek yer, çünkü karısı yemek yapmaz. Gerekli bulursa kızı Kelly'nin erkek arkadaşlarını döver. Kadınlara karşı erkekleri koruyan NO MA'AM'in kurucusudur. En çok "Big'Uns / Kocaman Kocaman" dergisini karıştırmayı ve “Hadi bakalım” demeyi sever. Dizi boyunca, “Alin hangi adın kısaltılmış hâli olduğunu öğ- 


renemeyiz. 


Margaret "Pegey” Bundy- Katey Sagal 

Al'in karısı, çok tembeldir. Ailesine yemek yapmayı ya da evi temizlemeyi reddeder. Giysileri yıkamaktansa yenilerini alma yanlısıdır. İşe girmeyi düşünmez bile. Gündüzleri, ailenin sevgili kanepesinde oturup televizyondaki bütün “talk-show”ları izler. Bir yandan da tonlarca bonbon yer, ama asla şişmanlamaz. En sevdiği şov “Oprah” olsa da, evi den alışveriş yapmayı sağlayan “Home Shopping Network”ü de beğenir. Peg 
© genellikle beyaz süprüntü modasını takip eder, daracık pantolonlarla iğne gibi ince yüksek topuklu ayakkabılar giyer. 
Bu yüzden de biraz tuhaf yürür. Al'in aksine, kocasıyla sevişmekten hoşlanır. 
Yakışıklı genç adamların cazibesine kapıldığı olmuştur, ama o da Al gibi eşine asla ihanet etmez. Kızlık soyadı Wanker'mış. Ailesi de Wisconsin'ın hayali kırsal kesimi Wanker County'denmiş. 
Ale bakılırsa, oradaki herkes birbiriyle akraba. 


Keliy Bundy - Christina Applegate Ailenin güzel kızı. Kafası hiç çalışmaz 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ve kelimeleri yanlış kullanışı (Kelly kelimeleri) dizinin en komik anlarına yol açar. Kardeşi Bud çoğu kez onun cehaletinden yararlanır. 
Kelly'nin bir sürü erkek arkadaşı vardır, hatta bazen aynı anda bir sürü. Al ona şefkatle “Balkabağı” der. Dizide bir ara nasılsa liseyi bitirme- yi başarır. Sonra model, TV tema parkı karakteri “Verminatör”, böcek ilacı sözcüsü olarak ve uzun süre de garson olarak çalışır. Oyunculuk kurslarına gider. Kardeşi gibi dizi boyunca, kendi hayatı için bir plan yapmaksızın, anne-babasıyla yaşar. 
Kimi geri-dönüşler- de, Kelly'yi çocuk- f A lar oynadı. a a 


Budrick o "Bud" 
Franklin Bundy - David Faustino 

Ailenin akıllı oğlu. Her zaman not ları iyi olan bir öğ- 


m 


renci oldu (daha pilot bölümde bunun sözü edi: lir), liseyi bitirdikten sonra da Trumaine Üniversitesi'ne gitti. Aklı fikri sekstedir ama kızlardan yana pek şansı yoktur. Bu yüzden de odasında İsis adlı bir şişme bebek bulundurur, sık sık mastürbasyon yapar, ailesi de acınacak seks yaşantısı yüzünden onunla kafa bulur. Bud'ın gerçek arkadaşları ya da düzenli bir işi de yoktur. 


Buck 
Buck ailenin ilk köpeğiydi. Onun çevresindeki dünyayı küçümseyen fikirlerini duyabiliriz. Buck, Reguiem for a Dead Briard adlı 


bölümde öldü ama 


Bundylerin ikinci köpeği Lucky ola- 


rak yeniden doğdu. 


Bundyler onlara pek  aldırmadığı için oOBuck ve 


Lucky daima açtır. 


oğrafçılığa sahip 


eleri NİZ 
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ROBERT ROCKMOND 
KNEPPER DUNBAR 


PRISON BREAK 


Kaçıyorlar mı sahiden? 


“Prison Break”in birinci sezonu ortalarına yaklaşırken, herkesin merakını çeken bir soru var: Dizi, adının hakkını verecek mi? 
Lincoln idamdan kurtulacak mı? En önemlisi, kaçacaklar mı? 


DOMINIC 
PURCELL 


âlâ hapishanedeler, sinirler gittikçe geriliyor. Azimli Michael bile taham: mülünün sonuna yaklaşıyor, ama mutaka kaçmaya kararlı. Artuk iyice köhneleşen Fox River Cezaevi vaktiyle Amerikan İç Savaşı mahkümları ve seri katillerin yatuğı yermiş. Hava buz gibi soğuk. Kışın Chicago'da çekim yapmak kolay değil. Neyse ki içerisi sıcak. Ama ileride pis kokulu bir hücre bloğu var ki, insanın burnu düşer. Her yeri süprüntüler sarmış, şilteler sigaradan yanmış, tuvalerler 


T-Bag'in dişlerinin renginde. 


MUSE 
WATSON 


Klostrofobi başından beri Prison Break'in ya: ratıcı karışımının bit parçası. Zaten hapishane lerden başka bir şey beklemek de mümkün de: gil. Belki de havayı bu kadar gergin hale getiren, beklenen kaçışın henüz gerçekleşmemiş olması: 


dır. Lincoln'u oynayan Dominic Purcell bile bi: 


raz huzursuz görünüyor. “Şimdiye kadar çoktan 


kaçmış öluruz sanıyordum” diyor, “hücremde oturmaktan bıkam. Ama yazarlar öyle zekice ge lişmeler, yepyeni fikirler buluyor ki, hikâyenin 


buradaki kısmı bir türlü sona ermiyor.” Üçüncü 


sezon görüşmelerinin başlamasına şaşırmamalı, 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MICHAEL SCOFHELD - WENTWORTH MİLLER Suçu: Silahlı soygun 

Cezası: Beş yıl 

Michael'a benzeyen yanı: “Disiplin ve tertiplilik duygusu. 
Senaryolarım hep çok düzenli bir şekilde istiflenmiştir.” 
Gizli kökeni: Bir geri-dönüş sayesinde izleyiciler Michael'ın hapishanede takındığı ifadesiz yüzün yeni bir özellik olmadığını anlayacak. Ağabeyi hapse atılmadan çok önce de böyleydi. Lincoln'ün Michael'ı yıllar önce geliştirmeye zorladığı kişilik, şimdi belki de onun canını kurtaracak. 
Miller'in hayalindeki plan: Dövmeden kurtulmak. “İyice zorlaştı. Yapıp silmesi dört saat alıyor.” Kusura bakma, Miller! Yapımcılara göre dövmenin ikinci sezonda can alıcı bir rolü var. 

Kaçıştan önce: Michael şöyle iyice bir patlamak istiyor. Miller de bu ânı dört gözle bekliyor. “Bazen Robert'ı (Knepper) ya da Peter'ı (Stormare) esip kükrerken izliyorum ve 'Ben de bunu yapmak istiyorum!' diye düşünüyorum. Belki artık bana da kanatlarımı açma şansı verilir.” 

Hapishanedeki hayata tahammül edebilir miydi?: “Beş saniye bile dayanamazdım.” 

Tahmini kaçma şansı: “Yüzde 100” diyor, hapishane doktoru Sara'yı oynayan Sarah Wayne Callies. “Bu dizide herkes harcanabilir, ama Wentworth asla!” 
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LINCOLN BURROWS - DOMINIC PURCELL 
Suçu: Adam öldürmek 

Cezası: İdam 

Sandalye sorunu: Purcell'a (daha önce John Doe'da oynuyordu) rüya sekansı için Joliet'deki hakiki bir elektrikli sandalyeye oturur mu, diye sormuşlar. Kabul etmemiş. 
“Gerçek insanların resmen oturup öldüğü bir sandalyeye oturmam.” 

Niye ara verildi?: “Ben de herkes gibi şaşırdım. Dizi öyle bir ivme kazanmıştı ki, bir süre yayından kaldırılması tuhaf geldi. Ama patronlar öyle münasip bulmuş.” 

İkinci sezon: Aktör, ikinci sezonda duruma Lincoln hâkim olacak diye düşünüyor. “Birinci sezonda Michael, 

planı olan adamdı. Bence ikinci sezonda Lincoln 

ön plana geçmeli.” 

Kaçıştan önce: “Bence kaçmadan önce Lincoln daha da fazla gerilecek” diyor Purceli. “Adamakıllı öfkelenecek.” 
Hapishanedeki hayata tahammül edebilir miydi?: “Bunu hayal etmek bile istemiyorum. Bir hücrede 50 yıl çürümek mi? Herhalde kendimi öldürürdüm.” 

Tahmini kaçma şansı: “Yüzde 100” diyor yine Callies, “ama bütün bunların ardından Lincoln elektirikli sandalyeye otursa komik olmaz mıydı?” diye ekliyor. 
Harika fikir! Öyleyse yüzde 80 diyelim. 


www.zekitriko.com.tr 
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BENJAMIN “C-NOTE” 
FRANKLIN ROCK - 
MOND DUNBAR 
Suçu: Çalıntı mal bulundurmak 

Cezası: Sekiz yıl 

Süper üçkâğıtçı: Prison 
Break'in en iyi sürprizlerinden birinde, 
C-Note'un karısını nasıl kandırdığını öğreneceğiz. 
“Ne üç kâğıtçı ama!” 
diyor Dunbar. “İşte yazarlarımız 

bu kadar iyi. Bildiğini sandığın bir şeyi alıp ona takla attırıyorlar.” 

İkisinde birden: Dunbar sezona iki Fox dizisiyle başladı. Chris O'Donnel! - 
Adam Goldberg, 

drama / komedisi Head 
Cases'ta da oynuyordu. 
Neyse ki diğeri kısa sürdü. 
C-Note başlarda onun için fazla geliştirilmemişti. 
“Karakteri ancak şimdi yakalıyor gibiyim.” 
Kaçıştan önce: “C-Note'un kim olduğunu anlayacağız. 
O, maske takmaya zorlanmış iyi bir adam. 
İşleri elinden geldiğince yürütmeye çalışıyor. 

Yeni sezonda 

göreceğiz.” 

Hapishanedeki hayata tahammül edebilir miydi?: 
“Ben bir aktörüm. 

Ayakta kalmasını iyi bilirim. 
Elbet bir çaresini bulurdum.” 
Tahmini kaçma şansı: Yüzde 
75. Hepimiz, C-Note yeniden eve gitmeye kalkışınca neler olacağını görmek isteriz. 


CHARLES 
WESTMORELAND - 
MUSE WATSON 

Suçu: Uçak kaçırma, cinayet 
Cezası: 60'tan müebbede kadar 

D.B. Cooper meselesi: 
Michael'ın kaçışı önemli ölçüde Westmoreland'in sahiden de iddia ettiği gibi uçak kaçıran efsanevi bir soyguncu olup olmadığına bağlı. İhtiyar bu olayı bugüne kadar inkâr edip durdu. 
“Westmoreland, Michael'a kendisinin daha iyi, daha genç bir versiyonu olarak bakıyor. Biraz onun hamisi gibi, ama Michael'a saygı da duyuyor.” 

Kaçıştan önce: Pislik başgardiyan Brad Bellick'ten 
(Wade Williams) sevgili kedisini öldürmenin acısını çıkaracak. “Onu Marilyn'e yaptığı şey için bağışlamadım.” 

Kedi meselesi: “Ben bir 
karakter oyuncusuyum. 44 
film çevirdim. Bir sürü farklı karakteri canlandırdım. Şimdi sokakta yürürken herkes bana, “Kedinize çok üzüldük” 
diyor. 

Hapishanedeki hayata tahammül edebilir miydi?: 
“Westmoreland nasıl ayakta kalıyorsa, ben de kalırdım. 
Herkesten uzak dururdum. 
İnsanların saygı duymasını, ama sizden uzak kalmasını sağlayacak türde bir hikâye anlatırdım.” 

Tahmini kaçma şansı: Yüzde 
25. O yarayı gördük. Durum kötü. 


PRISON BREAK SEVEN BUNLARI DA SEVER 


DVD 


Papillion, Kelebek, Warner Home Video 


The Great Escape, Büyük Firar, Premium Serisi, Tiglon Birdman of Alcatraz, Alcatraz Kuşçusu, MGM 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THEODORE “T-BAG” 
BAGWELL - ROBERT 
KNEPPER 

Suçu: Adam kaçırma, tecavüz, cinayet 

Cezası: Müebbet 

Sapıklık reçetesi: Knepper nefret verici, ırkçı çete reisi karakterini yaratırken Kevin 
Bacon'ın JFK'deki karakteri ile işe başlamış. Ona horozun azametini, kertenkelenin dilini ve vahşi bir köpeğin birçok özelliğini eklemiş. 
“Ama karakterimi asıl yaratan, hapishane oldu. 
Kapıdan içeri girdiğim anda, 
“Ben buranın krallarından biriyim" diye düşündüm.” 

Ne düşünüyorlar?: “İnsanların benden ya nefret etmesini ya sevmesini, ama ertesi gün sokakta rastlayınca, "İyi iş çıkarmışsın!” demesini istiyorum. Kimse beni bıçaklamaya kalkmadı, nefret dolu e-postalar göndermedi, 
"Ölmeyi hak ediyorsun” 
demedi!” Miller ekliyor: 
“Hayranları ona yazıyor. O mesajları bir görseniz, esas sapık kimmiş anlarsınız.” 
T-Bag'in sahte âlimliği: “Okul bitirmemiş Truman Capote gibi.” 

Kaçıştan önce: T-Bag'in kafayı taktığı son kişi olan Tweener 
(Lane Garrison) ön planda. 
Garrison, “Önemli bir şeyler olacak” diyor. 

Hapishanedeki hayata tahammül edebilir miydi?: 
“Hayır.” 

Tahmini kaçma şansı: Yüzde 
51. Önce Abruzzi'nin elinden kurtulması gerekebilir. 


KİTAP / BİLGİSAYAR OYUNU 


FERNANDO SUCRE - 
AMAURY NOLASCO 
Suçu: Soygun 

Cezası: 17 yıl 

Dehşet gecesi: “Buraya ilk geldiğimde hapishaneyi keşfetmek istedim. Kendi başıma dolaşırken bir hücrede kilitli kaldım... Perili evdeki çocuk gibiydim.” 
Katma değer: Puerto Riko'lu 
Sucre hakkında bir şeyler yazarken yapımcılar çoğu kez ülkesinin dini tavırları ve İspanyolca deyişleri hakkında Nolasco'ya danışıyor. 
Özellikle muzır deyişler hakkında. Bir örnek: 
“Sevgilimin başkasıyla görüştüğünü öğrenince adama ne desem diye bir anlaşmazlık doğdu. 
İspanyolca mı küfretseydim acaba? “Hayatta olmaz!" 
dedim ve sonunda İngilizce konuştum, ama küfrü değiştirdim.” 

Kaçıştan önce: Geri-dönüşler, 
Sucre'nin “sevgilisi” 
Maricruz'a (Camille Guaty) 
olan bağlılığına daha fazla açıklık getirecek. Hem belki bir ara dizginleri ele alması da gerekir. “Öyle bir sahne var ki... Eh, gözünüzle görmeniz gerek.” 
Hapishanedeki hayata tahammül edebilir miydi?: 
“Sanmam. Prison Break sayesinde yeni bir ilke edindim. 
Bütün trafik cezalarını süresi dolmadan ödüyorum.” 
Tahmini kaçma şansı: Yüzde 
49. Sucre'yi seviyoruz. Çok. 
Bu yüzden de hayli endişeleniyoruz.” 


i» 4,000 Days : My Life and Survival in a Bangkok Prison, Warren Fellows »- Prisoner of War, Codemasters, PC oyunu » The Great Escape, Take2 Interactive Software, PC oyunu 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Michael'ın 
Hücresi 

Michael ve Sucre'nin hücresi. İkisi, Hücre 
Blok A'nın ikinci katındaki hücreyi 


Hapishane mi, plan mı? Ai 


“Prison Break”te duvarların arkası... Ka eli 


hücrelerini görüyorlar” 
Önce hangisi geldi dersiniz, hapishane mi, plan mı? Siler eh eiring Bi , p düzenlemenin esin 
Prison Break'in yönetmenlerinden Paul Scheuring kaynağı ne olmuş 


“İkisinin karışımı oldu” diyor. Michael'ın kaçış deren Ke Hitchcock'un 


stratejisinin lojistiği, diziyi çektikleri gerçek A peneai hapishanenin, Joliet Islah Merkezi'nin planından A doğmuş. Kahramanımızın ne kadar akıllı olduğunu 


göstermek için de özgün bir şeyler eklenmiş, tabii. 
İşte Fox River ve Michael'ın çılgınca kaçış planı... 


Çatı 

Michael'ın içeri girince yerine getirmesi gereken ilk görevlerinden biri, hapishane dışındaki çıkış güzergâhlarını araştırmaktı. Umarız çatıdaki gözetleme yerinden edindiği bilgilerin faydasını görür. 


Tac Mahal z 
Cezaevi müdürünün kürdanlardan Infaz Odası karısı için hazırladığı şık bir hediye. Şu Lincoln buradaki elektrikli anda müdürün odasında olan bu tuhaf sandalyede ölmeye ayrıntı, onun şaşırtıcı bir yumuşak yanı mahküm. Doğrusu, vakti olduğunu vurgulamak için tasarlanmış. de gitgide azalıyor. 
İleride başka bir rol de oynayacak. Acele et, Michael! 
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Şeytan Duvarı 

Kaçış yolunu bir duvar mı kesmiş? 
Sorun yok! Michael'ın dövmesindeki şeytan başı, aynı zamanda duvarın yapısal basınç noktaları için bir harita görevini yerine getiriyor. Önceleri bir İsa resmi kullanılması düşünülmüş, vücudundaki yaralar da delinecek yerlere işaret edecekmiş, ama muhtemel tepkilerden korkan 
Fox bunu veto etmiş. 


e 

i Lincoln'ün Hücresi 

| Joliet'de, Lincoln'in hücresi, 

bir zamanlar Amerikan İç 

Savaşı mahkümlarının 

i kaldığı binanın en eski 

: bölümü olan “Mezarlar”da. 

! Daha sonra aynı hücrede kısa süreliğine seri katil 

İ John Wayne Gacy kalmış. 

: Tahmin edeceğiniz gibi, 


* Prison Break ekibinin büyük 


kısmı, orada olmaktan hoşlanmıyor. Ama Dominic 


Purcell, alıştığını söylüyor. 
“Önce korkutucuydu. Şimdi sadece, işe gitmek...” 


Telefon 

Kaçış için önemli bir öğe. Michael le ekibi telefonun dinlenmediğini nereden bilecek? İyi soru! Daha önce başka bir yere konmuş olan telefon, daha iyi çekimler elde etme amacıyla şimdiki yerine alındı. 


Gardiyanların Barakası 
Gardiyanların bahçedeki barakasının içindeki kaçış tüneli çok parlak bir fikir gibi görünmüyor. Ama mesele de bu işte. “İnsanlar burunlarının dibindeki şeye en son bakarlar” 
diyor Scheuring. Ona göre bu çukur önemini koruyacak. 


Kaçış Planı 

Michael'a göre, güzergâhları bir krostan farksız. New York'ta başlıyor (Michael'ın hücresi) ve California'da (revir) sona eriyor. 
Aradaki her şey “66 No'lu Yol”. 
Yarı yoldaki nokta ise (baraka), 
St. Luis. 


Revir 
Revir binasının altındaki uzun dikey şafta tırmanan Michael ve ekip, kendilerini Sara'nın kliniğinin hemen altındaki bir bakım odasında bulurlar. O sırada Lincoln revirdedir. Ama yeni konmuş bir boru, kardeşleri ayırır. Michael da ağabeyi olmadan adımını atmaz. Artık 


mahkümlar geri çekilip yeniden düşünmelidir. 
Yani plan baştan sona değişiyor mu? Scheuring, 
“Birinci kareye dönmüyoruz” diyor. 
“Sadece, ortadaki bir unsurun değişmesi gerekebilir.” Peki ya, harita ne olacak? 
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24 


Gerçek zamanlı dizi “24”, 
Amerika'daki beşinci sezonunda 
100 bölümü geride bıraktı. Bu, 
ilk sezonunun ardından yapımcı şirketin durdurmayı düşündüğü bir dizi için büyük başarı. 


eğer 24'ü ne kadar özlemişiz! 

Olayların adeta birbirinin üzerine 

binmesi, o eşsiz tempo, teröristlerin planları, CTU'cuların birbiriyle kapışması ve Kiefer Sutherland'in hepsini bir arada tutan oyunculuğu. Bu sezon zaman zaman eski aşinalara (Başkan Palmer, Tony Almeida, analist Chloe) rastlıyoruz ama, 24'ün dördüncü sezonunda ana kadroda oynayanların hemen hepsi yeni. Hatta kimi sitelerde bu “yeni”lik meselesi bir adım ileri götürülerek, “Kiefer Sutherland olmasa 24 ne olurdu?” soruları ortaya atılmış ve 24 yine olurdu, ama şimdiki kadar iyi olmazdı sonucuna varılmıştı. 

Başkana düzenlenmesi planlanan suikast, nükleer savaş başlıkları, biyolojik savaş, uluslararası terörizm gibi devasa sorunlar, Terörizm Karşıtt Birim'in hayatında bir gün içinde bir kriz olarak ortaya çıkıyor, facia boyutuna ulaşıyor ve Jack Bauer sayesinde çözümleniyor. Şimdiye kadar hep öyle oldu, yine öyle olmasını bekliyoruz. 
Tabii bu günler, dizinin kronolojisi içinde çok uzun sürüyor. 24 her sezon kendini bir ölçüde yeniden yaratıyor. Üçüncü sezondaki olaylardan bir buçuk yıl sonra başlayan bu sezon da, televizyon eleştirmenlerine göre dizinin en heyecanlı sezonu. Bauer, başlangıçta yine CTU sistemi dışında olsa da, çok geçmeden (gönülsüzce) dahil ediliyor. Savunma Bakanı James Heller'e (Willi- 


am Devane) bağlı çalışıyor, Başkan ise arak 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John Keeler (Geoff Pierson). Bauer ile Bakan'ın 


kızı ve politika konusundaki yardımcısı Audrey Raines (Kim Raver) arasında bir ilişki var. Ama Heller'dan gizli, çünkü Audrey, artık birlikte olmasa bile, Paul ile James Frain) henüz evlilik bağını koparmamış. Bir trenin bombalanması ile başlatılan, Bakan ve kızının kaçırılmasıyla dikkatin dağıtılmaya çalıştığı sezonda, elbette te- 


röristlerin melun bir “büyük plan”ı da mevcut. 


Peki, “bir sezonluk bir marifet”, fazla uzun ömürlü olmayacak parlak bir buluş gözüyle bakılan 24, nasıl oldu da beşinci sezona ulaşan, 100 
bölümü geride bırakan ve devam etmesi öngörülen bir dizi haline geldi? 

Her şeyden önce, değişik bir format denese, “serçek zaman”ın getirdiği zorluklarla boğuşsa da sağlam hikâyeler anlattı. Belki de 24'e sadece, 


farklı bir drama gözüyle bakmak gerek. Çünkü 


sonuç olarak, suç dünyasına ilişkin temel hikâyelerden şaşmıyorlar. Öte yandan, izleyicilerin daha önce hiç görmediği biçimde, anlatım yöntemini modemleştirdiler. Her yıl yeni bir ana hikâye kurdukları için de, izleyiciler kendilerini hep aynı şeyi izler gibi değil, yeni bir dizi izler gibi hissetti. Geri dönüşlerden, ileri gidişlerden, olayın akışını bulandıracak her tür gereksiz ayrıntıdan kaçındılar. İzleyicinin dikkatini sadece 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“Gerçek zaman” 
formatı bir yana 
“24” dimdik ayakta, çünkü hayat dolu, taze; 
karmaşık v 


#Süyatli X 


dört yıldır koltuklarının ucunda oturtuyor. 


olay akışı ve karakterler üzerinde tuttular. 24'ün bir saati yeterince olayla, çelişkiyle, çatışmayla ve heyecanla dolu zaten. Ekranı bölerek aynı anda birden fazla hikâye anlatmayı da seviyorlar. Her sahneyi tek bir seferde, bölmeksizin çektiler. Gerilimi ayakta tutmayı becerdikleri gibi, her sezonda sürati daha da artırdılar. Gerçeklik duygusunu korumak için kamerayı hep aktörlerin hizasında tuttular. Kiefer'ın yoğun performansı her şeyi birbirine bağladı. Böylece, yerleşik yaratıcı uygulama ve izleyici beklentileri açısından var olan neredeyse her kuralı yıkan dizi, hem ayakta kaldı hem televizyon tarihine geçti. 

24'ün kalıcı olmasında, yapımcı şirketin güveni de rol oynadı. İlk sezon sonunda tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bile belli değildi, reytingler düşüktü. Ama Fox Broadcasting ve yapımcı 20th Century Fox IV cesur bir karar alarak, bu denge oyununu sürdürme yolunu seçti. Üstelik de bu formatla bir yılı daha tamamlayıp tamamlayamayacakları yolunda şüpheleri olduğu halde. Ancak 
Fox'u asıl kurtaran, diğer ülkelerde 24'e duyulan büyük ilgi ve dizinin tekrar tekrar yayınlanması oldu. Sonra asıl can alıcı karar geldi. O vakte kadar hiç duyulmamış bir şey yaptılar. İkinci sezonun prömiyeri yapılmadan birinci sezonun 


DVD'sini piyasaya çıkardılar. O ilk 24 DVD setinin satışları, diziyi kâra geçirdi. Los Angeles'ta 

çekildiği için hayli pahalıya mal olduğu halde. 
Bütün bu idari kararlar, hatta “gerçek zaman” 

formatı bir yana, 24 dimdik ayakta, çünkü hayat 


dolu, taze, karmaşık ve süratli. İzleyicilerini de dört yıldır koltuklarının ucunda oturtuyor. 


Sportmen bir “politikacı” 


Onu şu sıralarda 24'ün Savunma Bakanı James Heller olarak izliyoruz. Bu, William Devane'in televizyondaki ikinci bakanlığı. Daha önce de West Wing'te Dışişleri Bakanı olmuştu. Devane eleştirmenlerin dikkatini ilk kez New York Shakespeare Festivali ile çalışırken çekti. 1969'da In Country ile adım attığı sinemada hilebaz genç adamları oynadığı da oldu ama onun payına daha çok buz gibi kötü adamlar (Hitchcock'un Family Plot'ı| ya da beklenmedik kahramanlıklar yapan karakterler düştü (Rolling Thunder). Ama Devane esas olarak bir televizyon oyuncusu. Kennedy ailesine benzerliği onun The Missiles of October'da (1974) John Kennedy'yi, 1995 yapımı The Monroes dizisinde de Edward Kennedy'yi andıran aile babasını oynamasını sağladı. Burt Lancaster hayanları From Here to Eternity'nin TV versiyonunda (1979), Çavuş Mike 
Warden rolünü onun üstlenmesine kızsa da bu Devane'in en akılda kalmış karakterlerinden biridir. Knot's Landing'de de 10 yıl süreyle eyalet senatörü Gregory Sumner'ı oynadı. Atletik yetkinliği (binicilik, polol sayesinde sık sık TV'de sporcu şöhretler üzerine kurulu programlara konuk oldu. 24'te Kiefer Sutherland ile oynayan aktör, Space Cowboys (2000) filminde de Kiefer'in babası Donald Sutherland ile oynamıştı. 
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Sopranos'un Ödül şampiyonu 


Soprano ailesinin reisi Tony Soprano rolü James Gandolfini'ye de hayli ödül getirdi, ama gözde dizinin asıl ödül şampiyonu, Carmela 


Soprano'yu oynayan Edie Falco. 


er şeye rağmen, ailenin en aklı başında ferdi. Carmela, müstakbel kocasına ilk kez lisede rastlamıştı. Ayrı dünyaların çocuklarıydılar. Tony kötü bir öğrenci, dışta kalmış biriydi, Carmela ise çalışkan ve popüler. Hedefi, üniversiteye gitmekti. 
Tony'nin kaderinde ise New Jersey mafyası vardı. Birbirine taban tabana zıt bu iki insanın evleneceği kimsenin aklından geçmezdi. Oysa Carmela da gangster dünyasına yabancı değildi. Kuzenlerinden biri mafya üyesiydi, evinin önünde vurulup ölmüştü. Sonunda Carmela üniversiteyi bir yana bırakıp, Bayan Anthony Soprano olmayı seçti." New Jersey mafyasının “First Lady"si ol manın avantajları da vardı tabii; güzel bir ev, paranın satın alacağı her şey. Bir de, Tony'nin adı nı kullanarak herkese istediğini yapurma gücü. 
Öte yandan evinde her an FBI ajanlarını görmeyi ve her an kanlı bir olay sonucu dul kalmayı beklemek onu yoruyordu. Tony'nin mesleğinin vahşetle yoğrulmuş olması da, Carmela'nın dini inançlarına uymuyordu. Yine de, Tony'li hayatın Tony'siz hayattan daha iyi olduğu konusunda kendini ikna et miş görünüyor. 

Carmela üniversiteye gidemedi ama onu oynayan Edie Falco, Purchase'daki New York Eyalet Üniversitesi mezunu. Oyuncuların “Purchase Mafyası” dediği okuldan. Üstelik de, Sicilya asıllı. Falco, yıllardır büyük bir başarıyla canlandırdığı Carmela Soprano sayesinde, aynı yılda drama dizisi dalında En İyi 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Kadın Oyuncu Emmy'sini, televizyonda drama dalında En İyi Kadın oyuncu Altun Küresi'ni ve mesleki kuruluşu SAG'ın drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan tek aktris oldu. 
Her sezonda, her ödüle aday gösterildi, iki Emmy ile bir Alün Küre daha aldı. Amerikan Film Enstitüsü ona Yılın Kadın Televizyon Oyuncusu ödülünü verdi. Ama onun için asıl önemli olan Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nin Dramada Kişisel Başarı Ödülü, çünkü bu ödül birliğin tarihinde ilk kez bir kadına verildi. 

Aslında Amerikalı televizyon izleyicileri onu hapishane dizisi Oz ile Law and Order ve Homicide'dan da tanıyor. Geçmişinde çocuk partilerinde Kurabiye Canavarı kılığına girmişliği de olan Edie Falco, Broadway'e ilk kez Tony'li oyun Sideman ile çıktı, iki önemli ödül birden aldı. 
Aynı oyunun West End prömiyeriyle Londra'ya gitti. Derken hakkında çok şey söylenmiş, çok il 


Edie Falco, “The Sopranos”daki Carmela Soprano rolüyle Altın Küre, Emmy ve oyuncuların meslek kuruluşu SAG ödüllerini aynı yılda alan tek oyuncu oldu. 
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gi çekmiş, çeşitli tartışmalara yol açmış Vajina Monologları'nın Londra açılışını yaptı. Bir de, yıllar sonra yeniden sahnelenen iki kişilik Frankie and Johnny in the Claire de Lune'de Stanley Tucci ile birlikte çok başarılı birer performans sundular. Broadway'e en son Brenda 


Blethyn ile başrollerini paylaştığı Pulitzer ödüllü oyun Night, Mother ile çıktı. 


Sinemada da oyunculuğunun karşılığını aldığı söylenebilir. Eleştirmenlerin onu John Sayles'in Sunshine State'i ile “En İyi” seçmelerinin yanı sıra Laws of Gravity ile Bağımsız Ruh ödülüne layık bulundu. Amerikan Film Enstitüsü de Falco'yu Cost of Living'le En İyi Kadın Oyuncu seçti. Demek istiyoruz ki, nadiren halim selim olan, ama genelde Tony'nin üzerine kaplan gibi atılmaya hazır Carmela, bu yetkin oyuncunun kendini gösterdiği tek rol değil. 
Sahnede, perdede, ekranda canlandırdığı her karakterle göze çarpıyor. The Sopranos'un devam etmesi de hızını kesmiyor. Geçen yıl The Ouiet ile The Great New Wonderful adlı filmleri tamamladı. Bu yıl da Samuel L. Jackson ve Julianne Moore ile Freedomland'de oynadı. 
Anderson adlı evlat edindiği bir oğlu, yanından hiç ayırmadığı Marley adlı bir köpeği var. 
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SOPRANOSCA 


Agita'dan Ziti'ye “The Sopranos”un dilini öğrenin, çünkü onlar böyle konuşuyor. Orijinal konuşmalarda The Sopranos karakterlerinin ağzından, İngilizce karşılığı olduğu halde İtalyanca kelimeler çıkıyor. İtalyan kökenleri nedeniyle, onlar kendilerini bu şekilde daha rahat ifade ediyor. 
Peki ama ne diyorlar? İşte kullandıkları İtalyanca kelimeler ve anlamları... 

AGITA: Bozuk mide, endişe. 

BACCALA: Yeni yıl akşamının geleneksel yemeği, kurutulmuş tuzlu morina. 

BORGATA: Bir organize suç ailesi. 
BUON' ANIMA: Allah rahmet eylesin. 

CAFONE: Bir köylü ya da alt sınıf üyesi. 

CAPO: Mafya askerlerini yöneten aile üyesi. 

CAPO CUOLL: Yiyecek bir şeyler. 
CHE BRUTE: Merhametsiz, zalim. 
“Ne kadar çirkinsin” anlamında da kullanılır. 

CHE PECCATO: Ne yazık! 
CHIACCHIERONE: Geveze. 
COMARE: Aslında kadın komşu anlamına geliyor, ancak dizide mafya metresi anlamında kullanılmış. 
CONSIGLIERE: (o Ailenin o bütün önemli kararları için danışılan akıl hocası. 

CUGINE: Aileye kabul edilmek için çabalayan genç asker. 

FINOOK: Erkek eşcinseli tanımlamak için kullanılan küçümseyici bir terim. 

GIAMBOTTA: Bir tür etli ve sebzeli yemek. 

MADONN: Genel bir şaşırma ve kızgınlık ifadesi. 
MALOCCHIO: Nazar. 

MANNAGGE: Rakip aile ile savaşa girmek. 

MEZZO MORTA: Aslında ağır işiten demek. Ancak dizide bunalım anlamında kullanılıyor. 

OMERTA: Bir Mafya sessizlik yemini. Tutulmadığı takdirde kişi ölümle cezalandırılabiliyor. 

PAISAN: İtalyan. 

PIACERE: Tanıştığımıza sevindim. 

POVERETT: Fakir. 

PUTTANA: Hayat kadını. 

RICO: Devlete organize suç faaliyetlerini daha sıkı kontrol etmekte yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Şantaj Amaçlı Yolsuzluk Örgütü Yasası 1970 yılında yürürlüğe girdi. RICO, Şantaj Amaçlı Yolsuzluk Örgütü kelimelerinin İngilizce karşılığının baş harflerinden oluşuyor. 

STONATO: Boş kafalı. 

STRUNZ: Hergele, it. 

TARANTELLA: Hızlı tempolu İtalyan dansı, ama dizide ceza anlamında kullanıldı. 

TIZZUN: Afrika kökenli Amerikalılar için kullanılan küçümseyici Napoliten kelime. 

VA FA NAPOLE: “Cehenneme kadar yolun var.” 

ZITI: Fırında yapılan, genelde peynir ve domates sosuyla sunulan boncuk makarna. 
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JOEY 


“ avea 


Joey, ne kadar saf olursa olsun, artık beş arkadaşının tepeden baktığı, ille de onlara dahil olmaya çalışan delikanlı değil. O, Los Angeles'a alıştı. 


u ay Joey partilerle, sürprizlerle dolu. 

Şükran Günü planları, tatl partileri, 

sürprizler, gece kulübünde keyif çatma- i lar... Joey Tribbiani, Friends sona erince canını Los Angeles'a atmıştı. Aslında o grup içinde de yalnızdı. Saft, peşinden koştuğu kızlar her zaman ona yüz vermiyordu, arkadaşları da ona biraz tepeden bakıyordu. Şimdi yine saf, yine çapkın, boğazına da düşkün. Ama artık, ilk bölümün başında Los Angeles yerine Dallas yoluna sapan şaşkın değil sanki. 

Joey Tribbiani, Days of Our Li ves'ın Dr. Drake Ramoray'i olmak- | la övünmeyi bir yana bıraktı. Evet, gerçi yine rol bulmak için uğraşması gerekiyor ama, idare edip gidiyor | işte. En azından, ilk günlerin fela- | ketlerinden nispeten uzak olduğu söylenebilir. Hatırlarsanız, ilk reddettiği dizi bir anda televizyonun en popüler dizisi olmuştu. Bir de menajeri var ama, Hollywood'daki herkesle bir ara ilişki kurduğu anlaşılan Bobbie Morganstern bazen onun işini kolaylaştıracağına zorlaştarıyor sanki. Ailede de işler yolunda sayılır. Michael, kendini Joey diye tanıtmak zorunda kalsa da, kızlarla çıkıyor artık. Gina ise Bobbie'nin yanında çalışıyor. Başlangıçta, ilk defa klozeti olan bir yerde çalıştığı için sevinmişti ama artık bir hedefi var: Menajer olmak istiyor. İkisi de biraz kaçık olduğu için, Bobbie ile anlaşıyorlar sayılır. 
Joey, ikinci sezonuyla kendini izleyicilere daha da fazla sevdirdi. Eski dizide izleyiciler onu en çok, ar- 


M2 46 


kadaşlarına sadık olduğu için severdi. Yakınındakilere karşı sadakati ve sevgi arayışı Los Angeles'ta da devam ediyor. Değişikliğin iyi bir şey olabileceğine karar verdi. Matt LeBlanc da zamanlaması ve tonlamasıyla, Joey'i daha da cana yakın hale getiriyor. Neyse ki, bir nebze güven 


kazanmış olsa da, Joey hâlâ o bildiğimiz altın 


kalpli, saf Joey. Yoksa onu bu kadar sevebilir 


miydik? 


Hayalinizdeki LOD-HDTV, 
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CSI: NY 
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Hill Harper'ın canlandırdığı Dr. Sheldon Hawkes, “CSI: NY”un bu sezonunda terfi etti. Geçen yılı morgun solgun ışıkları altında geçiren doktor, artık sokaklarda olay yeri inceliyor. 


edektif Mac ve ekibi, yeni sezona iki 

değişiklikle girdi. Kanıtlarla oynadığından şüphelenilen Aiden Burn 

ekipten uzaklaştırıldı, onun yerine Montanalı Lindsay Monroe geldi. Olay yeri ekibi bu değişiklik hariç, eski kadrosunu koruyor. 
Ne var ki, adli tp doktoru Sheldon Hawkes (Hill Harper) bu sezon gerçek bir terfi ile ödül lendirildi. Geçen sezonu morgun soğuk orta mında, solgun ışıkları altında geçiren doktor, artk suç mahallinde marifetlerini sergiliyor. 

Dr. Sheldon Hawkes'u oynayan Hill Harper (Spike Lee'nin filmi Get on the Bus, TV dizisi City of Angels ve ödüllü Lackwanna Blues), morgdaki yarı tecrit durumundan kurtulup açık havaya, doğal ışığa ve olay yerine çıkmaktan memnun. Böylece bütün karakterlerle etkileşimlerinin fazlalaştığını düşünüyor. Ona göre her aktör ve karakterin farklı bir dinamiği var: “Danny Messer'i oynayan Carmine ile birlikte çalışmak hoşuma gidiyor. Sanırım Hawkes ile Danny birbirine yakın iki karakter, çok iyi de kimyaları var. Melina (Kanakaredes) ile çalışmak da çok hoş. Onun karakteri Stella'nın neşesi ve muzipliği çevresindekileri de olumlu etkiliyor. 
Öte yandan Hawkes bilim âşığı, bu konuda çok da meraklı. Birbirlerine denk düştüklerini düşünüyorum. Sonra Gary ile (Mac Taylor) oynamak var ki, onun yeri bambaşka. Bence Mac ile Hawkes mükemmel bir ilişki oluşturuyor. O bana hiç bilemediğim şeyleri öğretiyor, aynı zamanda da işe ciddiyet katıyor. Çünkü Hawkes, suçları çözüme kavuşturma konusunda ciddi. Yani, bu konuda fikir birliği içindeler.” 

Hill Harper, rol arkadaşlarının hepsini seviyor, ama en çok Lindsay Moore'u oynayan Anna Belknap'ı. Daha önce bir başka dizide, The Handler'da birlikte oynamışlar. Karakterleri de de gizli polismiş, sorunları birlikte çözerlermiş. 
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“Anna'yı severim, onunla çalışmayı da. Artık o da dizinin bir parçası olduğu için çok memnunum. Bizi burada eşleştirmediler, çünkü hem Hawkes, hem de Lindsay ötekilere göre biraz acemi sayılıyor. Bir kez daha bir çift olarak suç çözmemiz için biraz beklememiz gerek sanırım.” 
Harper, “Anna'nın CSI: NY'a alınmasında pek 


payı olmadığını söylüyor. “Anna öyle iyi bir oyuncu ki, her rolü kendisi elde edebilir, ama ben de onun için bir-iki olumlu laf erim. İnsanlarla böyle yakın olduğun, uzun zaman da öyle kalmayı beklediğin çalışmalarda, o insanların iyi olması herkesin işini kolaylaştırıyor ve bu ekrana da yansıyor.” Hill Harper'a göre, kısaca dizideki herkes harika. 

Mac başından beri Hawkes'un hamisi gibiydi. 
Bir yandan da onu zorluyor, sınıyordu hep. Son zamanlarda işi biraz gevşetmiş gibi görünüyor. 
Belli bir nedeni var mı? “Evet” diyor Harper: “Aruk acemilik Lindsay karakterinin payına düştü. Ekibe en son o katıldı. Sanırım yapımcılarla 


yazarlar, CSI: NY'da iki tane acemi olsun isteme- 


di. Hem Hawkes daha önce de, morg görevlisi olarak cesetleri almaya olay yerine çok çıkmıştı. 
Bu yüzden de sahada nasıl çalışıldığını, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Oraya çıkıldığında neler arandığını da. Sıfırdan başlamıyor. ” 

Dr. Sheldon Hawkes bodrumlardan kurtuldu, sokaklara açıldı. Durumundan da hoşnut. “Dizinin adı, Olay Yeri Soruşturma: New York - CSI: NY, Otopsi değil. Böyle bir dizide oynuyorsan, olay yerinde çalışan kişi olmak, düğümü çözmek istersin. Otopsi ise elbette gerekli, ama işin bir parçası sadece. Hawkes aşağıda görevliyken de adalete hizmet etmek isterdi, yukarıda da aynı şeyi istiyor. Burada daha yararlı olacağından 


Me 9 
emın. 
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STACKED 


Pamela Anderson iyi bir okuyucu mu bilinmez, ama şu bir gerçek ki kendisi bir yazar. Üstelik “Star Struck” ve “Star: A Novel” adlarında bir değil, 


merikan basını, 1998 yılında ilginç bir habere yer New 
York'taki eski bir kitapçı dükkânı- 


g AB. nın sahibi, postadan gelen zarfı açtı- 


vermişti. 


ğında içinden yüklü bir meblağ çıkmıştı. Para- nın yanında yer alan nota bakılırsa, bu jesti 68'li yıllarda dükkânlarına bolca uğramış bir eski “ziyaretçileri” göndermişti. Ziyaretçi tanımı boşuna değil çünkü müşteri sayılamazdı bu kişi. Zaten yazdığı notta da “Umarım bir zamanlar size verdiğim zararı karşılar” yazıyordu. 

Parayı yollayan 68 kuşağı mensubu şahıs, öğrencilik yıllarında sıkı bir okurmuş, ama parası yokmuş. Bu yüzden o yıllarda okuduğu tüm kitapları aynı kitapçı dükkânından çalmış. Aradan yıllar geçmiş, işlerini yoluna koymuş ve çok zengin bir iş adamı haline gelmiş. Nasıl ve nereden aklına geldiyse de yıllar önce sayısız kitap aşırdığı dükkâna para göndermeye karar vermiş. 

Parasızlıktan kitap çalan öğrenci tipi sadece bizim buralara mahsus değil demek ki! Gerçi şu ana dek bir kitabevinde geçen dizimiz Stacked'de böyle bir olaya şahit olmadık. Halihazır- da korsan kitap konusunun açıldığı da olmadı. 
Ama mantıklı düşününce belki Skyler'ın olduğu ortamda kitap hırsızlığının olması pek de mümkün değildir. Stacked'de kitap hırsızlığı ne kelime, erkek müşterilerin büyük bir bölümünün kitap almak için dükkâna girip cilt cilt eserle çık- 


tığını gördük bugüne dek. Müşteriler ona görün- 


iki kitabı birden var. 


meden gizlice oralarına buralarına soktukları kitapla kaçmayı değil, kendisine danışarak birden fazla kitabı satın almayı tercih ettiler zira. 

Hayatında tek bir kitabı bile baştan sona okuduğu şüpheli bir kitabevi çalışanı, bir parti kızı, rock yıldızlarıyla düşüp kalkan bir sarışın... Çoğu kişi Stacked'i seyrederken aslında Pamela Anderson'ın kendisini görüyor. O iyi bir okuyucu mu bilinmez, ama şu bir gerçek ki kendisi bir yazar. Üstelik bir değil iki kitabı birden var. 

Ne mi yazmış? Star Struck ve Star: A Novel adlı kitaplarında Anderson, Hollywood ortamlarında değişik kişilerle birlikte zaman geçiren, rock dünyasından sevgililer edinen, playboy güzeli olmaktan sinema yıldızlığına uzanan süreçte binbir badire atlatan bir kadının maceralarını anlatıyor. Yani aslında her iki romanı da fena halde otobiyografik özellikler taşıyor. 

Bu arada belki de kendisinden çok daha kötüsü beklendiğinden midir bilinmez ama, çok da kötü eleştiriler almamış kitapları. Hatta popüler kadın edebiyatı içinde değerlendirilmesi ve okunması gereken eserler olarak görenler bile olmuş. Ama en güzeli kitapları hakkında Amerika'da yapılan şu yorum olmuş bizce: “Sahte bir biyografi gibi... Yarattığı karakterle zengin ve utanmazların dünyasını anlatıyor. Kendinden beklenmeyecek bir mizahı var, kitabın bu saf kahramanını seviyor, hatta ona acıyabiliyorsu- 


nuz bile.” 


pp SİİZ DİZİLER s4. 20:00 MALGOLM IN THE MİDDLE | 20:30 MY NAME İS EARL | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


V “ie” 
DESPERATE HOUSEWIVES 


© «. Meğer Marc Cherry'nin Gabriel Solis diye 

| << — bir çocukluk arkadaşı varmış ve Gabrielle 
için ondan esinlenmiş. Eva Longoria bu esinlenme hikâyesini anlatıyor. 


imdiye kadar hep, Desperate Housewives yazarı ) ©. Marc Cherry'nin, karakterlerinin çoğu için annesinden esinlendiği söylenmiştir. Ne var ki Eva Longoria (Gabrielle Solis) iki karakter hakkında şimdi bambaşka bir hikâye anlatıyor. “Marc Cherry, Gabriel Solis diye biriyle birlikte büyümüş” diyor Longoria. “Evleri aynı sokaktaymış, bloktaki en büyük ev, Gabriel'lerinkiymiş. Marc'ın ailesinden daha zenginlermiş ama o bunun farkında değilmiş. Aynı mahallede oturdukları için eşit olduklarını sanıyormuş. Yıllar geçtikten sonra, onların kendilerinden daha zengin olduğunun farkına varmış. Desperate Housewives'ı yazmadan önce, Wisteria Lane'de Latin bir aile bulunmasını istediğine karar vermiş: Dışarıdan bakınca, sokaktaki herkesle aynıymış gibi görünen bir aile. Üstelik Latin olmaları hiçbir sorun oluşturmayan, lafı bile edilmeyen bir aile.” 
Eva Longoria'ya göre, Cherry dizide olumlu Latin portreleri çizmiş. Ama genç aktris, yazarının asıl kadınlara karşı iyi davrandığını düşünüyor. “Sadece, dört kadının başrolünde olduğu bir dizinin varlığı bile bizim için olumlu puan. Çünkü kadın oyuncular daima başroldeki erkeğin sevgilisi, karısı ya da ortağı olur. Desperate Housewives, kadınların da bir diziyi sırtlayıp götürebileceklerini gösterdi. Ayrıca, “son kullanma tarihi”mizi de ileriye çekti. Artık 40 yaşını geçmiş kadınların da eğlenceli ve seksi olabileceklerini biliyoruz.” 


Color Riche 


Star Secrets 


E vitaminiyle ultra konfor sağlayan, ışıldayan yoğun renkler. 


5 kadın, 5 yıldız... 


Renk sırlarını açıklıyor... 


Eva Longoria : 


“Bakır yansımalı Caramel rengi benim tutkum. 
Çünkü bu renk mat ten rengime kusursuz uyum sağlıyor. Color Riche Star Secrets'ın bu rengi her zaman yanımda. Hem gece, hem de gündüz.” 


ÇÜNKÜ SİZ BUNA DEĞERSİNİZ. 


/OREAL 
|” Eva, Color Riche Star Secrets Caramel 704 kullanıyor. 


PARIS Aktris, “Desperate Housewives” 
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En yaşlı, en çirkin 


Evkadınlarının en meşhuru Felicity Huffman, “Desperate Housewives”a başladığında kendini yaşlı ve çirkin hissetmiş. 


elicity Huffman şu anda Desperate Housewives 

kadrosunun en meşhur, en fazla ödül almış 

oyuncusu olabilir, oysa dizinin çekimine başlandığı sıralarda diğer oyuncuların yanında aşağılık kompleksine kapılıp hüngür hüngür ağlamış. 
“Daha dizi yayınlanmaya başlanmadan New York'ta basının karşısına çıktık. Herkes güzel Teri, Nicolette ve Eva'nın fotoğraflarını çekiyordu. Önce bunu tuhaf buldum. Bir saat geçtikten sonra çok dertlendim. Sonunda da ağlayarak kocamı (William H. Macy) aradım ve “Buradaki en yaşlı, en çirkin kişi benim' dedim. O da bana, 'Evet yavrum, ben de daima setteki en yaşlı ve XX çirkin insan olurum dedi. 'Hem haberin olsun, her gün daha da kötüleşecek.” İşte onu bunun için seviyorum. İnanmayacaksınız ama, dedikleri içimi ferahlattı.” 
Huffman bu güvensizlik ve dışlanmışlık duygusunun Transamerica'da transseksüel Bree'yi oynarken ona 


© çok yardımcı olduğunu da ekliyor. 


Çiçekçinin UĞUTU ,, 


Marcia Cross, nişanlısı borsacı Tom Mahoney ile ilk olarak bir çiçekçide karşılaşmış. Müstakbel eş Cross'tan çok etkilenmiş olacak ki, iki hafta sonra ona telefon etmiş. 


u sıralarda evlilik hazırlıklarından dolayı hayli bunalmışa benzeyen Marcia Cross, düğün ayrıntılarıyla uğraşmak istemediğinden, kendini bu iş için 

9 yaşlı hissetiğinden yakınıyor. Aktris, müstakbel 
eşi borsacı Tom Mahoney ile bir çiçekçide, o dönem birlikte olduğu kadına çiçek aldığı sırada rastlaşmış. 


Dükkândaki bu yakışıklı yabancıyı, sesini, çiçek seçişindeki özeni pek bir beğenmiş. “O beni görmeden dükkândan çıktım” diyor; “dükkân çalışanlarından bir kadın dışarıda sigara içiyordu. Ona bu yakışıklı adamı tanıyıp tanımadığını sordum. Tam gidiyordum ki, 'Telefon numaranızı bırakmak ister misiniz” dedi. Ben de numaramı yazdım, “Eğer ilişkisi yürümezse... dedim. 


Çünkü hiçkimsenin ayağına basmak istemem doğrusu. 


İki hafta sonra beni aradı.” 


di 56 
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Teri Hatcher'ın en yüksek ücreti alan televizyon aktrisi olması bekleniyor. Hatcher, 
“Desperate Housewives” 
reklamlarından da pay alacak 


eçen yıl Desperate Housewives ile Emmy ve 
Altın Küre'ye aday gösterilince heyecandan ağlamaklı olan Teri Hatcher, star statüsüne alıştığını kanıtladı. Kendisiyle birlikte aday olan büyük oyuncularla aynı solukta anılmasına şaşırdığını söylerken, şimdi Desperate Housewives ( ile ilintili kimi ürünlerin tantımından pay alacak. Aralarında bir bilgisayar oyunu ile “online” bir moda mağazasının da bulunduğu tanıtımlar için oyuncunun kazancının en az alu #f milyon dolara yükseleceği söyleniyor. Adını açıklamayan bir | ilgili, “Teri, bölüm başına bir i ' milyon alan Friends oyuncuları gibi olmadığından, yeterli . 
para almadığından yakınıyordu” diyor. “Yapımcı Disney ise dizinin Susan Mayer'i mutlu olsun istiyor. İki oyundan ve plan aşamasındaki 
“online” giyim mağazasının kârından ona pay vermeyi teklif ettiler. Bir yemek kitabı, / müzik DVD'si ve bir parfüme & ilişkin planlar da var. Teri için büyük bir fırsat olacak, 


hepsinden para alacak.” 


Miz 58 


“EŞİL VADİ'NİN SAKİNLERİ GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞ, OLGUN KARAKTERLERDİR. HAYATIN TADINI “XARMAYI İYİ BİLİRLER. HAYATIN TADINI ÇIKARIRKEN İŞLERİNDEN GÜÇLERİNDEN DE UZAK “ALMAZLAR. NE KADAR AĞIRKANLI OLSALAR DA, YEŞİL VADİ'NİN HER İKİ KÖPRÜYE YAKIN “ONUMU SAYESİNDE KOLAYCA ŞEHRE ULAŞIRLAR. TABİİ, ORMANI, YEMYEŞİL BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ vE KONFORLU, GÜVENLİ EVLERİNİ BIRAKIP ŞEHRE GİTMEKTE ISRARCIYSALAR... 


VODİ 


www.yesilvadim.com 444 0359 
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Edie muradına erecek 


Nicollette Sheridan sonunda eski aşkına kavuştu. İngiliz aktris, Amerikalı şarkıcı Michael Bolton'la nişanlandı. 


arkıcı Michael Bolton, kaderinde Nicollette Sheridan ile birlikteliğin yazılı olduğunu söylüyor. Bolton, “Edie” geçen yıl nişanını atar atmaz ona kur yapmaya başlamış. İkili 1990'larda da birlikteydiler. Sonra ayrıldılar ama, Sheridan bu arada Niklas Soderblom ile ilişki kursa da, dost kaldılar. Aktris Desperate Housewives'a başlayacağını Bolton'a bildirince, şarkıcı çok memnun olduğu yolunda 


bir demeç verdi. “Otobüslerin yanında, beş ev- 
. 34 , z 


kadınının da resimlerinin olduğu bir ilan vardı. 
Gördüm, çok heyecanlandım.” Şarkıcı, eski sevgilisinin nişanı attığını duyunca fırsatı kaçırmadığını söylüyor. Soderblom ise Nicollette konusunda Bolton'u uyarmakla kalmadı, sabık nişanlısının 1.76 karatlık Tiffany elmas yüzüğünü e-Bay'de satışa çıkardı. 

Desperate Housewives'ın Edie Britti Nicollet te Sheridan nişanlısının yakında çıkacak albümü Bolton Swings Sinatra'da onunla düet de yapa- 


ww cak. Çift, The Second Time Around / İkinci 


Kez adlı şarkıyı birlikte söyleyerek, 1990'larda ayrıldıktan sonra şimdi yeniden birleşmelerini dile getirecekler. Bolton, nişanlısının kendisine CD'sindeki parçaları seçmede de yardımcı olduğunu ekledi. 

Sheridan, 15 yaşındayken şarkıcı Leif Garrett'la altı yıllık bir ilişkiye girmişti. 1991'de TV yıldızı Harry Hamlin'le (LA. Law) evlendi, iki yıl sonra boşandı. 2004'te Desperate Housewives promosyonu faslından, Dallas-Philadelphia Amerikan futbolu maçı öncesi “Monday Night Football” programındaki küçük havlu gösterisi (“Towelgate” diye biliniyor) dillere destan oldu. Bugün bile Super Bowl'daki Janet Jackson “kaza”sından sonra, 
TV'nin en büyük skandalı sayılıyor. 2005 
Ocak'ında İsveçli aktör Niklas Soderblom ile nişanlanan aktris, yıl sonunda yüzüğü attı. 
43 yaşındaki Sheridan, Oscar partisinden 
sonra parmağındaki büyük taşlı bir başka yüzüğü herkese göstermiş, ama 53 yaşındaki Bolton'la nişanlandığını itiraf etmemişti. Sonunda aktrisin temsilcisi nişanı doğruladı. 


Umutsuz evkadınlarından bayram hediyesi... 

CNBC-e'nin Desperate Housewives severlere Mayıs ayı içinde iki sürprizi var. Bunlardan ilki 19 Mayıs'ta yayınlanacak olan özel gösterim. Saat 14:00'te başlayacak olan son dört bölümün tekrarı 18:00'e kadar devam edecek. Diğeri ise 23 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak özel bölüm. Saat 21:00'deki bölümün adı 


> © The More You Know, the Juicier It Gets. 
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Lezzet Keyfi 
Herkesin Hakkı 


Artık hem sağlıktan, hem de damak tadından geri kalmadan beslenmek mümkün... 
Becel, sizler için kalbinizle dost lezzetler yarattı: Becel Mayonez ve Becel Tuz! 
Bu sağlıklı ikili sayesinde salatalarınız, çorbalarınız, yerken içinde bir şeyler eksik dediğiniz pek çok 


yemek artık çok daha keyifli... 


Becel ile mayonez, sağlığına kavuştu!.. 


Kimi yiyecekler vardır, yer ama suçluluk duyarsınız. Çünkü sağlığınız için yüksek kolesterollü yiyeceklerden ve yüksek kaloriden uzak durmak gerektiğini bilirsiniz. 


Ama şimdi, Becel sağlığıyla buluşan bir mayonez var. Nasıl mı? 


Becel Mayonez: 
* Kolesterol içermez, 
* W 48 daha az yağlıdır 


ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100 gramında) 


Becel Mayonez (o Emsal Alınan Mayonez 


Enerji 385 kcal / 1611 kJ 706 kcal / 2954 kJ Protein 0,7g 0,9g 

Yağlar 40,0g 76,8g 

Doymuş Yağ Asitleri o 4g 8,1g 

Kolesterol 1 mg 77 mg 
Karbonhidrat 5,29 2,4g 


20 48 daha az yağlı 


Becel Tuz, kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor... 


Becel Tuz, 96 70 daha düşük sodyum içeriğiyle yemeklere lezzet katarken kalp sağlığını korumaya da yardımcı oluyor. 


Gerektiği kadar tuz, yemeklerin alıştığımız tatta ve lezzette olmasını sağlar. Sodyum klorürden oluşan normal sofra tuzunun 
94 40'ı sodyumdur ve vücudumuz günde 6 gramdan az sodyum 
klorüre ve 2,5 gramdan az sodyuma ihtiyaç duyar. Günlük tuz ihtiyacımız, 3-5 gram iken tükettiğimiz miktar, bazen günde 10-15 grama kadar çıkabilmektedir. Vücudun sıvı dengesinde önemli bir rol oynayan tuz, eğer bu şekilde normalden fazla tüketilirse, yüksek tansiyona neden olabilir. Neyse ki artık sağlıklı bir tuz olan Becel Tuz var! 


Sofra tuzu ile alınan fazla sodyum, tansiyonun yükselmesine sebep olarak kalp sağlığımızı olumsuz etkileyebilmektedir. 


Kalbinizle dost Becel'den... 


Bu bir reklamdır. 


mmm main min aleme çe lele del 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Desperate z 
Housewives ödüllü test 


Soruyu doğru yanıtlayıp İ5 Mayıs 
2006 tarihine kadar 
CNBC-e Dergi'ye gönderen izleyiciler 
“Desperate 
Housewives” ödülleri kazanacak! 


m 15 üşört 


“Desperate Housewives” 
tişörtleri, testimize katılarak soruyu doğru yanıtlayan okuyucularımıza verilecek. 
Hediyeler sırasıyla İstanbul içinden gönderen ilk 7 ve 
İstanbul dışından gönderen ilk 8 kişiye ulaştırılacak. 
Kazananlar 22 Mayıs'ta www.cnbce.com sitesinde 
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EODORANT PEARI 
PÜRÜZSÜZ KOLTUK 


güzel ve pürüzs e zingüzelliğ 


Yoncer sound. vision.soul 


BÜYÜLEYEN 


GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ 
PIONEER PURE VİSTON BLACK 
6. |ENERASYON PLAZMA |V 


High Definition görüntü kalitesi. için 


6. jenerasyon PUREBLACK kristal teknolojisiyle Pioneer Pure Vision Black Serisi... 
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MY NAME IS EARL 


En önemi kardeşlik 


Earl listesindeki maddelerin teker teker üstünü çizmeye çalışırken, kardeşi Randy de başka her şeyi bir yana bırakıp ona yardım ediyor. 


arl J. Hickey'nin kötü huyları cümle 

âlemin malumu. Ama, vaktiyle başını 

hayli derde sokmuş olsa da, kimse 

onun kardeşi Randy'yi sevmediğini söyleyemez. Baldırı çıplak bir serseri olduğu günlerde de, Farl, aklı biraz kıtça Randy'yi yanından ayırmazmış. Zaten onların adam olmayacakları daha çocukluklarından belli olmuş. Annelerinin evde baş edemeyip “Right Choice”a yolladığı onlar, bu ıslah kampının ahırını yakarak ileride Joy'un çocuklarının reddedilmesine yol açan da onlar. 

Şimdi ise karmanın ışığını gören Earl (Jason Lee) ile birlikte Randy de (Ethan Suplee) ikinci bir aydınlanma yaşıyor. Elini arabanın üstünden çekmeme yarışmasındaki fedakârlığı, hatta Catalina'yı bile neredeyse gözden çıkarır hale gelmesi takdire değerdi. Kafası ağır işleyen Randy, zengin gönüllü bir insan. Sevgisinin baş hedefi de Earl. Gerçi annesiyle babası hayatta ve onunla araları kötü sayılmaz (başlarına açılan bütün dertleri Earl'den biliyorlar) ama, Earl, kardeşi: nin dünyasının merkezi. Küçük çetelerinin başında küçük soygunlar tezgâhlasa da, karma esiniyle melek gibi davransa da. Randy'nin arada yiyecek, içecek, panayır gibi talepleri ve ısrarları olabiliyor. Buna rağmen, sonunda boyun eğiyor, Earl'ün peşinden gidiyor. Hatta kendini suçlu görüp onun yerine ceza çektiği bile oldu. 

Buna karşılık, Earl de küçük, saf kardeşini seviyor. Zaman zaman o da kendini Randy'den sorumlu, ona karşı suçlu hissediyor. Randy'nin birkaç maddeyle bu listede yer alışının nedeni de 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bu. Hatta Right Choice olayı sırasında onun için listeye bir ek madde bile koymuştu. O bölümde 


Earl ceremesini çekmek için bir devekuşu bölmesi inşa edip bitirdiği sırada, ahırı Randy'nin yaktığı anlaşıldı. Böylece Randy, Hickeyler'in oğullarının hayatnı mahvetmiş kişi mertebesine yükseldi, Earl'ün maddelerini teker teker silmek için faaliyete geçti. İçlerinde en kötüsü, karılarının ikisi de Earl'le yatmış olan öfkeli kocadan dayak yemesiydi. Aslında yattığı kadının Cheri olduğunu söylediğinde paçayı ucuza kurtarmış gibiydi ama, kendinden hoşnut bir şekilde arabaya dönüp 


adamın, “Cheri ise mesele yok, Linda olsaydı başka” dediğini anlayınca, zavallı Randy'ciğe zerre kadar acımayan Earl ona, “88. maddeye bak” demekle yetindi: “Linda ile yatım.” 

Earl şüpheli geçmişlerinde Randy'ye kötü örnek olmuştur mutlaka. Ne var ki, Randy'nin de sütten çıkmış ak kaşık olduğu pek söylenemez. 
Umarız, şimdilik cezasını çekmiştir. Earl hâlâ kendini ondan sorumlu hissediyor. Çünkü listesindeki bir sürü Randy maddesinin yanı sıra bir de onu hep uyarması için üstü çizilmeyen, kalıcı madde var: “Randy'yi ihmal ettim.” 


Yengeç Adam 
Earl iyi adam olmaya ne kadar çalışsa da, My Name is Earl'ün esas “melek”leri Randy ile Yengeç Adam Darnell (Eddie Steeples). Kendisi gerçekten de siyahi bir melek. “Yengeç”liği, yengeç yemekleri satılan “Crab £ Shack”te çalışmasından geliyor. Çok sevdiği eşi “beyaz 

süprüntü” Joy'un istediklerini yerine getiriyor, ama Joy ondan kötü bir şey istediyse de üzülüyor, hatta bazen dayanamayıp Joy'un hedefini uyarıyor: “Sana zehirli kurabiye getirdim, Earl.” 

Çocuklarla başa çıkamasa da (bir 

tanesi, özbeöz oğlul, onları seviyor. Joy, babası onun ten rengine | itiraz edecek diye korktuğunda 

bunu anlayışla karşılayıp ahırdaki ti temsili İsa tablosuna sığınıyor. Ge- V £ > 


& 


celeri de pencereden gizlice eve girip Earl'ün yerini alıyor. Daima iyi niyetli, güler yüzlü, çok da komik. 


MALCOLM IN THE MİDDLE 
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“avea 


En popüler aile... 


Aslında herkesin hayatı onlarınki kadar sıradan, ama sahip olduğunuz tek şeyin aileniz olduğunu düşünüp mutlu olabilirsiniz. Tıpkı Malcolm ve ailesi gibi. 


elevizyondaki doğa belgesellerini bilir misiniz? Eşek arısı tırtılın içine 

larvasını bırakır. Larva, haftalarca tırtulın içinde yaşar ve büyür. Tırtıl etlerinin yendiğini hisseder her dakika, içinde larva dolaşmaktadır. Ben o tırtılı kıskanmışımdır hep, o hiç değilse televizyona çıkıyor!” 

Hal bütün bunları bir mahkeme salonunda 

sanık sandalyesinde otururken söylüyor. Kendisine bir komplo kurulmuş, şirket hesaplarıy- 
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— “Malcolm in the 
*. Middle” bunca senedir neden bu kadar popüler? 
Çünkü galiba herkes onda kendinden bir parça buluyor. 


la oynayarak çıkar sağlamakla suçlanıyor. Tabii ki suçsuz. Ama hiç sevmediği, her firsatta kaytardığı, (özellikle de cuma günleri), işi hakkında söyledikleri hayli etkileyici. Bir eşek arısı tarafından, kendisini içeriden yiyecek bir larva “enjekte edilmiş” tırtıl gibi, üstelik onunla ilgili bir belgesel de çekilmiş değil. 

Malcolm in the Middle, bunca senedir neden bu kadar popüler? Çünkü galiba herkes onda kendinden bir parça buluyor. Ya işinizi sevmezsiniz ya da okula gitmeyi. Anneler için ev işleri ve çocukların dertleri çekilmezdir. Ama sonuçta sahip olduğunuz tek şeyin aileniz olduğunu düşünür yine de mutlu olursunuz. Tıpkı Malcolm ve ailesi gibi. 

İstediğiniz kadar dâhi olun. Malcolm'un sayılarla kurduğu üstün zekâsından kaynaklanan ilişki sizin de becerileriniz arasında yer alsın. 
Sonuçta yine de çekingensinizdir, karşı cinsle ilişki kurmaya çabalamak ve sonunda başarısız olmak ergenlik kâbusudur çünkü. 

Malcolm in the Middle'da eleştiri oklarından nasibini almayan yok. Reese'in orduya katıldığı bölümleri hatırlayın. Amerikan ordusu bile iyi bir eğlence malzemesi olmuştu. Ya da Jessica'nın, Malcolm ve Reese'i kandırıp ikisini de kardeşinin gay olduğuna inandırması. Hayatlarında ilk defa birbirlerine karşı iki nazik kardeş haline gelmeleri. Tabii intikamları acı olmuştu. 
En güzeli ise anne Louis'in Jessica'ya söyledigiydi: “Ben anneyim, benim işim bilmek...” 
Gerçek komedi, gerçek mizah, keskin zekâ ürünü espriler, abartının içindeki gerçek hayata uygunluk ve aslında dipten giden bir sevgi ve duygusallık hikâyesi. 
Malcolm in the Middle eşine az rastlanır bir şekilde hepsini bir araya getiriyor. İşte bunca senedir dünyanın dört bir yanında en popüler aile olmalarının 


sebebi de bu... 
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STARVED 


20:00 SEINFELD | 20:30 STARVED 


21:00 THE SOPRANOS 


“Starved”, yeme bozukluğu çeken dört karakterin hem acıklı, 


hem de komik hikâyelerini anlatıyor. 


ağlıklı beslenmeye itibar etmeyenlere ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakıldığı çağımızda, Starved, kendini açlığa mahküm edenlerin, obezlikle ya da aşırı iştahla boğuşanların, hatta yemeden içmeden kesilmiş olanların hikâyesini anlatıyor. Starved'ın 


© Oyuncular (soldan sa 
Dan - Del Pentecost © 
Sam - Eric Schaeffer; 

© Billie - Laura Benan 
Adam - Sterling K. 
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yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni Eric Schaeffer, iptila üzerine bir şeyler yapmak istemiş. Schaeffer; “Alkolizm ve uyuşturucu iptilası çok özel alanlar ama, çoğu insanın yiyeceklerle ilişkilerinde de çeşitli zorluklar yaşadığını düşündüm” diyor. 
Schaeffer, kendisinin de bu insanlar arasında 


zi 


ŞE e e pale 


bulunduğunu itiraf ediyor. Zaten dizinin dört başrol oyuncusunun hepsinin yemek konusunda çeşitli zaafları var. 

“Hayatımda kafamı yemeğe takmadığım tek bir saat bile geçmiyor” diyor 1.72 boyunda, yetmiş buçuk kiloluk Eric Schaeffer. “Ne yiyebilirim, ne zaman yiyebilirim, bir şeyden çok mu yedim diye kaygılanıyorum. Kendi kendimle pazarlık ediyorum, akıl yürütüyorum; acaba biraz fazla hareket edersem belli bir yiyecekten yeme hakkını elde edebilir miyim?” Belli bir yiyecek mi? 
Ne gibi bir yiyecek, mesela? Meşhur Nemo'nun o leziz çikolatalı küçük pastaları. Schaeffer bu pastalara, dizide oynadığı karakter Sam kadar düşkün. Starved'ın açılış sahnesinde Sam, fetiş yiyeceği konusunda kendi kendisiyle mücadele eder. Yememek için üzerine temizlik malzemesi püskürtür, sonra da çöp kanalına atar. Ama dayanamaz, bodruma koşup pastasını çöp bidonundan alır. Deterjanı elinden geldiğince temizleyip yer. 

Hem komik, hem acıklı. New York'lu 43 yaşındaki yönetmen /yazar, “Kendi tecrübelerimden yola çıktım” diyor. 
“Yoksa hiç komik olmazdı.” 

Karaderili polis Adam'ı oynayan Sterling K. Brown'a göre, Eric'in bu senaryoları yazması onun ne kadar cesur biri olduğunu gösteriyor. Third Watch'ta da bir polisi oynayan, St. 
Louis'li 29 yaşındaki aktör, şimdi de görev başında “temizlenme”, yani kusma anlayışı, polis jopuyla karnına vurmak olan Adam rolünde. Brown, “Ben Adam gibi kusmuyorum” diyor; “ama sanırım karakterle aramda hayli ortak nokta var. Ben de görünüşüne kafasını takmış biriyim.” Sonra, gömleğini çıkarması gereken bir sahneden söz ediyor. Durumu aslında iyiymiş ama bir şey yerse göbeği çıkar endişesiy- le, o sahne çekilene kadar aç kalmaya karar vermiş. “Bu iş insanın kilosuyla boyuyla ilgili değil” diyor Brown; “herkesin bir yeme sorunu var.” 

Dan'i oynayan Del Pentecost'un sorunu ise her halinden belli. “Meğer yemek yemek bende saplantı halini almış, oysa bu diziye başlayana kadar farkında değildim” diyor Pentecost. Yetişkin hayatına Texas'ta 86 kiloluk bir Amerikan 


“Hayatımda bile geçmiyor... 
bir şeyden çok mu ye 


Kendi kendimle pazar acaba biraz fazla hareket ede e yeme hakkını elde edebilir miyim: 


BÜYÜK FİNAL e | futbolu oyuncusu olarak başlayan 41 yaşındaki aktör, en fazla 181 kiloya çıkmış. Şimdi 136 kilo. “17 yıldır evliyim, onun için pek cinsel fantezim yok. Ama karım” diyor gülerek, “nefis elmalı kek yapar.” Pentecost, spor hayatına birkaç reklamda, tribünde bağıran taraftarı oynayarak devam etmiş. Peki, Dan'i oynamak onu rahatsız etmemiş mi? “Hayır, etmedi, çünkü bu çok dürüst bir dizi” diyor. “Hem dizinin ikinci sezonu olursa belki “Dan'in 20 kilo vermesi gerek”, derler ben de veririm. Belli mi olur? Buna bayılırdım...” i 
Yeme sorunlu dört arkadaşın içindeki tek kız Billie'yi oynayan Laura Benanti'nin sorunu ise farklı. Dizide üç arkadaşıyla gittiği erupta “Bir seferinde düşündüm ki” diyor, “eğer yiyecekleri- mi tarttığım gibi müshillerimi de tartsam, belki de onları kontrol edilebilir bir miktarda tutmayı başarırdım.” Benanti'ye göre, “Yiyecek, sevgi ve sevgi yokluğu gibi şeyleri tartışmanın en temel forumu. Kendimize nasıl acı çektirip şifa verdiğimizi de.” Aslında 26 yaşındaki 


kafamı yemeğe takmadığım tek bir saat “Ne yiyebilirim, ne zaman yiyebilirim, dim?" diye kaygılanıyorum. 

lık ediyorum, akıl yürütüyorum: 
rsem belli bir yiyecekten 


tecrübeli oyuncu Benanti, bu sorunu birinci el- den biliyor. Arka arkaya iki müzikalde, Sound of Music ve Swing!'de sicim gibi dansçılarla çevrili olarak oynayınca şişman olduğuna karar vermiş. 
İkinci müzikal Swing! boyunca hemen hemen hiçbir şey yememiş, çetin egzersizler yapıp on bir buçuk kilo kaybetmiş. 1.72 boyla, 48 kiloya düşmüş. Saçları dökülmeye başlamış. Kilosunu ancak yardım alarak 57 kiloda tutabiliyor, düzenli olarak çalışmayı da sürdürüyor. 

Starved, sadece müptela sayılacakların değil, pek çoğumuzun yeme sorunlarını işliyor. Yemek yemeye “günahkârca bir zevk” gözüyle bakan, moda rejimleri uygulayan ya da içi rahat etsin diye ikide bir banyodaki tartıya koşan herkes için... 
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SEINFELD 


Kendini oynuyor... 


Onun pek rol yaptığı söylenemez, çünkü o zaten Jerry Seinfeld. 
Üstelik canlandırdığı karakterin hayal ettiği her şeye ulaşmış durumda... 


azi çorbacısından Kramer'a kadar orindeki kulüplerde sundu. Ve bu gösteri 2002 
pek çok karakter, Seinfeld'in yaratıcı | yılında Christian Charles tarafından Comedian sı Larry David ve Jerry Seinfeld'in adı verilerek bir belgesel olarak kaydedildi. 

gerçek hayatta tanıdıkları kişiler te- Seinfeld aynı zamanda bir yazar. 1993 yılında 


mel alınarak yaratıldı. Bu karakterler dizide geliş, | çıkardığı kitabı Seinlanguage, New York Times tirilip olduklarından daha ilginç ve komik bir en iyi satanlar listesinde bir numaraya çıktı. Ayhal aldı. Oyuncular da bu karakterlerin hakkını — rıca 2002 yılında kaleme aldığı Halloween adınverdi. Ancak bunların arasında bir karakter var (Oda bir çocuk kitabı da var. Bir de Ted L. 
ki oyuncusu bu karakteri canlandırırken hiç zor. o Naney'nin Letters from a Nut ve Ed Broth'un lanmadı. Tabii ki Jerry Seinfeld'in kendi karika- (o Stories from a Moron adlı kitapları için önsöz türünü canlandırdığı, diziye adını veren karak- (o yazdı. Ancak dedikodulara göre bu iki yazarın terden bahsediyoruz. Seinfeld'in dizide rol yaptı o adları Seinfeld ya da bir arkadaşı için takma ad 


ğı pek söylenemez, karakteri Jerry ile ortak nok- o görevi görüyor. Bir tarafta bu kitapları tanıtmak 


taları o kadar çok ki. için çaba gösteren Seinfeld, diğer tarafta ise 


Seinfeld'in gerçekte temizlik takıntısı olma- kimse tarafından görülmeyen yazarlar bu teori- 


dığını umuyoruz, ama karakteri gibi o da yi daha da güçlendiriyor. 


sıkı bir Superman çizgi romanı hayranı Bütün bu aktivitelerin dışında Sein- 


olarak tanınıyor. Seinfeld'den sonra feld'in yüzünü diziden sonra bir daha ne 


televizyona yaptığı tek iş, American Ex- televizyonda ne de beyaz perdede gördük, 


press kredi kartı reklamı için animas- ama bu onun Seinfeld lanetinden etkiyon Superman ile kamera karşısına lendiği anlamına gelmiyor. Çünkü o asgeçmek oldu. Jerry'nin otomobil ha- lında en iyi olduğu işi yapmaya devam yallerini gerçek hayatta sahip oldu- ediyor. Bugün 52 yaşında olan Jerry ğu 20 Porsche ile gerçekleş- Seinfeld, Comedy Central taratirmiş. Seinfeld, karakteri- fından tüm zamanların en ne kıyasla çok daha başarılı. 1998 yılında dizi 


bittikten sonra Sein- 


iyi 100 stand-up komedyeni arasında 12'nci sıraya layık görüldü. Yeni birçok isim feld stand-up komedi- sahneye çıkmış olsa bile 1970'lerde Jay Leno ve 


David Letterman'ın baş- 


ye geri dönerek turneye çıktı. Sonraki gösterilerini dünya- lattığı gözlemsel kome- nın çeşitli bölgele- di türünün *90'lardaki tarışmasız en iyi Öncü- 
Jerry Seinfeld sü. Bugün bütün eski gösterilerinin yanı sıra kitap da yazıyor, hem sadece yetişkinler için değil çocuklar için de... 


malzemelerini geride bırakıp yepyeni esprilerle geliştirdiği gösterisiyle Amerika turnesinde. Biletler ise el yakan 


fiyatlarına rağmen yok satıyor... 
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Ayrıntıfı bilgi tüm CepShoplar'da, 444 O 542'de ve telsim.com.tr'de. 


Kampanya 3LI22 
Kayı yaptıran tüm abonelere, hesâ, sesli mesajlardan alınan çağrılar dahil k anyadan kaz il yükleme yapılır. Karnpanyadan kazanılan kontörler; indirimli konuşma şartlarını, Sel yr kampanyalarındaki kontür yükleme şa: e e £ kulla leğiştirmez. Hattın iplali dürumünda, k an ancak yüklenmeyen kontörler ile kampanya bitiş tari yla yüklenmeyen kontörler otomatik olarak silinir. 


DİZİLER 


20:00 HOW | MET YOUR MOTHER 


20:30 THE SIMPSONS | 21:00 PRISON BREAK 


“How | Met Your Mother”da çocuklarının annesiyle tanışma macerası bir yana, biz onu, yani Ted'i canlandıran aktör Josh Radnor'ı, yakından tanıyalım dedik... 


 osh Radnor pek tanıdığımız bir isim değildi. 
Onunla, yani Ted haliyle yeni tanıştık, ama çok kısa zamanda samimi olduk gibi. Otur- 
./ muş çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatıyor biliyorsunuz. Hayatı boyunca sürdüreceği aşkı arayan, evlenmek isteyen bir adam. Aşikâr olan; bunu başarmış, hayatının aşkını bulmuş ve çocukları olmuş. Ancak henüz bu kadın kim ve onunla nasıl tanıştı, işin o kısmını bilmiyoruz. Hikâye, çocukları gibi bizi de sardı ve neler olacağını merakla bekliyoruz şimdi. 
Ted'in çocuklarının annesiyle tanışma macerası bir yana, biz onu, daha doğrusu Ted'i canlandıran aktör Josh Radnor'ı yakından tanıyalım. Radnor aslında bir tiyatro oyuncusu. How | Met Your Mother, onun, misafir oyuncu olduğu yapımları saymazsak, ikinci televizyon dizisi. Ancak dizideki performansı televizyon kariyerinin bu kadarla kalmayacağını şimdiden gösteriyor. 
Josh Radnor'ın oyunculuk kariyerinin bugünlere nasıl geldiğine bir bakalım... 

Oyunculuğa nasıl başladınız? 

Lisedeyken arkadaşım Debbie bir oyun için seçmelere katılacaktı ve o kadar heyecanlıydı ki bana, “sen de gel ve orada otur” dedi. Ben de oturdum ve sahneye çıkan herkesi tek tek izle- 


dim. Bir yandan da kendi kendime, “Ben kesin 


bundan daha iyisini yaparım” diyordum. Sonunda seçmelere ben de katıldım ve başroller- den birini kaptım. Üniversite süresince her yaz başka bir şehirde, başka bir tiyatrodaydım. Yani bir kafede filan keşfedilmedim. 

Tiyatro oyunlarınız arasında en bilineni Kath-Jeen Turner ve Alicia Silverstone ile oynadığınız “The Graduate”. Bu rolü nasıl aldınız ve Broadway'de oynamak nasıl bir şeydi sizin için? 

Sally Field ile pek uzun ömürlü olmayan The Court adında bir dizide oynuyordum. Yanlış hatrlamıyorsam, dizinin bitmesinden bir gün önce, menajerim aradı ve Jason Biges'in The Graduate'teki rolünü üç ay için bıraktığını söyledi. 
Kendimi videoya çektim ve yönetmene yolladım. 
Aradılar, çağırdılar. İki hafta prova sürem vardı. 
İki haftanın sonunda Broadway'de sahnedey- 


dim. Nasıl bir şeydi? Valla ne diyeyim? Farkı, daha çok koltuk ve seyirci olması işte. En acayibi tiyatrodan içeri girdiğimde dev boyutta bir fotoğrafımı görmekti. Oyundan çıktıktan sonra da insanlar imza istiyorlardı. Buna alışık değildim. 
Harikaydı. Çünkü herkese imza verdim ve tiyatrodan çıkıp köşeyi döndüğümde yine tanınmayan, sıradan bir insan oluyordum. Sonra ertesi gece yine geliyor, sahneye çıkıyor ve aynısını yaşıyordum. 

“How I Mer Your Mother”, ikinci televizyon diziniz. Sally Field ile oynadığınız “The Court'taki rolü nasıl almıştınız? 

Yine New York'a bir kasetim gitti. Sonra deneme çekimine çağrıldım. Rolü aldım. Bu hikâyelerin daha enteresan olmasını isterdim ama, hayatımın neredeyse tamamı bir odaya girip insanlarla el sıkışarak, seçmelere katılarak ve sonunda rolü aldığımı ya da almadığımı duyarak geçti. Aslında çok kamera tecrübem yoktu. Sonrasında Sally Field'den tut da Pat Hingle, Craig Bierko, Diahann Carroll, Chris Sarandon ve Miguel Sandoval'a kadar son derece değerli oyuncularla çalışmaya başladım. Aslında benim için uygulamalı kamera dersleri gibiydi. 

Aslında misafir oyuncu olarak rol aldığınız tüm TV dizileri birer drama: “ER” “Six Feet Under”, yada “Taw & Order” mesela. Bir oyuncu olarak hangisinde rol almak daha zor; dramada mı komedide mi? 

Her zaman komediyi de sevdim. Aslında birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünmüyorum. Ana prensipleri aynı. Bu dizi farklı pek çok şeyin bir arada bulunduğu bir yapım, Ted de farklı pek çok özelliği bünyesinde barındıran biri. Ve aslında tam bir sır benim için. Son derece ilginç bir karakter. Onu canlandırıyor olmaktan mutluyum. Dizi bana sitcom gibi gelmiyor, belki de izleyici önünde çekmediğimiz içindir. 

“How I Met Your Mother”da en çok ilginizi çeken ne oldu? 

Açıkcası sitcom'da rol almayı düşünmüyordum, dramada gayet başarılı olmuştum. “Benim işim sitcom değil” diyordum. Senaryoyu aldım ve dizinin adını görünce merakım kabardı. Okuduktan sonra menajerimi aradım; “Evet” dedim “ben bunun seçmelerine katılacağım”. 
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Neil Patrick Harris, Jason Segel ve Alyson Hannigan da sizin gibi farklı rollerde başarılı olmuş isimler. Cobie Sınulders ise epeydir görünmüyordu. Böyle bir ekiple çalışmak nasıl bir şey? 

Neil ile daha önce Los Angeles'ta bir oyunda rol almıştık. Alyson ile Neil ilkgençlik yıllarından beri tanışıyorlar. Jason zaten Freaks and Geeks'ten tanıdığım ve hayran olduğum bir oyuncuydu. Diziye bayılıyordum. Onunla çalışmak benim için son derece heyecan verici. Cobie ile zaten tüm seçmeler boyunca beraberdik. Yani daha ilk andan çok rahatlatıcı bir ortamdı. Yönetmenimiz ve senaristlerimiz de harika. Dizinin yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas iki harika genç insan. Bu dizinin başarılı olması için gereken her şey bir arada. 
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Ted tam bir romantik, Barney çok alaycı. 
Sizce bu ikisi nasıl bu kadar yakın arkadaş olabiliyor? 

Benim hayatımda da bir Barney var. Sanırım bu durumu açıklıyor. Aslında böyle normalde bir araya gelmeleri mümkün değil gibi görünen, ama çok yakın arkadaş olan insanlar vardır. Ted'in Barney'ye, Barney'nin de Ted'e ihtiyacı var. Ted, büyük olasılıkla Barney ile takıldığı için bu kadar çok kadınla tanışabiliyor. Malum Barney'nin hiç utanması yok. Sürekli başlarını “belaya” sokuyor. Ve her durumda Barney'nin Ted'e ihtiyacı var. Aslında arkadaşlıklarının devam etmesi için uğraşan daha çok Barney. O benim en yakın arkadaşım olmak istiyor hep! Robin ile ilişkisi de etkileyici çünkü sitcom kanunlarına göre Ted, Robin'e âşık olurdu ve beraber olmaya başlarlardı. Ama ilk bölümün sonuna göre asla bir araya gelmiyorlar. 

Ted ve Robin ayrılar mı? 

Sanmam, onlar bizim düşündüğümüz- den daha farklı bir boyuttalar. Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Seyretmeye devam etmenizi istiyorum. Bir tansiyon var ilişkilerinde ve bunu da gayet güzel yansıtıyorlar. Senaristler bana sürekli ikimizi bir arada görmeyi ne denli istediklerini, bizi çok sevdiklerini söylüyor. Bakalım, göreceğiz. 

Sizce müstakbel eşinizi hiç görecek miyiz? Yoksa o da şu klasik görünmeyen TV karakterlerinden biri mi olacak? 

Bu Les Moonves ve şirketine bağlı. Dizi devam eder mi, etmez mi, onlar karar verecek. 
Tanrı korusun ama, eğer olur da dizi yayından erkenden kaldırılırsa, Serenity gibi bir şey yaparız herhalde Joss Whedon'un uzay serisinin yayından kaldırılması üzerine çekilen film). 
Oturup bir sinema filmi yaparsın, gösterime sokarsın ve hikâyenin sonunu gösterirsin gibi 


yani. 
HOW | MET YOUR MOTHER SEVEN BUNLARI DA SEVER 


> Oniy You, Sony Pictures Home 


> Sleepless in Seattle, Sony Pictures Home > City of Angels, Soundtrack, Wea 
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Daha büyük, daha uzun, daha geniş... 


Dizinin ikinci sezonundan itibaren konuşulan film projesi sonunda gerçekleşiyor. “The Simpsons” 2007'de sinemalarda... 


he Simpsons hayranlarının sabırla beklediği haber sonunda doğrulandı. 
Hem de en 
ABD'de 20th Century Fox'un son animasyon filmi Ice Age: The Meltdown'u izle- 


beklenmedik anda. 


meye giden seyirciler çok hoş bir sürprizle karşılaştı. Yaklaşık 15 yıldır konuşulan The Simpsons sinema filminin 25 saniyelik fragmanı ilk defa gösterildi. Fragmanın sonunda ise 27 Temmuz 2007'de sinemalarda yazısı yer alıyordu. Sinema filmiyle ilgili daha önce hiçbir açıklamada bulunulmadığı için bu haberi ilk öğrenen seyirciler fragmanı görünce büyük tezahürat yaptı. 

Bu kısa tanıtım filmi aynı zamanda, sinema filminin The Simpsons hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacağının da habercisi. Ekranda 


önce bir Superman logosu beliriyor. Kamera kır- 


diği filmde Homer Simpson'ı Dan Castellaneta, Bart Simpson'ı Nancy Cartwright, anne Marge Simpson'ı Julie Kavner, evin kızı Lisa Simpson'ı Yeardley Smith seslendirmeye devam edecek. 
Filmin yapım çalışmalarına başlanması ise dizinin sona ereceği dedikodularını da gündeme getrdi. Ancak The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening, çizgi dizinin 400 bölüme ulaşarak 2008'e kadar ekranda kalmasını planladıklarını, yeni fikirler bulabildikleri sürece yeni bölümler yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Groening filmin zamanlaması için ise “Yapımcılar, insanların para ödeyip The Simpsons izlemesine değecek bir senaryo elde etmeye çalışıyorlardı. Sinema filmi ve Milhouse'un bir Oscar kazanabilmesi için bunun doğru zaman olduğunu hissettik” yorumunda bulundu. 


mızı “S” harfinden uzaklaşınca karşımıza iç çamaşırı ve dar bir Superman tişörtüyle koltukta oturan Homer Simpson çıkıyor. Sonra “Amerikan tarihinin en büyük kahramanı” olarak sunulan Homer şaşkın bir ifadeyle, “Ne söylemem gerektiğini unuttum” diyor. Sunucunun filmin 
27 Temmuz 2007'den sonra bütün dünyada 
gösterileceğini söylemesinin ardından Homer'ı, “O-Oh, çalışmaya başlasak iyi olur” derken duyuyoruz. 

Yapımını 20th Century Fox şirketinin üstlen-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Dizinin yapımcılarından ve eski yazarlarından Mike Reiss ise film için çok ilginç bir fikir bul duklarını ve uzun metrajın diziden farklı olacağını söylüyor. Hatta South Park'ın sinema filmi benzetmesini yaparak dizinin daha büyük, daha uzun, daha geniş bir versiyonu olduğunu da ekliyor. Bu haber merakınızı uyandırdıysa, The Simpsons Movie fragmanını videodetective.com internet adresinden izleyebilirsiniz. Tabii, fazla heyecanlanmasanız iyi olur, ne de olsa filmin gösterimine daha bir sene var. 


yanks optik ve güneş gözlükleri seçkin gözlük mağazalarında 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Hayat, o mutfağa 


benziyor 


Kötü bir şöhretiniz varsa mesleğinizde ne kadar iyi olursanız olun işiniz zordur. Aynı Jack gibi. Ama bir de şu var tabii: Kötü şöhret de durduk yerde elde edilmez. Yine tıpkı Jack gibi. 


itchen Confidential'ın üstün yetenekli, # işine âşık ama disiplinsiz, vurdumduymaz ve başına buyruk aşçısı Jack, hayatının fırsaunı yakaladığını düşünmüştü. Mesleğinde iyi olduğunu düşünüyordu, gerçekten de öyleydi. Sabah kalkar kalkmaz ayılmak için koyu kahveye ve nikotine ihtiyaç duyan, alkolle ve kadınlarla arası iyi bir adamdı. 
İşine dair yapılacak eleştirilere tahammül göstermediği gibi kimseye de eyvallahı olmayan bir adam. Zaman zaman dizide yer alan geridönüşlerde de görüldüğü gibi aslında en bü: yük düşmanı kendisi. Dikbaşlılığı ile başını belaya sokmaya meyilli, haklı olduğu zamanlarda bile fevri ve asabi, uzlaşmaz tavırlarıyla haksız duruma düşebilecek bir karakter. Ama değişmek istiyor. Başka biri olmak. Olabilecek mi? 

Aslında büyük oranda başardığını söyleyebiliriz. Ama yılların alışkanlıkları ve o yıllar boyunca edinilmiş karakter kolay kolay bırakmıyor insanın peşini. Elbette bir de geçmişin kendisi var, en istenilmedik zamanlarda geçmişten gelen, çoğu zaman unutulmuş hadiseler bir anda kendini hatırlauveriyor. Kendinden kaçmayı başarabilse bile kolay değil geçmişten kurtulmak, silip yerine yeni bir kişisel tarih yazmak. 

Kitchen Confidential gerçek bir hikâyeden akvarılmış bir dizi. Lüks restoranın mutfağında, işlerini hatta belki de hayatta sadece bir tek işlerini ciddiye alan birtakım mutfak çalışanlarının hikâyesini aktarıyor. Hepsi bir parça serseri, son yılların moda deyimiyle “arızalı” karakterler üzerine kurulu. 

“Bir tabak yemeğin etrafında bu kadar hadise yaratılabilir mi?”, diyor insan ilk başta. Ama ya o duvarın arkasında, mutfakta onu hazırlayanların dünyası? İşte orada farklı şeyler dönüyor. Ve inanılmaz bir rekâbet. 

Mutfağa bir yardımcı şef lazım olunca, Jack okul arkadaşı Beckey'i bulmuştu bu görev için. 
Mutfakta bir kadın ha? Diğerlerinin tepkisi buydu. Ama Beckey çok dişli çıktı. “Sert kız” dediklerindendi. Kısa sürede ağızlarının payını verdi mutfağın erkek cephesinin, hizaya getirdi hepsini. Ve işinde de çok başarılıydı. Restoranın mönüsüne kattığı kendi özel pirzolası bir anda tüm 


dikkatleri üzerine çekmişti. O sırada devreye 


Jack giriverdi. Kendisinden daha başarılı olunmasını kıskanmıştı. Beckey'e kimsenin pirzolalarını beğenmediğini, yaptığı yemeğin tam bir fiyasko olduğunu söyleyiverdi. 

“Başarısızlık” Beckey'nin süngüsünü düşürüverdi. Mutfağın arka kapısından çıkıp gözyaşlarını tutamazken Jack yanındaydı. Teselli etmek ister gibi. Beckey'nin en büyük korkusu ağladığı- nın içeridekiler tarafından öğrenilmesiydi. Jack üzülmemesi gerektiğini söylerken, aslında içinden zafer çığlıkları atıyordu. Bir anda Bec key'nin yanına geçtiğinizi ve Jack'in aslında ne berbat bir adam olduğunu düşünmeye başlardıniz. Ama işte o anda beklenmedik itiraf geldi: 

Jack okuldayken yaptığı bir yemek yüzünden ustasından büyük bir azar işitmiş ve yıllar boyunca kendisinin lakabı haline gelecek “baş yumuşak” lafını duymuştu. Çünkü yaptığı yemeğin tadı rezaletti. Niye mi? Çünkü Beckey başarısız olması için yemeğe yerfıstığı yağı katmıştı. Yıllar 


sonra gelen bu itiraf karşısında Jack ne yapacak- 


tu? Önce kendisinin de arkadaşına büyük bir kötülük yaptığını hemen unutarak bağırıp çağırma- ya yeltenecekti. İyi de yıllar geçmişti aradan. 
Şimdi aynı gemideydiler. Üstelik Beckey mutfaktakilerin aklını alan çekici bir kadındı ve onca yıldır gözü Jack'in üzerindeydi. 

Ve Jack ile Beckey sonunda birlikte oldular. 
Görünüşte Jack kazanmıştı. İşinde bir numara olduğu tescillenmiş, kimse onu geçememiş üstelik en çekici kadınla yine o birlikte olmuştu. 

Kitchen Confidential yeteneğin bazen insanın en büyük düşmanı olduğunu satır aralarına iyi gizleyen bir yapım. İnsanın en büyük düşmanı nın aslında yine kendisi olduğu gerçeğini de tabii. Ama hakkını da teslim ediyor kahramanları nın. Böyle olmasalar dizinin kahramanları da olamazlar ki... Bilinemez belki de tam tersidir gerçek. Tıpkı dizi finale doğru yaklaşırken, resto- 


ranın akibetinin ne olacağını bilemeyişimiz gibi. 


Jack bu kez başaracak ve işleri yüzüne gözüne 


bulaştırmamayı becerebilecek mi? Göreceğiz... 
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COLD CASE 


Polisiye dizilerin en özgünü “Cold Case”, farkını geçmişteki kahramanlarına borçlu. Bir de, bazen o çok uzak geçmişi ekrana yansıtan sanat yönetimine... 


mm 


odem polisiye dizilerinin içinde (o ğunu söylüyor. Ancak, gerçek hayattaki “çözüm- 

Cold Case'in farklı bir durumu ( lenmemiş olaylar” eski kan ve meni örneklerine 
| var, çünkü geçmişe köprü kuru- ( dayanırken, Cold Case böyle hikâyelerden uzak: 
| yor. Öte yandan, çözülemediği için © ta duruyor. “Biz basit bir bilim testinden ibaret 
| rafa kaldırılmış dosyaların ele alınması, dizinin O vakalarla değil, geriye dönüp insanları daha ön- 
| yaratıcısı Meredith Süehm'a göre, hayli yeni bir o ce konuşmadıkları gibi konuşturmakla, psikolo- 
| mesele, ancak 1990'larda başlamış. Sttehm, bu jik olarak onları nasıl konuşturacağımızı araştır- 


gelişmenin tamamen DNA bilimine bağlı oldu- Oo makla ilgileniyoruz.” 
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Gerçekten de insanlar Cold Case'in en can alıcı unsuru. En önemli özelliklerinden biri ise aynı Tol için farklı yaşlarda iki oyuncu seçilmesi. 
Karakterin bir zaman diliminde diğerine göre daha uzun bir rolü varsa, önce o oyuncu seçiliyor. 
Sıradışı tipler tercih edildiğinde, kasting yönet meninin de işi haliyle zorlaşıyor. Karakter gerçekten eşinin-benzerinin bulunması zor olan bir tipse, iki kişi oynatmak yerine bir kişi seçip makyaj- la yaşlandırıyor ve iki rolü de ona oynatıyorlar. 

Dizinin başarısını sağlayan unsurlar arasında atmosferin de yeri var. Bu atmosferin oluşma- 


sında, Cold Case'in görselliği ve müziğinin de 


TE 


payı büyük. Görsellikte iki ayrı anlayış söz konu- 


su. Yapımcılar, geçmişle bugün arasındaki büyük farkı vurgulamak istemiş. Bugünde geçen kısımlar, dönemine uygun modern bir hava taşıyor. Geçmiş ise eski fotoğraflardan farksız. Bunun için de değişik yöntemlerden yararlanılıyor. 
Pilot bölümde, daha önce kimsenin hareketli bir sinema kamerasında kullanmadığı 16 mm Ech- 


“Biz basit bir bilim testin 

eriye dönüp İns ç 
Gibi konuşturmakla, psikolojik O konuşturacağımızı 


tochrome kullanılmış. Yapımcılar Kodak'a bu filmi özel olarak sipariş etmişler. Dizinin yönet menlerinden Jonathan Littman, “Çekimler insanda sahiden de 1970'li yıllar duygusu uyandırıyordu” diyor. “1980'li yıllar için video ile çekim yaptık. 1940'lara döndüğümüzde ise sepya kullandık.” 

Müzik ise Cold Case'in en büyük özelliklerinden biri. Sadece belli bir sahnenin ruh haline uygun müzik seçmekle kalmıyor, geçmişte hangi döneme gidilmişse, o günlerin müziğini kullanmaya da özen gösteriyorlar. Ekip geçmişte aslında neler olduğunu araştırırken onlara Kurt Cobain, The Doors, Jethro Tull, Billie Holiday, Bessie Smith, Elvis Costello ve Ramones eşlik ediyor. Bir de, müzik haklarını satın almak konusunda ısrarcı davranıyorlar. Örneğin, biz henüz izlemedikse de, The Lost Soul of Herman Lester'de kullanılan Walk Like a Man adlı şarkısını kullanmak için Bruce Springsteen'i ikna et meleri aylar almış, ama sonunda başarmışlar. 
Stehm, “Bir basketbolcuya ilişkin bir bölüm” diyor, “şarkının da bu bölüme dramatik olarak çok uygun düşen bir baba-oğul hikâyesi vardı.” 

Sanat yönetimi yönünden de çok başarılı olan Cold Case'te, sanat yönetmeni, yapım tasarımcısı, set dekoratörü ve kostümcülerin çoğu The X-Files'tan gelme, çok yetkin bir ekip çalışıyor. Örneğin yapım tasarımcısı 


den ibaret vakalarla değil, anları daha önce konuşmadıkları larak onları nasıl 


araştırmakla ilgileniyoruz.” 


Corey Kaplan ve sanat yönetmeni Sandy Getzler, The X-Files ile üç yıl arka arkaya sanat yönetmenleri meslek kuruluşunun sanat yönetimi ödülünü aldı. Bu ay izleyeceğimiz bölümlerde bizi çok inandırıcı bir şekilde 1970'li ve 1980'li yıllara götürecekler. Yine maziye dalacağız, karakterler bir masada oturmuş ifade verirken birden gençleşecek, sonra yeniden bugünkü yaşlarına dönecekler. O yılların müziği, kulaklarımızın pasını silecek, bizi o yıllardaki halimize döndürecek. Derken, o rafa kaldırılmış dosya yıllar sonra çözüme ulaşacak ve Lilly Rush, karşısında bir an için beliren huzura ermiş kurbana gülümseyerek bakacak. 


83 


ak DİZİLER ©. W4 20:00 KITCHEN CONFIDENTİAL | 20:30 THE KING OF GUEENS | 21:00 COLD CASE 


THE KING OF GUEENS 


Beşinci sezona veda 


“The King of Gueens” bu ay beşinci sezonuna veda ediyor. Doug ve Carrie ile mecburi misafirleri Arthur'un maceralarını ne kadar izlediğinizi ölçmek ister misiniz? Diziye ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular”dan seçmeler... 


Arthur'u niçin evden genç bir kadın alıyor? 


Onu yürüyüşe çıkarıyor. 


Doug Heffernan'ı oynanan Kevin James'i nere- 


den tanıyoruz? 

James daha önce de arkadaşı olan Ray Ramo:- ne'nin dizisi Everybody Loves Raymond'da konuk oyuncu olarak yer almıştı. 

Kim bu “Oueens'in Kralı”? 

Oueens, IPS şirketinde çalışan bir teslimat çı/kamyon şoförü. Tanrı'nın onu, insanlar paketlerine kavuşsun diye yarattığını düşünüyor. 
IPS, teslimat şirketi UPS'in adına bir gönderme. 


Arthur'a kimin zaafı var? 

Spence'in annesi Veronica Olchin'in. Veronica'yı oynayan Anne Meara, aslında Arthur'u oynayan Jerry Stiller'ın eşi. 

Doug ve Carrie yanlışlıkla hangi ailenin fotoğraflarını almıştı? 

Hoffermanlar'ın. Öteki çift çok lüks bir hayat yaşadığı için bu fotoğraflar ahlâklarını bozdu, ama çok geçmeden kendilerine geldiler. 

Yazlık evlerinde de örnek almaya çalıştıkları bir çift vardı. Komşu hanımı nereden tanıyoruz? 
Komşu hanım Debi'yi, Desperate Housewives'ın Bree'si Marcia Cross oynuyordu. 

Kevin James'in kardeşi dizide kimi oynuyor? 

Gary Valentine, The King of Oucens'te Doug'un kuzeni Danny'yi oynuyor. 

Carrie nerede çalışıyor? 

Bir hukuk şirketinde. 

Patronunun adı ne? 

Evan. Doug bir ara onu kıskanmışu, ama şirkete gidince Evan'ın iyi bir adam olduğunu gördü. 

William Hurt'ün The King of Oueens 

ilene ilgisi var? 

Shrink Wrap adlı bölümde Arthur'un, Doug'a niye kızdığını anlamak için gittiği psikoterapist Dr. Taber'i oynamıştı. 

Doug, Carrie'ye nerede evlenme teklif etti? 

Kar yağarken, bir Jets maçında. The Rock adlı bölümde, bir geri-dönüşle bu sahneyi izledik. 

Doug ve Carrie nişan yüzüklerini kaça sattılar? 

13 bin dolar. Carrie yüzüğünü temizletmeye götürdüğünde, adam ona çok değerli olduğunu söyleyince pazarlık edip sattılar. 


Rİ si e k 


TAKIMINI KUR GÜZEL OYNATÜRKİYE SENi TANISIN! 


KUPA, FUTBOLUN RUHUNA SAHIP ÇIKANLARIN OLACAK... 
SİZ YETER Ki, GÜZEL OYNAYIN! 


KAYIT FORMLARI, ANKARA, iSTANBUL VE iZMIR'DEKİ NİKE VE BOYNER MAĞAZALARINDA. 


Dee e 10:00 - 20:00 ARASINDA ARAYABİLİRSİN.) p WWW.NIKEFOOTBALL.COM/JOGASTURKEY 4 gna sirkeli Ş pim ee — 


ai 


ei 


S8 DiziLER 


ii, 


zun süredir devam eden birçok dizi gibi ER ekibi de zaman zaman oyuncu değişimine uğruyor. Kimileri gidiyor, kimileri geliyor. Dizinin özgün oyuncu kadrosundan geriye sadece Dr. Mark Greene (Anthony Edwards) ve Dr. John Carter (Noah Wyle) kaldı. Her türlü felakete uğramış olan Dr. Greene'i oynayan Anthony Edwards, ER'in sık sık kamera arkasına geçen oyuncularından biri. Suratsız, bağnaz Dr. Robert 'Rocket' 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Ciddi görünüşlü Dr. Kerry Weaver, “ER”ın bellibaşlı karakterlerinden biri. Doktorun kıdemi bir yana, diğer bir özelliği de dizinin birkaç bölümünü yönetmiş olması. 


0 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Romano'yu oynayan Paul McCrane de yönet men oyuncular arasında yer alıyor. 

Acil Servisciler arasında hem oynamayı hem yönetmeyi bir arada sürdüren üçüncü kişi ise aynı zamanda içlerinde en çok sayıda bölüm yönetmiş olanı. Dr. Kerry Weaver ya da bu karakterdeki başarısıyla iki kez Emmy adayı olmuş Laura Innes. Aktris, şimdiye kadar ER'ın sekiz bölümünü yönetti: Power (1999), Be Still My Heart (2000), Sailing Away (2001), I£ 1 Should 


Fall from Grace (2001), A Hopeless Wound (2002), NICU (2004), Nobody's Baby (2005) ve The Human Shield (2005). Innes, daha önce The West Wing'in de bir bölümünü yönetmişti. 
Televizyon izleyicileri Innes'i dizide Lowell'ın (Sideways'den Thomas Haden Church) sadakat ten nasibini almamış tatlı karısı Bunny olarak tanımıştı. 

Michigan'lı ala çocuklu bir ailenin kızı olan Laura İnnes'in çocukluk yıllarından hatırladığı en hoş şey, İngiliz edebiyatı hocası babasının onları Ontario'daki ünlü Stratford Shakespeare Festivali'ne götürüşü. Profesyonel tiyatronun tadını ilk kez orada, küçücük bir kızken almıştı. 
Büyüyünce de babasının öğüdünü tutup sevdiği şeyi yapmaya karar verdi, üniversiteye gidip tiyatro eğitimi gördü. Sonra da Chicago sahnelerine çıktı. Hatta A Streetcar Named Desire / İhtiras Tramvayı'nda John Malkovich'in karşısında Stella'yı oynadı. Dört yıl Chicago'da kaldıktan sonra, grupla New York'a gitmeden önce de Da- 


vid Mamet'in, Film Festivali'nde beyazperde 


uyarlamasını izlediğimiz filmi Edmond'un Glenna'sı oldu. Eric Stoltz'la Two Shakespearean Actors'da, Campbell Scot'la Our Town'da oynayan Laura İnnes, ER'a ikinci sezonunda, kimi bölümlerde yer alarak katıldı. Karakteri Dr. 
Weaver, üçüncü sezonda dizinin devamlı karak- 


Dr. Kerry Weaver 


Geçmişi hakkında çok az şey biliyoruz. Bir ara, erkek bir Afrikalı arkadaşı onu Chicago'da ziyaret edince, vaktiyle Afrika'da yaşadığı anlaşılmıştı. ER'a staj- yer olarak geldi, önce doktor, sonra da sırasıyla, Acil Servis Şefi ve personel sorumlusu oldu. Net olarak tanımlanmamış bir özrü var, bastonla yürüyor. Hep telaş içindeki, kalabalık acil serviste dolaşırken, özründen hiç etkilenmiyormuş gibi davranıyor. Çoğu kişiye göre, işgüzar ve kırıcı. 

Dr. Weaver hırslı biri, mesleğinde ilerlemek istiyor ama ayrım kurbanı olmaktan korkuyor. Özellikle, ileri sayılacak bir yaşta farkına vardığı cinsel tercihi konusunda. Başa çıkamadığı bir homofobisi var, gerçek annesiyle babasını tanımadığı için de hiç pişmanlık duymuyor. Kısacası, bürokratik profesyonelliği dışında, onu tanımak çok zor. Öte yandan, ona ihanet eden kocasından HIV kapmış olan asistan Jeanie'yi savunma konusunda çok cesurca davrandı. Acil Servis'te HIV-pozitif çalışanlar için bir politika hazırladı. Bu olaydan sonra eskisi kadar sert olmadığını da gördük. 
Dr. John Carter, homofobik anne babasından kaçmaya çalışan bir yeni yetmeye yardımcı olunca görmemezlikten geldi. Synergix Grubu'ndan Ellis West'le yaşadığı kısa ilişki ise özgüvenini zedeledi. West'in, Grup, Acil Servis ile bir anlaşma yapabilsin diye ona ilgi gösterdiği anlaşıldı. 


terlerinden biri haline geldi. Aktris 1998'de, ER'in eski yapımcı/yönetmenlerinden Mimi Leder'in yönettiği Deep Impact'te Tea Leoni, Morgan Freeman ve Vanessa Redgrave'le birlikte rol aldı. Can't Stop Dancing'in başrollerini de, ER'in starlarından Noah Wyle ile paylaştı. 
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BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Bufiyloji 


* nsan iletişim kurabilmeye başladığından beri birbirine hikâyeler anlattı. Yazı bulunma- dan önce bu hikâyeler ağızdan ağıza dolaşırken pek çok değişime uğrayıp sonraki nesillere aktarıldı. Günümüzde bilim ve teknoloji hemen her şeye bir açıklama getiriyor. Ancak eski zamanlarda insanlar; varoluşları, doğa olayları, dünya üzerinde yeni tanıdıkları hayvanlar ve inançları hakkında sadece hayal güçlerini temel 


alarak pek çok efsane ve masal yarattı. Bu mitle-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Buffy'nin sihir ve gerçeküstü yaratıklarla bezenmiş dünyasını daha iyi anlamak için önce mitolojisini bilmek gerek. 


re insan vücuduna sahip Tanrıları ile Yunan mitolojisi, yaşayan ölüleriyle voodoo gibi örnekler verilebilir. Bu hikayelerin bir kısmı zaman içinde gelişerek hayatlarımızda kalıcı olmayı başardı. 
Birçok edebi eser ve filme malzeme olup karakter kazandılar. Bram Stoker'ın Draculası'ndan sonra vampirlerin yansıması olmadığı ya da kazıkla öldürüldüğü gibi ayrıntılar, inanılmasa da akıllara kazındı. Senarist George A. Romero sayısız zombi filmiyle insanların içine korku salmaya devam etti. Buffy the Vampire Slayer da önceki kaynaklardan beslenerek vampirlerin ve kurtadamların hikâyeden ibaret olduğu düşünülen günümüz gibi bir dünyada bu yaratıkların insanlara fark ettirmeden varlıklarını sürdürüşlerini anlatıyor. İnsanların onlara karşı inançsızlıkları ise onlara dünyayı ele geçirme planlarını daha rahat uygulama şansı veriyor. Neyse ki Buffy ve arkadaşları insanlığı kurtarmak için her zaman hazırlıklılar. Buffy'nin sihir ve gerçeküstü yaratıklarla bezenmiş dünyasını daha iyi anlamak için mitolojisini de bilmek gerek. 


VAMPİRLER 

Buffy dünyasındaki vampirler birçok geleneksel mite uyum gösterir. Kalplerine isabet edecek bir kazık, gün ışığı, kafalarının kopması onları öldürür. Kutsal su ve haç yanmalarını sağlar. 
Vampir tarafları ortaya çıkınca yüzleri ve dişleri 


değişir. Hayatta kalabilmek için kan içmeleri ge- 


rekir. Bazı hikâyelerde yer aldığı gibi uçmazlar ve başka hayvanlara da dönüşmezler. Evlere davet edilmeden giremezler. Bu izne; okul, hastane gibi umumi mekânlarda ihtiyaç duymazlar. Bir kere davet edildiler mi, tersine çevirme büyüsü uy- 


gulanmadıkça o eve giriş hakkına sahip olurlar. 


MOK'TAGAR 

Bu türden iblislerle de bu ay tanışacağız. Onlar bir boyuttan diğerine geçebilme özelliğine sahip. Ayrıca diğer varlıkların görüntüsüne bürünebiliyorlar. Mok'tagar iblislerinin ruhları yok ve birbirlerini bu şekilde tanıyabiliyorlar. 
Düzenledikleri ayinle uyuyan 


insanların ruhlarını çalıyorlar. 


KURTADAMLAR 
Kurtadamlar dizide ilk defa 
Phases adlı bölümde Oz'un 


kurtadam olduğunu keşfetmesiyle ortaya çıktı. Buffy'nin dünyasında kurtadamlar sadece dolunay zamanı üç geceliği- ne kurta dönüşür. Yaratığın insan tarafı, kurta dönüştüğünde neler olduğunu hatırlamaz. Bir insanın kurtadama dönüşmesi için bir kurtadam tarafından ısırılması gerekir. Oz, kuzeni 
Geordie tarafından ısırılmıştı ve durumu her zamanki sakin tavrıyla karşılamıştı. Sevgilisi 
Willow ve arkadaşları Oz'un kontrol edemediği ikinci benliöini öğrenince ona yardım et me kararı aldılar. O, kurta dönüştüğü üç gece boyunca kendini kütüphanedeki kafese kilitler. Lover's Walk adlı bölümde Oz'un, Willow'un kokusunu çok uzaklardan alması kurtadam duyularına insan şeklindeyken de sahip olduğunu gösteriyor. Kurtadam avcıları onları öldürmek için gümüş kurşun kullanır. Buffy, Phases adlı bölümde Caine adında bir avcıyı 


avlamaya çalıştığı kurtun aslında bir insan oldu- 


ğuna ikna etmeye çalışmıştı. 


CEHENNEM AĞZI 

Sunnydale kasabası, lise kütüphanesinin altındaki Cehennem Ağzı'nın üzerinde kuruludur. 
Cehennem Ağzı, gerçeklikler arasında mistik bir kapı ya da diğer cehennem boyutlarına geçiş kapısı olarak tanımlanabilir. Tuhaf, gizemli hadiseler ve şeytani faaliyetler Cehennem Ağzı'nın et 


rafında yoğunlaşır. 
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Bir intikam iblisi büyüyle çağrılır ya da insan suretinde dolaşır. Her iblis güç merkezi olan bir kolye takar. 


YÜKSELİŞ 

Bir ölümlü ya da yarı iblisin toplu yıkıma neden olarak saf iblise dönüşmesine denir. Geçen sezon Sunnydale'ın Belediye Başkanı dev yılana benzer türde bir iblise dönüşmek için yükseldi. 


İNTİKAM İBLİSLERİ 

Bufiy dünyasında tanıştığımız ilk intikam iblisi Anyanka oldu. O küçümsenmiş ve hor görülmüş kadınların intikam dileklerini yerine getiren koruyucu azizdi. Bir intikam iblisi büyüyle çağrılır ya da insan suretinde dolaşır. Her iblis güç merkezi olan bir kolye takar. Anya, Giles'ın güç kaynağını yok etmesiyle ölümlüye dönüşmüştü. Bu ay Xander'ın hayatına hızlı bir giriş yapacak. 


CADILAR BAYRAMI 

Cadılar Bayramı (Halloween) adını bütün azizlerin onurlandırıldığı gün olan Katolik kutlaması All Hallow's Eve'den (Bütün Kutsanmışlar'ın Arifesi) alıyor. Gerçek kökeni, Kelt yeni yılının kutlandığı eski bir festivale dayanıyor. O gün yaşayanlarla ölülerin dünyaları arasındaki sınırla- 


rın zayıfladığına inanılıyormuş. Böylece ruhlar 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dünya üzerinde sorun çıkarabiliyor, insanlar da diğer dünya hakkında bilgi edinebiliyormuş. Giles'a göre ölüler bu geceyi çok modası geçmiş buldukları için bir faaliyette bulunma zahmetine girişmiyor. Bu teorinin pek de doğru olmadığını bu ayki Fear Itself adlı bölümde göreceğiz. 


GÖZETMENLER KONSEYİ 

Avcıları eğitme misyonuna sahip Gözetmenler Konseyi, dünyayı kötülükten arındırmayı hedef leyen çok eski ve güçlü bir organizasyon. Konsey'in merkezi İngiltere'de. Giles ve Wesley gibi, gördüğümüz bütün gözetmenler de İngiliz. Konsey'in iblislerle bağlantılı birçok kaynak ve met: 


ne erişimi var. 


ZOMBİLER 


Bir zombi daha ziyade sihir kullanılarak yeni- 


den canlandırılan ceset olarak tanımlanabilir. 
Zombilerle geçen sezondaki iki bölümde karşılaştık. Dead Man's Party adlı bölümde ölüler büyülü bir Nijerya maskesi tarafından canlandırılmıştı. The Zeppo'da görülenler dışındaki zombiler, özgür iradeye sahip olmayan beyinsiz emir 


kullarıydı. 


HesPilsen O, ,İ 
One Love Festival/y 


9/10 Haziran, Parkorman 


10.06.2006 / CUMARTESİ 


MORRİSSEY 


MOR VE ÖTESİ < ÇİLEKEŞ 
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Clark ve kadınları 


Clark Kent'in, çizgi roman, beyazperde ve televizyondaki kadınları kahramanımızın yaşantısında hep önemli bir yer tuttu. Lois ve Lana, Clark'ın aşk hayatının başlıca dayanakları olsalar da gözlükleriyle pelerinini çekici bulan kadın sayısı küçümsenecek gibi değil. 


irkaç sene önceye kadar çoğu Super-Clark 


Kent'in hayatının tek ve en büyük aş- 


man sever Lois Lane'in, kı olduğunu var sayıyordu. Sonra Smallville çıkageldi ve tamamen yeni nesil bir hayran kitlesine Clark'ın lise aşkı Lana Lang'i tanıttı. Lois ve Lana, Çelik Adam'ın ilgilendiği en tanınmış kadınlar olsa da, kesinlikle tek değiller. Yıllar geçtikçe Clark Kent'in hoşlandığı birçok kadın oldu ve birçoğunun da kak © bi onun için attı. Suçla savaşı ve gizli kimliği nedeniyle hiçbir romantik bağ kuramayacağını düşünen Clark, hep onu anlayacak ve yalnızlığına son verecek birine ihtiyaç duydu. 
Çizgi romanlarda Clark'ın aşkı için ciddi rekâbete girişecek iki kişi vardı. İlki 1959 yı. 
lında Superman çizgi romanının 159'uncu sayısında tanıtılan Lori Lemaris'ti. Clark, Lori ile Metropolis Üniversitesi'ne giderken tanıştu ve sonra ona âşık oldu. Hatta ikisi Clark, Lois ile tanışmadan çok önce evlenmek üzere nişanlanmışlardı. Devam etmemesinin nedenlerinden biri tekerlekli sandalyeye mahkum Lori'nin aslında bir deniz kızı olmasıydı. 
Superman'in çizgi romandaki diğer potansiyel aşkı, bir başka süper kahraman Wonder Woman oldu. 1988 yılında Action Comics'in 600'üncü sayısında Superman'in, Wonder Woman'ın dudaklarına bir öpücük kondurmasıyla aralarında bir çekim başladı. O günlerde aralarındaki ilişkiyi profesyonel seviyede tutsalar da birçok alternatif gerçekliğin işlendiği hikâye çizgisinde, ikisinin sonunda birlikte olduğu hatta çocukları olduğu görülür. Ancak Clark'ın, Lois'e karşı hissettikleri hep daha ağır basar. 
Sinemada Superman serisinin dördüncü fil minde Clark, Daily Planet'ın yeni sahibinin kızı 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Lacy Warfield ile tanışır. Varlıklı ve kendini be- 


öenmiş Lacy, Superman'i sıkıcı bulsa da becerik- 


siz ve sakar Clark Kentten bir hayli etkilenir. 
Clark'ın Metropolis'te Daily Planet için çalışırkenki hayatını ele alan Teri Hatcher'lı çok tutan IV dizisi Lois & Clark'ta, kadınlar uçan, taytlı ve pelerinli adam kadar, yumuşak başlı muhabirden de etkilenmeye başladı. İlk sezonda Daily Planetın dedikodu köşesinin yazarı Cat Grant, ikinci sezonda İntergang adıyla bilinen organize suç çemberini kırmak isteyen avukat 


Gizli kimliği nedeniyle hiçbir romantik bağ kuramayacağını düşünen Clark, hep onu anlayacak ve yalnızlığına son verecek birine ihtiyaç duydu. 


Mayson Drake ve üçüncü sezonda Lois ve Clark tam nişanlanmışken Kıypton'dan sağ çıkan ve Clark ile beşik kertmesi olduklarını iddia eden Zara bu kişiler arasındaydı. 

Genç Clark'ın da yaktığı gönüllerin sayısı az değil. Smallville dizisiyle birlikte Superman efsanesine Chloe Sullivan adıyla yeni bir karakter daha eklendi. Genelde suç çözmede Clark'ın ortaklığını yapan Chloe'nin ona karşı uzun süredir bazı hisler beslediği sır değil. Clark'ın gözü neredeyse hep Lana'da olsa da ikisi kısa süreli romantik bir ilişki yaşadılar. İkinci sezonun başında “arkadaş” kalmaya karar verseler de Chloe hâlâ Clark'a âşık. Red adlı bölümde Clark kırmızı Kıypton taşıyla temas edince hayranlar “Kötü Clark” ile tanıştı. Bu süre içinde Kötü Clark, Jessie adlı bir kızın asi ve umursamaz tavrına kapıl- 


dı. Geçen ay ise Smallville'in altında yer alan mağaraları keşfettiğinde, Kyla adında bir kızılderiliyle tanıştı. Kyla, Clark'ın efsanelerdeki kurtarıcı olduğuna inanıyordu ve uzun süre Lana tarafından reddedildikten sonra birinin onunla ilgilenmesi hoşuna gitmişti. 

Lois ve Lana, Clark'ın aşk hayatının başlıca dayanakları olsalar da gözlükleriyle pelerinini çekici bulan kadın sayısı küçümsenecek gibi değil. 
Belki de diğer her kadında lise aşkı Lana Lang'in masumiyeti ve Lois Lane'in ateşli bağımsızlığın- dan bir parça aradı. Sonunda tabii ki Lois ile birlikte olacağını biliyoruz. Ancak bize kim olduğumuzu ve o özel kimsede gerçekten ne aradığımızı öğreten aslında yürümeyen ilişkilerimiz olur. An- 


laşılan Clark da Lois'de hem çiftçi çocuğu hem de süper kahramanı sevebilecek birini buldu. 
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Doğuştan sanatçı 


Fisher ailesinin bebeği Claire nihayet sanat okuluna gidiyor. Resme doğuştan yeteneği olan genç kız, fotoğraf çekmeyi sonradan öğrendi. 


nu ilk gördüğümüzde, kafayı iyice 

bulmuş, hastaneye gitmeye çalışıyordu. Babası yeni ölmüştü. Claire, zor 

bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirmişti. Ya ölmüş ya da yas tutan insanlarla dolu bir evde büyüdü. Bunun bir sonucu olarak insanlarla ilişki kurmakta zorluk çekiyor. Lisede de herkes ona kaçık gözüyle bakardı. Sonunda, hayatın beyhude olduğu kararına vardı. Derken, yapmak istediği şeyi keşfetti; sanatçı olmak istiyordu. LAC-Sanat okulu rüyalarının gerçekleştiöi yer. Claire, aradığını bulmuşa benziyor. En azından, şimdilik. Öyleyse onun çocukluktan beri yaptığı resimlere ve fotoğraflarına bir göz atalım... 


“Meduza'nın (sağda) okulda yaptığı bir resim ya da kendi portresi olduğuna karar verdik. 

Meduza çok dramatik bir 

karakter: Adeta 'Yaklaşma, yoksa taşa çeviririm' diyor.” 
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MEDUZA PORTRESİ 

Claire'in resim yeteneğine ilk dikkati çeken, ikinci sezonda Sarah Teyze oldu. Ama bu resim hep odasında asılıydı. Yönetmen Alan Paul, “Bizim küçük sırrımız gibiydi” diyor, “bunun okulda yaptığı bir resim ya da kendi portresi olduğuna karar verdik, ama dizide böyle bir açıklama getirmedik.” Resmi yapan Margot Lovinger'e göre ise Claire sahiden öfkeli bir genç kız; “Zamanlaması denk düştü. Kocamdan ayrılıyordum ve “Evet dedim, 'öfkeyi ifade edebilirim”. Claire'in yaşındayken kullandığım malzemelerden yararlandım. O sıralar kendi portrelerimi yapmayı severdim. Meduza da çok dramatik bir karakter: 


Adeta “Yaklaşma, yoksa taşa çeviririm” diyor.” 


Set dekoratörü Rusty Lipscomb'a göre ise harika bir portre. “Üçüncü sezonda Claire'in odasını yeniden düzenlediğimizde, bu portreyi göze çarpacak bir yere koydum. Claire'i yatakta çektiğimizde, tabloyu da görüyorsunuz.” 


MAVİ PİJAMALI ADAM 

İkinci sezonda Ruth, sandığı sepeti iyice araştırıp Claire'in çocukken yaptığı çalışmaları buluyor. Mavi Pijamalı Adam da, çok dokunaklı bir sahnede ortaya çıkıyor. Claire'in ilk eseri, aslında, set dekoratörü Lipscomb'un oğlu Rodney trafından yapılmış bir bez bebek. “Dört çocuğu: muz var” diyor Rusty Lipscomb. “Yaptıkları şeyleri atmakta hep zorlandım, tıpkı Ruth gibi. 
Claire'in sanat çalışmaları fikri ortaya aulınca, hemen bunu getirdim, çok beğendiler.” 


FISHER AİLE PORTRELERİ 

Üçüncü sezonda Claire, diğer Fisherlar'ın fotoğraflarını çekmeye girişiyor. Bunun arkasından bir sonraki büyük adımı gelecek. Claire, Russell'dan esinlenerek kolaj fotoğraflarına baş- 


layacak. Claire fotoğrafları çekmeye başlamadan 


önce okulda deneylere giriştiği için, yapımcılar en iyisinin bildiği malzemeyi, yani ailesini kul lanması olduğunu düşünmüşler. Peter Krause, Michael C. Hall ve Frances Conroy da, çekimler konusunda kendi fikirlerini belirtmiş. 


BILLY'NİN PORTRESİ 

Bu portre, bir fotoğrafçı olarak Claire'in kendini bulmasına işaret ediyor. Bir geleceği olabileceğini bu fotoğrafla anladı. Bunu da Billy'ye borçlu. Brenda'nın kardeşi Billy, onu Margaret'in evine davet etti ve kendisinin çıplak resimlerini çekmesini istedi. Çarpıcı bir sahneydi, ona fotoğraf makinesini verdi, ne yapacağını söyledi. Bölümün sonunda da, aralarında yan sayfada sağ üstte yer alan fotoğrafın da bulunduğu bazı fotoğrafları e-posta ile ona yolladı. 


PALYAÇO PANTOLONU 

Claire, arkadaşı Parker ile “ecstasy”yi biraz fazla kaçırınca çılgınca bir dikiş projesine girişmiş, Ruth'a bu pantolonu yapmıştı. Ruth da öyle duygulandı ki, biraz gülünç görünse bile, onu giymekte ısrar etti. 


A DİZİLER Paz4x 20:00 SMALLVILLE | 21:00 THE X-FILES | 22:00 24 | 23:00 SIX FEET UNDER | 24:00 SOUTH PARK 


SOUTH PARK 


“Siyaseten Yanlış lık şampiyonu 


“South Park”, televizyonun siyaseten en yanlış hiciv dizisi olarak 


George Foster Peabody ödülüne layık bulundu. 


att Stone ile Trey Parker'ın, “siyaseten doğru” olmanın tam karşı 

noktasında yer alarak Amerikan 

toplumunu ve şöhretleri hiciv oklarıyla delmesi, onlara saygın bir ödül kazandır. 
dı. South Park, 1940 yılından beri haber ve eğlence dallarında kusursuzluğa ulaşanlara verilen saygın George Foster Peabody Ödülü'nü alan TV programlarından biri oldu. 

Comedy Central'ın, yetişkin çizgi filmlerinin tüm yerleşmiş kalıplarını kıran benzersiz canlandırma dizisi South Park, 1997'de yayınlanmaya başlamış ve bir anda Comedy Central'ın en yüksek ratineli şovu olmuştu. 1992'de, Parker ve Stone'un Colorado Üniversitesi film bölümü öğrencisiyken yaptıkları kısa çizgi film Jesus vs. 
Frosty ile başlayan South Park macerası, televizyonun en uzun soluklu dizilerin- den biriyle sonuçlandı. Yayınlanmaya başlamasından 10 yıl sonra South Park hâlâ aynı yüksek rating noktasında duruyor. 

Peabody komitesi diziyi: “Irk, inanç, renk ve şöhret durumu söz konusu olmaksızın, Amerikan hayatında kibirli ve riyakâr ne varsa hepsini hedef almış, dillere destan edepsizlikte, inkâr edilmez şekilde korkusuz” olarak tanımladı. Jüri üyeleri dizinin cüretkârlığı ve “siyaseten yanlış” oluşundan da takdirle söz ettiler. Peabody 
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Ödülleri Yöneticisi Horace Newcomb'a göre South Park; “Her düğmeye basan, sıcaklığı aruran ve her tabuyu yıkan” bir şov. Newcomb, dizinin; “bu incitme süreciyle, bizi hoşgörülü olmamızın gerekliliği konusunda da uyardığı"nı söyledi. 
Peabody ödüllerini alanlar, Georgia Üniversitesi'nde açıklandı. Üniversite'nin Grady Gazetecilik ve Kitlesel İletişim Koleji, 1940'ta başladığından beri Peabody programını yönetiyor. 


enin hiç perin oldu mu? 


sadece muhteşem bir koku degil. Birde pe 


Duru perileri, bir dokunuşla ruhuna ve cildine güzeli 


katacak, yumuşatacak, enerji verecek... 
M00DS serisi ruhun için, LOOKS serisi cildin içi 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THE X-FILES 


DIGICOM 


Mulder ile Sculiy beyazperdede 


Bu ay “The X-Files”ın iki ajanı karakter olarak kendilerinin yer aldığı bir film görürler ve hikâyelerinin anlatılış şeklinden hiç hoşlanmazlar. 


ulder ile Scully Hollywood A.D. adlı bölümde tatsız bir sürpriz yaşayacak. Karakter olarak yer aldıkları 

bir filmi izleyen iki ajan, kendilerinin ve olayın beyazperdeye yansıtılış şeklini gerçeklere tamamen aykırı buluyor. Bu arada, bir 

buçuk yıl önce bir Hollywood yapımcısının nasıl peşlerine düştüğünü hatırlıyorlar. Tam o sırada, “Lazarus Kâsesi” olayı da patlak vermiştir. 

Bu kâse, Lazarus'un ölümden geri döndürdüğü 

sırada İsa'nın ağzından çıkan kelimelerin üzerine yazılı olduğu söylenen efsanevi bir kâsedir. 

David Duchovny'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği bölümde, aktörün eşi Tea Leoni de oynuyor. O Scully, Garry Shandling ise Mulder. 

Bölümün önemli kişilerinden biri, İncil'e ilişkin belgelerin sahtelerini yapan bir 1960'lı yıllar 


David Duchovny'nin senaryosunu yazdığı 

ve yönettiği bölümde, aktörün eşi Töa Leoniks& de oynuyor. 


radikali olan Micah Hoffman. Kendisi adını, 1980'li yıllarda Mormonlar'ın bir kilisesinin kökeni hakkında kuşkular oluşturan sahtekârlıklar- la uğraşan Mark Hoffman'dan alıyor. Bunların en önemlisi, ulusal basında yer bulan “Semender Mektubu”ydu. Hoffman'ın yaptığı sahte belgeler çeşitli testlerden geçti. Ama Mormon işbirlikçileri onu teşhir etmekle tehdit ediyor. Hoff man da onları ev yapımı bombalarla öldürmeyi planlıyordu. Micah Hoffman'ın canlandığı ve Scully ile konuşmaya başladığı morg sahnesinde onu bizzat David Duchovny'nin oynadığı yolunda söylentiler var. Sesi ona benziyor, ayaktayken daha kısa boylu görünmek için kamburunu çı karışı da şüphe uyandırıcı. Duchovny ile aktör Paul Lieber birbirini andırıyor, yani iyi bir makyajla her şey mümkün. 


SPONGEBOB 


CUMARTESİ - PAZAR 10:00 


|, ak DİZİLER NICKELODEON KUŞAĞI CUMARTESİ - PAZAR 07:00 - 11:00 


Zamansız bir klasi 


SpongeBob, artan popülaritesiyle daha yetişkin bir espri anlayışı kullanma yolunda birçok diğer çizgi filmin de önünü açtı. 


izgi film tarihinin en saf karakterlerinden SpongeBob'un yayını her ne kadar 1999'da başlamış olsa da, kökeni 

bu tarihten altı sene öncesine dayanıyor. Bugün SpongeBob'ın yapımında rol alan kadronun büyük bir kısmı 1993 yılında Rocko's Modern Life'ı yaratan ekipte yer alıyordu. Böylece 1996 yılında Rocko's Modern Life'ın yayından kaldırılması, kare kahraman SüngerBob'un ortaya çıkmasına vesile oldu. Rocko'nun yapımcılarından Stephen Hillenburg bu durumu firsat bilip, iki ilgi alanını, çizgi film ve okyanus bilimini, birleştirdi ve Bikini Bottom sualtı dünyasını yarattı. 

Hillenburg, SpongeBob'ın prodüksiyon aşamasına yardımcı olması amacıyla diziyle aynı tarzda kısa bir çizgi roman hazırladı. Bu çalışmalarda SpongeBob'ın adı SpongeBoy'du ve karakterler farklı görünüyordu. Ancak SpongeBoy adının telif hakkı başkasına ait olduğu için SpongeBob'u kullanmak zorunda kaldılar. Bütün bu çalışmalar sonunda Hillenburg'ün tanımıyla ortaya “zamansız bir klasik” çıkmış oldu. 


# 100 


Bugün “SpongeBob"ın yapımında rol alan kadronun büyük 
bir kısmı, 1993 
yılında “Rocko's 
Modern Life”ı yaratan ekipte yer alıyordu. 


Hillenburg, değişik espri anlayışı ve tarzı ile farklı kulvarlarda yer alsalar da Küçük Deniz Kızı ve Kayıp Kent Atlantis gibi seneler sonra izlendiğinde bile anlaşılabilecek bir dünya yaratmayı hedeflemiş. Son zamanlarda ortaya çıkan Kayıp Balık Nemo, Shark Tale gibi okyanus dünyası animasyon filmleri furyasını saymazsak su altında geçen, su altı yaratıklarını konu edinen çok fazla yapım olduğu söylenemez. 
Nickelodeon'un en son ısmarladığı 20 bölüm ile birlikte toplam 100 bölüm 2007 yılında bit: miş olacak. Hâlâ yüksek ratingler almayı başaran dizinin akıbeti ne olur bilinmez, ama Hillenburg'ün klasik olma dileği gerçekleşecek gibi görünüyor. Hatta bunun için bir diğer kişisel çabası da jenerikte yer alıyor. Jenerikte Painty the Pirate Painting'in söylediği Blow the Man Down eski bir denizci şarkısı. Korsanın resmedildiği tabloda şarkıyı okuyan gerçek insan dudaklarını fark etmişsinizdir. İşte o dudakların sahibi Steve Hillenburg. 
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WOODY ALLEN 


Yarı şaka, 


yarı ciddi 


"Woody Allen" denen tip o kadar uzun zamapdır aramızda ki, beraberce onu kurcalamak, deşmek, anlamak ve tabii ki ona gülmek artık sinemafla 


neredeyse bir gelenek haline gelmiş durufndâ; Bu, yüzden Allen'ın sineması birçok açıdan ender görülür derecede "kişisel" bir sin&ha. 


oody Allen'ın Amerikan sineması 

içindeki konumu, işin ticari kısmı: 

na çok da fazla bulaşmadan kendi 

sinemasını yapmak isteyen çoğu yönetmenin imreneceği türden bir konum: Bol bol üretiyor, ama endüstride yaygın olan birtakim bunaltıcı beklentiler ve baskılardan pek başı ağrımıyor. Düşük bütçelerle çalışıyor ve filmleri pek fazla gişe yapmıyor, ama kaybettiğinde de az para kaybettiğinden genellikle "rahat bırakılıyor". Pek kalabalık olmasa da sadık bir izleyici kitlesi var. Filmleri Avrupa'da, kendi ülkesinde gördüğünden daha büyük ilgi görüyor... Ve elbette Allen bu saptamayı da bir'stand-up esprisi için ideal açılış cümlesi haline getirmekte zor- 


lanmıyor: "Çeviride güzelleşiyor olmalılar!" 
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Bu saptama ve bu yaklaşım, Woody Al 


len'ı gayet iyi tarif ediyor aslında. Festival izleyicilerinin, Avrupa sinema kültürüyle arası iyi olanların özellikle ilgi gösterdiği bir mizahçı o. 
Stand-up komedi ile "arthouse" sinemanın enteresan bir karışımı. Aşka, sekse, ölüme, dine ve genel olarak varoluşa dair hem karamsar hem komik öykülerinde karşımıza çıkan, kentli, nevrotik, ama bunun farkında olduğu için de hayli komik bir entelektüel (Gerçi kendisine sorarsa-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Ona sorarsanız, entelektüel ; 
olduğu varsayımı, gözlüğünden kaynaklanan yaygın bir yanılgı. 
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niz, entelektüel olduğu varsayımı, gözlüğünden kaynaklanan yaygın bir yanılgı). 

İster Sleeper'daki gibi kendini gelecekte bulmuş bir 20. yüzyıl sakini olsun, ister Love and Death'teki gibi Napoleon savaşları sırasında yaşayan bir Rus, ister Manhattan'da (ve daha birçok filminde) olduğu gibi kafası ve gönül işleri karışık New York'lu bir yazar... O telaşlı, güvensiz ve müthiş alaycı tavırları, görür görmez "tipik Woody Allen halleri" biçiminde tanımlanabilecek kadar tanıdıklaştı artık. Ta stand-up yaptığı zamanlar beğeni toplayan sahne imajının da devamı bu. "Woody Allen" denen tip o kadar uzun zamandır aramızda ki, beraberce onu kurcalamak, deşmek, anlamak ve tabii ki ona gülmek artık sinemada neredeyse bir gelenek haline geldi. Bu yüzden Allen'in sineması birçok açıdan ender görülür derecede "kişisel" bir sinema. 

Öte yandan, Allen'ın sinemasının tek esprisi "Woody'yi çözümlemek" değil elbette. Her şeyden önce, o pek aşina kentli nevrotik yazar/Yyö- netmen tipinin etrafında, çarpıcı gözlemler ve parlak esprilerle, filmlere ve edebi eserlere göndermelerle bezeli, unutulmaz bazı senaryolar yükseliyor. Ne de olsa Woody Allen yazarlıktan ve stand-up komedyenlikten gelme bir sinemacı ve Oscar'ları veren Akademi de dahil olmak 


üzere, birçok çevrede muhtemelen yazarlığıyla daha çok anılıyor. Annie Hall, 


Manhattan, Hannah and Her Sisters, Crimes and Misdemeanors ve Bullets Over Broadway gibi filmlerinin senaryolarıyla defalarca Oscar adayı oldu Allen. Hatta, En İyi Özgün Senaryo dalında 13 adaylığıyla bu konuda bir rekor sahibi. 
Belki de senaryo yazma konusundaki bu başarısından ve beyazperdede çizdiği tiplemenin akıl da kalıcılığından dolayı, Woody Allen'ın yazarlığından sanki daha çok söz ediliyor, bir yönet men olarak niteliklerine ise pek o kadar değinil miyor. 

Oysa Woody Allen'ın çektiği filmlerin sine- 


mayla dolu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bir- 


çok filminde sinemanın belli dönemlerine, tarzlarına ve geleneklerine selam göndermişti Allen. 
Örneğin 1973 tarihli Sleeper, o ara çok popüler olan "sahte ütopya" tarzı bilimkurgu filmlerinin bir nevi parodisiydi. Gelecekte biyolojik gelişmelerin mümkün kıldığı fil ebatlarında tavuk 

gibi tamamen absürd görüntülerin yanısıra, Woody Allen bu tür öykülerin temel tasası olan "devrim'i bir ayrınt haline getirip doğrudan "kıza" odaklanarak, bilimkurguya da kendi mührünü basıyordu bir bakıma. Ortama uyma kaygısı doğrultusunda evrimleşmiş "bukalemun 

adam'ın öyküsü Zelig ise, şöhret 


üzerine enteresan bir yorum oldu- 


ğu kadar, eğlenceli bir belgesel parodisiydi. Woody Allen Shadows and Fog'ta Alman dışavurumculuğuna; Husbands and Wives'da cinema verite'ye; Everybody Says I Love You'da 30'lu yıllar müzikallerine; Curse of the Jade Scorpion'da 40'ların romantik macera komedilerine; Manhattan Murder Mystery'de ise "cozy" tabir edilen, Agatha Christie tarzı polisiyeye şapka çıkarıyordu. Woody Allen'ın filmlerinde sinemanın ruhunun, özellikle de kendi çocukluğunun (30'lu ve 40'lı yıllar) Amerikan sinemasının ruhunun <ol gezdiği rahatlıkla görülebilir. 

Söz konusu Woody Allen olunca Ingmar Bergman'dan söz etmemek olmaz (öyle ya, ne de olsa Allen'ın Manhattan'da oynadığı karakter, Keaton'ın karakterinin "abartılmış kişiler" liste- 


sinde Bergman'ın adını sayması üzerine küplere 


binip, onun sinemadaki tek gerçek dahi olduğu- 


nu söylüyordu). İsveçli ustanın Allen üzerinde 


> 
Woody Allen'ın yazarlığından sanki daha çok söz ediliyor, bir yönetmen olarak niteliklerine ise pek o kadar değinilmiyor. 


Oysa çektiği filmlerin sinemayla dolu olduğu rahatlıkla söylenebilir. 


önemli bir etkisi var, bu yüzden de New York'lu yönetmenin özellikle de komediden uzaklaştığı filmleri hakkında "Amerikan Bergman'ı" olmaya soyunduğu gibi yorumlar sıkça yapılıyor. Mesela Allen'ın eski filmlerinden Interiors ve Another Woman, tam da bu tür yorumlara yol açmış ilmlerdi. Özellikle Interiors gösterime girdiğinde bu filmi Allen'ın o benzersiz komedi çizgisi- ne bir ihanet olarak görenler, Allen'ın "ciddi filmler" çekerek sinemasını çekici yapan karışımı bozduğunu düşünüyor, "eski komik filmlerinin daha iyi olduğundan" dem vuruyordu. 

Aslında Woody Allen'ın sinemasında "ciddi- 


eşme", 70'lerin ortalarında başlayan ve istikrar- 


lı bir şekilde devam eden bir süreçti. Yönetmenin ilk filmlerinin ağırlık merkezi kahkaha attırıcı esprilerdi. Ancak zamanla kahkaha, sahneyi yönetmenin önem verdiği belli başlı temalar üzerine düşüncelerle paylaşmaya başladı. Stand-up komedyen, ufak ufak içindeki Bergman'la buluşuyordu adeta. Örneğin Love and Death ile kendine özgü mizahını Rus edebiyatı ve Bergman et kileriyle harmanladı. "Büyük" (ve zamanla Al len'ın çok önem verdiği ortaya çıkacak) temaları ele alan, kahkaha dozu yüksek bir komediydi sonuç. Annie Hall ise, Woody Allen'ın zamanla oturtacağı yeni ve farklı bir romantik komedi çeşidinin öncüsüydü. 70'lerdeki gidişat, hayranlarında Woody Allen'ın komediden ufak ufak elini çekmekte olduğu gibi bir endişe uyandırmıştı belki, ama Allen ne Zelig (güncel bir örnekle Hollywood Ending) gibi eski tarzını andıran komediden vazgeçti, ne Mighty Aphrodite gibi romantik komedilerden, ne de Match Point gibi "Woody Allen tipi"ne yer vermeyen "ciddi" filmlerden. Aksine, Woody Allen her yıl film çektikçe çalışma alanını daha da genişletti ve hayranlarına farklı kaynaklardan beslenen filmler sunmaya başladı. Bu sayede bir taraftan "Woody'yi çözümlemeye" devam edip bir taraftan kahkaha 


atabiliyor, bir taraftan da film tarihi galerisinde 


gezintiye çıkabiliyoruz Allen'ın sinemasıyla. Kısacası Bergman da, stand-up komedyen de, Humphrey Bogart da hâlâ orada gibi görünüyor. 


Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE WOODY ALLEN FİLMLERİ 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KAÇIRMAYIN “BLOODY SUNDAY / KANLI PAZAR” 15 MAYIS PAZARTESİ SAAT 22:00 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Gerçekliği, eksilmeyen gerilimi ve hızlı anlatımıyla, canlı tarihik 


yaşanmasın” umuduyla yapılmış bir hatırlatma filmi. 


eleştirel gözle yeniden yazıldığı “Bloody Sunday”, “kanlı günler v 


artin Luther King'in yolunu izleyen İrlandalı “Sivil Haklar” lideri 

ve milletvekili Ivan Cooper'ın içindeki inanç, “Kanlı Pazar” trajedisini engellemeye yetmedi. 30 Ocak 1972'de Kuzey İrlanda'nın Derıy şehrinde, öncelikle totaliter yönetimin görevden çekilmesi, Katolik karşıtı yasaların yeniden düzenlenmesi taleplerinin dile getirileceği geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlen: di. Ancak bir yandan IRA'yı destekleyen gençlerin sloganları, öte yandan iktidarın bu gösteri yürüyüşüne ön yargılı bakışı, daha en başından ortamı kızıştırdı. Ivan Cooper, tarafları sakinleştirmek için çırpınıp durdu. Başlangıçta her şey normal bir seyir izlerken yürüyüş kolundan ayrılan bir grup, güvenlik güçlerine taş atmaya başladı. Bu hareket, asıl niyeti göstericileri tutuklamak olan komando birliklerinin ekmeğine yağ sürdü. Birlikler, Derry'li göstericilere plastik mermi yerine gerçek mermilerle ateş açtılar. Kalabalıktan 13 silahsız masum insan o gün, yaralanan bir kişi ise birkaç ay sonra öldü. Olaylardan sonra Kraliyet Ordusu, kalabalığın içindeki IRA üyelerinin kendilerine ateş açmalarına karşılık olarak, belirledikleri hedefleri vurduklarını açıklarken, bölgede yaşayanlar, ölü ve yaralıların masum olduğunu savunmuştu. 

Bloody Sunday / Kanlı Pazar (2002) bu olayların otuzuncu yılı anısına çekilen iki filmden biri. 
(Diğer yapım, ödüllü televizyon yazarı Jimmy 
McGovem'ın yazdığı Sunday İngiliz Channel 4 
televizyonunda yayınlanmıştır.) oResurrected (1989) ve Theory of Flight (1998) gibi başarılı filmlere imza atan Paul Greengrass'ın bu filmi, Don Mullan'ın Eyewitness Bloody Sunday adlı kitabından uyarlandı. Sundance Film Festivalinde Dünya Sineması İzleyici Ödülü'nü alan Bloody Sunday, daha sonra Berlin'de “Altın Ayı Ödülü”nü Miyazaki'nin animasyon çalışması Spirited Away ile paylaştı. Kazanılan Altın Âyı 


Ödülü, filmin dünya çapında yaratuğı etkiyi pekiştirdi. Bu ödülü kazanan son İrlanda filmi, Jim Sheridan'ın In the Name of the Father (1993) adlı yapıtıydı. O filmde olduğu gibi, İngiltere'nin İr. 
landa'daki adaletsiz uygulamalarını gösteren bir film daha üretilmişti. Üstelik Sheridan'ın Bloody Sunday filminin yapımcılardan biri olması, İngiliz medyasının sağ kanadı tarafından filme karşı yürütülen kampanyada kullanıldı. 

Paul Greengrass'ın filmi, kültürel, sosyal ve politik boyutları ile oldukça önemli ve çarpıcı bir yapım. O gün yaşananları, belgesel gerçekçili duygusu yaratmaya çalışarak yürüyüş öncesi hazırlıklardan bitimine kadar nefes kesen bir yi” gu ile dile getiren yönetmen, sürekli harekedi olan omuz kamerası ile yapılan çekimler, karart: malarla yapılan geçişler, diyalogların yarıda kesilmesi, asıl vurgunun oyuncuların mimiklerine yöneltilmesi, doğal sesler ve müziğin karışımı gibi yöntemlerle etkinin artırılması yoluna gitti. 
Oldukça hızlı gelişen aksiyon serisi içinde seyirciyi allak bullak eden film, bu sayede eleştirel dozunu da yükseltiyordu. Cooper rolünde oldukça enerjik, karizmatik ve iyimser bir halk adamı portresi çizen televizyon dünyasının popüler aktörü James Nesbitt'in oyunu, filme daha da gerçeklik kazandırdı. 

Yönetmen Greengrass, “Kanlı Pazar, İngilizlerin hatırlamak istemedikleri, İrlandalılar'ın ise asla unutamayacakları bir hikâyedir. Benim düşüm, Londra, Dublin ve -Derry diye bilinen-Londonderıy'de yaşayan Katolik ve Protestan oyuncuları, tarihin en kanlı dramının 30. yıldönümünde bu projeyle bir araya getirmekti. Bu düş, sonunda gerçeğe dönüştü” demişti. Gerçekliği, eksilmeyen gerilimi ve hızlı anlatımıyla, canlı tarihin eleştirel gözle yeniden yazıldığı Bloody Sunday, “kanlı günler yaşanmasın” umuduyla 

apılmış bir hatırlatma filmi. 
Suha Çalkıwik 
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1 MAYIS 


LA PURITAINE 


oyuncularından ikisini, 


nı taşıyor. Bir yıllık bir 


Karmaşık ve asi 


Sandrine Bonnaire bu ay iki filmle karşımıza geliyor. 
Birincisi, Jacgues Doillon'un La Puritaine'i, ikincisi ise Jacgues Rivette'in Secret Döfense !. İlkinde bir tiyatrocunun kızı Manon, ikincide ise tıbbi araştırmacı Sylvie. Özellikle, babasını bir yıldır görmemiş olan Manon sıfatıyla, bize bildik bir Sandrine Bonnaire sureti sunuyor: Ciddi, biraz hüzünlü. Uzun süredir babasından ayrı kaldığı için hayli tedirgin olan bu kıza sempati duyuyoruz, ama fazla muhabbet duymuyoruz. Bagışlamaktan uzak, neredeyse babası kadar melodramatik. Biraz soguk da sanki, insanı kendinden uzakta tutuyor. 
Ama kendi kuşağının en saygın Fransız aktrislerinden Sandrine Bonnaire de sempatik karakterler oynamakla ünlenmemiştir zaten. Daha çok, auteur” sıfatını taşıyan yönetmenlerin: Claude Chabrol, Maurice Pialat, Agnes Varda, Patrice Leconte ve diğerlerinin filmlerinde genellikle karmaşık ve asi kadınları 


Fransız sinemasının en güçlü kadın Bonnaire ve Sabine Azema'yı kadrosunda barındıran “La Puritaine”, yö- 


netmen Jacgues Doillon'un imzası- 


sonra ilk kez yüz yüze gelecek olan 


Yönetmen: Jacgues Doillon Oyuncular: Michel Piccoli, Sabine Azema, Sandrine Bonnaire, Laurent Malet, Brigitte Coscas Ülke: Belçika — Fransa Yapım Yılı: 1986 Süre: 85 dakika 


bir babayla kızının öyküsünü anla-Sandrine tan film, senaryosundaki ilginç gelişmelerle ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekiyor. Bir yıl sonra kendisini arayan kızıyla olan randevusuna sev- 


ayrılıktan ( gilisini de götüren Pierre hiç umma- 


dığı bir gün yaşamak üzeredir. 


Fransız aktris Sandrine Bonnaire, bu ay iki filmle CNBC-e ekranında. 


oynadı. Ona hayli ödül getirmiş Varda filmi Sans toi ni loi'daki evsiz barksız karakteri Mona Bergeron sempatiklikten alabildigince uzaktır. Bir genelleme yapmak istemeyiz ama, doğrusu Bonnaire'e Venedik'te anasının ak sütü gibi helal bir ödül getiren La Câr&monie'nin okuma-yazması olmayan hizmetçisi Sophie'nin de şirinlikle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Rivette filminde ise kardeşi için kendini fedaya hazır bir abla ile karşı karşıyayız. 

Aslında kardeş muhabbeti ona yabancı bir şey değil. 
Sandrine Bonnaire, 10 çocuklu bir ailenin (kimi kaynağa göre, 11) yedinci çocuğu. Küçük yaşta figüratif rollerle sinemaya başladı. Sonra bir rol için denemeye giden kardeşine eşlik etti, Maurice Pialat ona, yapmaya hazırlandığı Les Meurtriğres te oynamasını teklif etti. Gerçi proje gerçekleşmedi ama Pialat da genç kızı unutmadı. Bir süre sonra ona Â Nos Amours'un başrolünü verdi. Banliyöde yaşayan, sevgi eksikliğini cinsellikle telafi eden ergen kız portresi ona Umut Veren Genç Oyuncu Cösar'ını getirdi. İki yıl sonra, Agnös Varda'nın Sans toit ni loi sıyla (Vagabond| ikinci Cesar'ını aldı. Sonra da, Fransa'nın en begenilen yönetmenleriyle çalışmaya başladı. Jacgues Rivette'in Jeanne la Pucelle'indeki Jeanne D'Arc rolü, ona bu sefer de bir Cesar adaylıgı getirdi. Aynı yönetmenin 

psikolojik gerilim filmi Secret D&fense'da da 

birlikte çalıştılar. Çok çocuklu bir ailenin 

kızı ama onun sadece iki kızı var. Babası 

aktrisin üç yıl önce evlendiği aktör/senarist Guillaume Laurant olan Adele bir buçuk 

yaşında. Büyük kızının babası ise 1991'de 

Albert Camus'nun La Peste / Veba'sından uyarlanan aynı adlı filmde oynarken 

tanıştığı William Hurt. 


N 8 MAYIS 


- Yönetmen: Robert Lepage Oyuncular: Lothaire Blute: u, Patrick 


Kanadalı tiyatro rejisörü Robert Le- nin çekileceği kilisede çalışan 16 yapage'ın yönetmenliğini üstlendiği o şındaki Rachel'in büyük dertleri var- film, aralarında 37 yıllık zaman far. dır. Hamiledir ve bu sorununu paykı bulunan iki öykü anlatıyor. 1952  laşacağı tek kişi de papazdır. 1989 
yılında ünlü yönetmen Alfred Hite yılında babasının cenazesi için Kahcock “1 Confess”i çekmek için nada'ya gelen Pierre ise üvey karde- 


E ONFESŞONNAL 


Ouebec'e gelir. Hitchcock'un filmi: o şiyle derin bir tartışmaya girer. 


Bir dünya aktörü 


Lothaire Bluteau ülkesi 
Kanada'da kalmakta ısrar etmeyip başka ülkelerde de film çevirdi. 


Esas olarak, can verdiği karakterlerin acılarını ifade etmedeki ustalığıyla tanınır, ama Lothaire Bluteau değişken bir aktör. Beyazperde, sahne, ekran ayrımı yapmaksızın her ortamda çalıştı. Kendi ülkesi Kanada'da kalmakta ısrar etmeyip başka ülkelerde filmler çevirdi. Baş karakteri Peder Laforgue'u oynadığı Bruce Berestford filmi Black Robe (1991) hariç, genellikle yardımcı karakterlere can verdi. Onu Orlando (1992) ve | Shot Andy Warhol'dan (1994), hatta küçük bir rol oynadığı The English Patient'tan (1996) hatırlayabilirsiniz. Kendi ülkesinde ise 1980'lerden bu yana bir başrol oyuncusu. Film Festivali seyircileri Bluteau'yu Denys Arcand'ın filmi Jesus of Montreal'den hatırlar. İsa olup olmadığı anlaşılmayan bir aktör olarak sunduğu performans, ona Kanada'nın Oscar'a eşdeğer ödülü Genie'yi kazandırdı. Herkes eşsiz bir aktör olduğunda hemfikir. Ama ona asıl övgü getiren Le Confessionnal'daki (Robert Lepage, 1994) ve Bent'teki (Sean Mathias, 1997) rolleri oldu. İlkinde ailesinin sırlarını çözmeye çalışan Pierre Lamontagne, ikincisinde de temerküz kampındaki eşcinsel Horst'u oynadı. İkisini de Film Festivali'nde gördük. İlki, bu ay ekranda. 


m 15 MAYIS 
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BLNODY.SUNDAY| See Mm 
'Ülke: İngiltere — İrlanda Yapım Yılı: 2002 Süre: 103 dakika Epe 

30 Ocak 1972 tarihinde yaşanan ve ogörülmeksizin protestan liderler tatarihe “Kanlı Pazar” olarak geçen rafından hapse mahküm edilmesi olayların anlatıldığı “Bloody Sun- üzerine barışçıl bir protesto gösterisi day” birçok festivalde beğeni topla olarak başlayan olaylar, IRA'nın ve mış; Berlin Film Festivali'nde Altın askeri güçlerin müdahaleleri sonucu 


Ayı ödülüyle onurlandırılmışı. Ka- kontrolden çıkar ve gün sonunda 13 


“TWO THUMBS up 


toliklerin herhangi bir yargıya gerek ( gösterici hayatını kaybeder. 


109 iz, 
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22 MAYIS 


LE TEMPS 
DU LOUP 


LE TEMPS 
DULLDUP 


Münih doğumlu sinemacı Michael 
Haneke, izleyiciyi tedirgin eden ve sorgulamalara 


çoğu zaman ahlaki 


w x 
> b 


iten filmleriyle ünlü. Usta sinemacı, Cannes'da kendisine Büyük Jüri 
Ödülü'nü kazandıran “La Pianiste” 


filminin hemen ardından çektiği 


Yönetmen: Michael Haneke Oyu: 
Dalle, Patrice Cherau, Rona Harin 
Ülke: Avusturya — Fran. — Alm. Yapım n Yılı: 2003 Süre: 109 dakika 


belle Huppert, Beatrice e Benichou 


“The Time of the Wolf”ta bir kez daha Isabelle Huppert ile çalışıyor. 
Film global bir felaketin ardından kentteki evlerini terk edip kırsal kesimdeki sayfiye evlerine taşınan bir ailenin yaşadığı gerilim ve şiddet dolu olayları anlatıyor. 


İstenmeyen göçmen 


Fransız sinemasının en cazibeli oyuncularından B&atrice Dalle, Miami'deki bir çekimde uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanınca Amerika projeleri onun için hayal oldu. 


Onu Fransız sinemasının en baştan çıkarıcı kadınlarından biri olarak tanıyoruz. Bâatrice Dalle, Champs Elys&es'de bir fotoğrafçı tarafından keşfedilince şans yüzüne güldü. Bu sayede yönetmen Jean-Jacgues Beineix ile tanıştı. Tam anlamıyla bir “doğru zamanda, doğru yerde olma” durumu söz konusuydu, çünkü Beineix yeni filmi Betty Blue'nun güzel ama gittikçe dengesizleşen kahramanını oynayacak bir aktris arıyordu. Kısmet Bâatrice Dalle'ınmış. Çarpıcı cazibesi ve başarılı performansıyla kendini gösterdi. 
Amerikan izleyiciler onu önce Jim Jarmusch'un Night on Earth'ünün (1991) sivri dilli taksi yolcusu olarak tanıdı. Sonra da Abel Ferrara'nın The Blackout'unda (1997) oynadı. Ne yazık ki Miami'deki 


çekimde kokain bulundurmaktan tutuklandı, “istenmeyen göçmen” ilan edildi. Bu yüzden çalışma izni alamadığı için The Sixth Sense'te Bruce Willis'in karısı rolünü Olivia Williams'a kaptırdı. Daha önce de Fransa'da uyuşturucu bulundurmaktan, bir Paris butiğinden mücevher çalmaktan hüküm giymişti. 


29 MAYIS 


Özürlülere mahsus bir yere park ettiği için ona ceza yazan kadın memura saldırması da tüm bunlara tüy dikti. Hâlâ Fransa'nın en sevilen oyuncularından biri ama, ABD şimdilik bir hayal. Biz onu Michael Haneke filmi Le temps du loup'nun Lise Brandt'ı olarak izleyeceğiz. 


LLEN 


Yönetmen: Barbara Albert Oyuncular: 'Kathrin Resetarits, Ursula Strauss Georg Friedrich, Marion Mitterhammer, Marti n Brambach e: İsviçre — Avusturya Yapım Yilı: 2003 Süre: 120 dakika 


5 Barbara Albert'in imzasını taşıyan 
“Free Radicals / Böse Zellen”, hayat 

Ge ları trajik bir olay sonucu değişen in-FREE RANICAIS sanları mercek altına alan bir yapım. 


Tuhaf bir fırtına yüzünden meydana gelen uçak kazasından tek kurtulan 


kişi Manu adında bir kadındır. Mut 


Me 110 cnece 


lu bir evliliği ve bir kızı olan Manu kazadan altı yıl sonra bu kez bir araba kazası geçirecek ve ne yazık ki kurtarılamayacaktır. Onun ölümünden sonra bir araya gelen yakınları, akrabaları ve eski dostları için hayat artık asla eskisi gibi olmaz. 


Türkiye'nin en küçük hira üreticisiyiz. 


- Belki de dünyanın... 


Bira üretim kapasitesinde ikinci, hatta üçüncü sırada bile değiliz. Sonuncuyuz. 
Dev bira markalarının birkaç günde şişelediği kadar birayı üretmek, bizim aylarımızı alıyor. Ürettiklerimizin Türkiye'nin en lezzetli biraları olduklarını düşünmeseydik, belki de bu işi çoktan bırakmıştık. Ama biz yurtdışından bira ustaları getirttik, özel malt ve maya cinsleri kullandık. Dünyanın en sevilen biralarını en kaliteli malzemelerle Türkiye'de ürettik. 

Piyasaya sunduğumuz ilk TAPS Brewery çeşitleri; kolay içimli, altın sarısı bir Alman birası olan Kölsch (Kölş) ve kızılımsı bir Amerikan ale türü olan Red Ale (Red Eyl). Az ürettiğimiz için dağıtımını da kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden TAPS'i şimdilik yalnız İstanbul'un seçkin satış noktalarında bulacaksınız. Gözünüze ilişirse bir deneyin, farkı anlayacaksınız. 


WUNDERMAN 


www.cnbce.com 


BEKO 


Televizyonda 
DVD keyfi! 


İzleyici seçiyor, 
“CNBC-e yayınlıyor! 


Bundan böyle “TV'de DVD Kuşağı”"nda seyredeceğiniz filmleri www.cnbce.com'da vereceğiniz oylarla siz belirliyorsunuz. Beko'nun katkılarıyla düzenlenen bu kuşakta Salı akşamları ekrana gelecek filmlerin oylamaları, yayın tarihinden iki hafta önce başlayıp filmlerin yayın tarihinden bir hafta önce sona eriyor. 
Mayıs ayında seçtiğiniz filmi izlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken www.cnbce.com'a girerek oy kullanmak, ondan sonra buyurun DVD keyfine... 


THE MESSENGER 6S HERE 


STIGMATA 


THE INSİDER 


Yönetmen: Michael 
Mann 

Oyuncular: Al Pacino, 
Russell Crowe, 
Christopher Plummer, 
Diane Venora, Philip 
Baker Hall, Lindsay 
Crouse 

Yapım Yılı: 1999 
Süre: 152 dakika 


CHAPLIN 


Yönetmen: Richard 
Attenborough 
Oyuncular: Robert 
Downey ir., Geraldine 
Chaplin, Paul Rhys, 
John Thaw, Moira 
Kelly, Anthony 
Hopkins, Dan Aykroyd 
Yapım Yılı: 1992 

Süre: 143 dakika 


TAXI DRİVER 


Yönetmen: Martin 
Scorsese 

Oyuncular: Robert De 
Niro, Cybill Shepherd, 
Peter Boyle, Jodie 
Foster, Harvey Keitel, 
Leonard Harris, Albert 
Brooks 

Yapım Yılı: 1976 
Süre: 113 dakika 


STIGMATA 


Yönetmen: Rupert 
Wainwright 
Oyuncular: Patricia 
Arguette, Gabriel 
Byrne, Jonathan Pryce, 
Nia Long, Thomas 
Kopache 

Yapım Yılı: 1999 

Süre: 103 


10 THINGS 
I HATE ABOUT 
YOU 


Yönetmen: Gil Junger 
Oyuncular: Heath 
Ledger, Julia Stiles, 
Joseph Gordon-Levitt, 
Larisa Oleynik, David 
Krumholtz 

Yapım Yılı: 1999 
Süre: 93 dakika 


MARY 
SHELLEY'S 
FRANKENSTEIN 


Yönetmen: Kenneth 
Branagh 

Oyuncular: Robert 

De Niro, Kenneth 
Branagh, Tom Hulce, 
Helena Bonham, Carter 
Aidan Ouinn, lan Holm 
Yapım Yılı: 1994 

Süre: 130 dakika 


25TH HOUR 


Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Edward 
Norton, Philip Seymour 
Hoffman, Barry Pepper, 
Rosario Dawson, Anna 
Paguin, Brian Cox 
Yapım Yılı: 2002 

Süre: 130 dakika 


THE WINSLOW 


BOY 


Yönetmen: David 
Mamet 

Oyuncular: Matthew 
Pidgeon, Rebecca 


Pidgeon, Gemma Jones, 


Nigel Hawthorne, Lana 
Bilzerian, Sarah Flind 
Yapım Yılı: 1999 

Süre: 104 dakika 


BLACK 
AND WHITE 


Yönetmen: James 
Toback 

Oyuncular: Scott Caan, 
Robert Downey Jr., 
Stacy Edwards, Allan 
Houston, Gaby 
Hoffmann, Jared Leto 
Yapım Yılı: 1999 

Süre: 98 dakika 


THE SECRET 
LIVES OF 
DENTISTS 


Yönetmen: Alan 
Rudolph 

Oyuncular: Campbell 
Scott, Denis Leary, 
Robin Tunney, Peter 
Samuel, Hope Davis 
Yapım Yılı: 2002 
Süre: 100 dakika 


em e) RED PLANET 


SWEET NOVEMBER 


Yönetmen: Antony 
Hoffman 

Oyuncular: Val Kilmer, 
Carrie-Anne Moss, 
Benjamin Bratt, Tom 
Sizemore, Simon Baker, 
Terence Stamp 

Yapım Yılı: 2000 

Süre: 103 dakika 


MARY REİLLY 


Yönetmen: Stephen 
Frears p 
Oyuncular: Julia 
Roberts, John 
Malkovich, George 
Cole, Michael Ga ik on, 
Kathy Staff, Gleni 
Close, Michael Sh€en 
Yapım Yılı: 1996. 

Süre: 108 dakik. 


SWEET 
NOVEMBER 


“Yönetmen: Pat 


O'Connor 

Oyuncular: nu 
Reeves, Charlize Theron, 
Jason Isaacs, Greg 
Germann, Uam Aiken, 
Lauren Graham 

Yapım Yılı: 2001 

Süre: 116 dakika 


BASKETBALL 
DIARIES 


Yönetmen: Scott Kalvert 
Oyuncular: Leonardo 
DiCaprio, Lorraine 
Bracco, Marilyn Sokol, 
James Madio, Patrick 
McGaw, Mark 
Wahlberg 

Yapım Yılı: 1995 

Süre: 102 dakika 


: TIMECODE 


Yönetmen: Mike Figgis 
Oyuncular: Xander 
Berkeley, Golden 
Brooks, Saffron 
Burrows, Viveka Davis, 
Richard Edson, Salma 
Hayek, Holly Hunter 
Yapım Yılı: 2000 

Süre: 97 dakika 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gp a KAÇIRMAYIN “THE LAST TEMPTATION OF CHRIST / GÜNAHA SON ÇAĞRI” 17 MAYIS ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


GÜNAHA , 


SON ÇAĞRI 


Martin Scorsese'nin, Nikos Kazancakis'in romanından uyarladığı “The Last Temptation of Christ / Günaha Son Çağrı”, gösterime çıktığı yıl dünyanın çeşitli köşelerinde zincirleme bir reaksiyona sebep oldu. 


Ağustos 1988'de Universal Stüdyoları sinema tarihinin en büyük protestolarından birinin hedefi oldu. 
25.000 protestocunun toplanıp stüdyonun önüne yığıldığı bu tarih, Universal kadar Martin Scorsese'nin kişisel tarihinde de son derece önemli bir yer tutuyordu. Ne de olsa protesto edilen onun filmiydi ve yaklaşık beş yıldır süren karalama kampanyasının zirve noktasıydı. Her şeye rağmen Scorsese'nin Nikos Kazancakisin romanından uyarladığı The Last Temptation of Christ / Günaha Son Çağrı gösterime çıktı ve dünyanın çeşitli köşelerinde zincirleme bir reaksiyona sebep oldu. Elbette Türkiye de bu dalgadan payını alacaku. İstanbul Film Festivali'nin gösterim programındaki film, büyük güvenlik önlemlerinin alındığı Emek sinemasında, bomba ihbarlarının gölgesi altında izleyiciyle buluştu. 

Filmin, neredeyse anlattığı öykü kadar ilginç bir hikâyesi var. Aslına bakarsanız Nikos Kazancakis'in ilk kez 1951 yılında basılan romanı da benzer olaylara neden olmuş, kitap dini otoritelerden tepki almakla kalmamış birçok yerde de yasaklanmıştı. Karşı çıkılan şuydu: Günaha Son Çağrı büyük bir çoğunluğun kusursuz olarak nitelediği İsa'yı şüpheleri, zaafları ve eksikleriyle dünyevi bir karaktere dönüştürüyor ve ruhani varlık ile maddi varlık arasındaki çatışmanın vücut bulmuş bir objesine çeviriyordu. Oysa din dogmalarla işler ve siz bu dogmaları sorgulama- ya başladığınız anda tehlikeli bir okyanusta yol almaya başlarsınız. Özellikle İsa'nın Maria Magdalena ile evlendiği ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüğü bölümler dini çevrelerin büyük öf kesine yol açtı. Herkes yazarı kafirlikle suçluyordu, ama nedense kimsenin aklına Kazancakis'in 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ortodoks bir Hristiyan olduğu gelmedi. Tıpkı yıllar sonra, kimsenin aklına, benzer protestolara maruz kalan Scorsese'nin katolik bir Hristiyan olduğunun gelmediği gibi. 

Martin Scorsese'nin aklına Günaha Son Çağrıyı çekmek ilk kez Boxcar Bertha'nın setinde Barbara Hershey'in Kazancakis'in kitabını eline tutuşturmasıyla düştü. Mean Streets, Taxi Driver, New York New York, Raging Bull derken nihayet 1983 yılında Scorsese, Paramount Stüdyolarını ikna etti ve Günaha Son Çağrı için hazırlıklara başladı. O zamanki planlara göre İsa'yı Aidan Ouinn, Pontius Pilate'yi ise Sting oynayacaktı. Ne var ki Paramount filmle ilgili tırmanmaya başlayan gerilimden ve aldıkları “uyarı” kılığındaki tehditlerden çekinerek projeyi rafa kal dırdı. Talihine küsen Scorsese, After Hours'a başladı ve İsa'nın öyküsü için daha uygun bir zamanı beklemeye karar verdi. 

1986 tarihli Color of Money'nin ticari başarısı ve Paul Newman'ın yıllardır beklediği Oscar'ı aynı filmdeki rolüyle kazanması Martin Scorsese'yi yine gözde bir yönetmen haline getirdi ve Universal nihayet Günaha Son Çağrı için yeşil ışık yaktı. Paul Schrader'in senaryolaştırdığı ve Judas rolünde Harvey Keitel, Pilate rolünde David Bowie, Maria Magdalena rolünde Barbara Hershey'in rol aldığı film peliküle basıldı. Fil min en büyük kazançlarından biri de hiç şüphesiz İsa'yı canlandıran Willem Dafoe'ydu. Büyük bir kısmı Fas'da çekilen ve hemen her yerde protestolara ve bazı yerlerde saldırılara hedef olan film, Dreyer'in The Passion of Joan Arc ve Pasolini'nin The Gospel According to St. Matthew filmleriyle birlikte hiç şüphesiz İsa'nın hayatıyla ilgili en önemli filmlerden biri. 

Emrah Kolukısa 


K 


te USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


3 MAYIS 


KANSAS CITY Yönetmen: Robert Altman 


Oyuncular: Jennifer-Jason Leigh, Miranda Richardson, Harry Belafonte, Michael Murphy, Steve Buscemi Yapım Yıl: 1996 Süre: 111 dakika 


Ünlü yönetmen Robert Altman'ın onu soymak isteyen, ama onun esiri 

çocukluğunu geçirdiği Kansas'ı an- olan Johnny O'Hara'nın hayatı cidlatuğı filmi “Kansas City”, 1930'lu di bir tehlike altındadır. Onun haya- 
& Yy 


#şiliei yıllardaki politik çürümenin ve orga- undan endişe eden ve kurtarmak 


nize suç dünyasının başrolde oldu- için harekete geçen karısı Blondie, 


ğu bir öyküyü caz müziği eşliğinde yerel bir politikacının karısını kaçı- 


aktarıyor. Güçlü bir mafya patronu- orarak rehin alır. 


Çok ödüllü bir kadın 


İster soğukkanlı katilleri, ister ıstırap çeken eşleri oynasın, Miranda Richardson çarpıcı ve zeki kadın portrelerinin sahibi olarak tanınır. 


Miranda Richardson, oyunculukla hiç ilgisi olmayan sonra, 1981'de Londra'ya gitti. Bir yandan tiyatroda 


bir ailenin kızı olarak Lancashire'da doğdu. Daha dikkati çekerken önce ekranda, sonra da okuldayken sahneye çıkmaya başladı. 17 yaşında da beyazperdede boy göstermeye başladı. Adını ilk kez, okulu bırakıp Bristol Old Vic Tiyatroları Okulu'na Mike Newell'in unutulmaz filmi Dance with a 

girdi. Okulu bitirdikten sonra eğitimli bir oyuncu Stranger'la (1985) duyurdu. Hoyrat sevgilisinin olarak sahneye çıktı. Aktörler Birliği'nin kartını (Rupert Everett) mahvettiği, İngiltere'de cinayet alarak bölgesel tiyatrolarda bir süre oynadıktan işlediği için idam edilen son kadın olan Ruth Ellis'te 


unutulmaz bir performans sundu. Ülkesi dışında tanınmak için 1992 yılını beklemesi gerekti. Bu arada, 1987'de, Fatal Attraction'da daha sonra Glenn Close'a giden rolü reddetmişti. 1992, Miranda Richardson'ın oyunculuğunu kanıtlayan büyük bir yıl oldu. Hem Louis Malle'in Damage'ında, hem Neil Jordan'ın The Crying Game'inde rol aldı. İlkinde çapkın bir politikacının uzun zamandır ıstırap çeken eşini, ikincisinde öldürmekten çekinmeyen, soğukkanlı bir IRA üyesini oynadı. Damage ile Oscar'a aday oldu, The Crying Game ile BAFTA ödülü aldı. 
Aynı yıl, yine Mike Newell'in yönettiği bambaşka bir film, Toskana tepelerinde özgürlüğü bulan bir grup İngiliz kadından birini oynadığı Enchanted April ise ona bir Altın Küre getirdi. 
İkinci Oscar ve üçüncü BAFTA adaylığı ise yıllar sonra, T.S. Eliot'ın aristokrat, dengesiz eşini oynadığı Tom & Viv ile geldi. (Bu filmde şairin kendisini oynayan Willem Dafoe da ayın oyuncularından.) Unutulmaz iki rolü ise Robert Aliman'ın Kansas City'sindeki (1994) uyuşturucu bağımlısı politikacı eşi ile Robert Duvall'ın The Apostle'ındaki (1997) radyo istasyonu sekreteri. 
Dört filminde (biri, Batı Ormanı Kocakarısı olduğu Sleepy Hollowl kafa kesen şahıs olarak karşımıza çıktı. Onu, Harry Potter dizisinin en antipatik karakterlerinden gazeteci Rita Skeeter olarak da izledik. Çok ödüllü Richardson, yalnız yaşayan, yalnız olmayı da tercih eden biri. 
Kedileri de seviyor. 
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A baker ğini 
A eee Gül iğiee 
Pavnas was te Giy aerser. 
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A Fim b şe Rivette 


SEĞRET 
DEFENSE, 
“Ek 


v i 


10 MAYIS 


SECRET DEFENSE 


Yönetmen: Jacgues Rivette 
Oyuncular: Sandrine Bonnaire, Jerzy Radziwilowicz, Gregoire Colin, 


Laure Marsac, Françoise Fabian Yapım Yılı: 1998 Süre: 173 dakika 


Jacgues Rivette “Secret Defense”da ilginç bir suç/ceza öyküsü anlatıyor. 
Beş yıl önce öldürülen babasının katülini bulduğuna inanan Paul, intikam almaya kararlıdır ve kana kan düsturuna göre bu intikam sadece cinayet yoluyla alınabilir. Vaktinin 


büyük kısmını laboratuarda geçiren tıbbi araştırmacı ablası Sylvie ise onu korumak adına silahı eline alır ve onun yerine intikam planını uygulamaya koyar. Ama en önemli soru hâlâ tam olarak cevaplanmamış- 


ür: Suçlu gerçekten o mudur? 


17 MAYIS 


4 THE LASI 
TEMPTATION 
OF CHRIST 


Nikos Kazancakis'in romanından be- 


Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Paul Greco, Steve Shili, Barbara Hershey Yapım Yılı: 1988 Süre: 156 dakika 


mişti. İsa'nın insani yanını ön plana yazperdeye uyarlanan “Günaha Son çıkaran ve onu şüpheleri, korkuları ve 


Çağrı”, Scorsese imzası taşıyor. zaafları olan biri gibi yansıtan filmde 


İsa'nın hayatını her türlü mitleştrme- o başrolü Willem Dafoe üstleniyor. 
den soyutlayarak anlatan film, tüm Fas'ta çekilen filmin kimi açık görüşdünyada olaylar yaratmış; kimi çevre lü din alimleri tarafından övgüyle kar- 


lerce dine saldırı olarak nitelendiril 


Karanlık ve egzantrik 


Willem Dafoe, “Günaha Son Çağrı”da gelmiş geçmiş en zor ve tartışmalı rollerden biri olan İsa'yı üstlendi. 


şılandığını da hatırlatalım. 


Sert çenesi ve ince ama güçlü fiziğiyle Willem Dafoe daha çok askerleri ya da egzantrik karakterleri oynuyor. 
Beyazperdede can verdiği karakterler aksini ima etse bile, Willem Dafoe hayli sıradan bir Ortabatı yetişiminin ürünü. O da, bu ayki oyuncularımızdan Sandrine Bonnaire gibi kalabalık bir ailenin çocuğu: altı kardeşi var. 
Yeniyetmeyken başladığı oyunculuğu, üniversitenin tiyatro bölümünde de sürdürdü. 22 yaşındayken New York'a taşındı ve avangard Wooster Grubu'na katıldı. Sinemaya 1981'de Michael Cimino fiyaskosu Heaven's Gate ile başlasa da, sonradan sahneleri filmden kesildi. Başka filmlerde de oynadı, ama Oliver Stone'un Platoon'undaki Çavuş Elias rolü, hem Hollywood'da dikkati çekmesini sağladı hem de ona bir Oscar adaylığı getirdi. Film seçimlerini gişe potansiyaline değil de, filmin kalitesine göre yapan Dafoe, Martin Scorsese'nin The Last Temyptation of Christ'ında (1988), gelmiş geçmiş en zor ve tartışmalı rollerden biri olan İsa'yı üstlendi. “Bugün bile, İsa rolünün altından kalkacağımı düşünecek kadar yüzsüzlük ettiğime inanamıyorum” diyor. Oysa çok iyiydi, siz de göreceksiniz, çünkü Scorsese'nin filmi ayın filmleri arasında. “Kötü adam” olduğu Wild at Heart da öyle. 


11745 


24 MAYIS 


MANHATTAN 
MURDER 
MYSTERY 


“Manhattan Murder Mystery” yaşadıkları binada bir cinayet işlendiğin- 


a MANHATTAN MURDER den kuşkulanan bir çiftin başından Z - İSTER geçenleri anlatıyor. Woody Allen'ın pimpirikli 


canlandırdığı yayıncı 


Larry Lipton ve kendisine hiç benze- 


E& meyen özgür ruhlu, delişmen karısı 


Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Jerry Adler, Lynn Cohen, Ron Rifkin, Joy Behar, William Addy Yapım Yılı: 1993 Süre: 107 dakika 


Carol, Manhattan'da oturdukları binada esrarengiz bir şeyler döndüöğünden kuşkulanır. Larry başlarda karısının bu halini anlamsız bularak ona inanmasa da komşularının da olaya karışmasıyla havaya girecek ve hatta cesedi bulan kişi olacaktır. 


Hevesli koleksiyoncu 


Diane Keaton'ın ilgi alanlarından çoğu, hobi diye geçiştirilemeyecek kadar ciddi uğraşlar. 


Bir Woody Allen filminin, Manhattan Murder Mystery'nin kahramanlarından Carol Lipton olarak karşımızda. Vaktiyle birlikte yaşadığı Woody Allen'ın Annie Hall filmiyle ne kadar ödül varsa almıştı. Allen ile işbirliği yapmaya da her zaman hazır, çünkü Diane Keaton gerçek bir profesyonel. Onunla çalışmış olan herkes bunun farkında. Warren Beatiy, aktrisi kız izcilere benzetiyor: “Çalışkan, dakik, planlar yapan ve bunlara uyan biri.” 
Dostlarına göre, hoş ve alçakgönüllü görüntüsünün altında, Keaton “organize, sert ve akıllı” biri. Her zaman birden fazla konuyla ilgilenmiş. Olur olmaz şeylerin koleksiyonunu yapar, her sabah giysilerine, boya tüplerinden çıkacak ve bir tablo yaratacak renkler gözüyle bakar: Bugün neyi karıştırsam acaba? İlgi alanlarından çoğu, hobi diye geçiştirilemeyecek kadar ciddiyetle izlediği şeyler: 


31 MAYIS 


WILD AT HEART 


Fotoğrafçılık, mimari, müzik, siyaset. Dört fotoğraf koleksiyonunun editörlüğünü yaptı, şimdi de İspanyol Kolonyal mimarisi üzerine bir kitabin editörlüğünü yapıyor. Müzikte, Bob Dylan'ı tercih eder, sette Motor!” deninceye dek kulaklıklarını takıp müzik dinler. Bir de çocuklar, tabii. Ne de olsa, anne olmayı 50 yaşına kadar erteledi. 


Yönetmen: David Lynch 
Oyuncular: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, J.E. Freeman, 


Diane Ladd, Isabella Rossellini Yapım Yılı: 1990 Süre: 119 dakika 


“Elephant Man” ve “Blue Velvet”'in yönetmeni David Lynch'in sürrealist bir yol filmi olarak nitelenen çalışması “Wild at Heart”, Cannes 
“da Altın Palmiye'yi kazanmıştı. Bir- 


birlerine delicesine tutkun iki sevgi- 


linin umarsız aşkını anlatan “Wild 
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At Heart”, son 30 yılın en çok tart şılan sinemacılarından biri olan İynch'e özgü tüm stereotipleri barındıran bir yapım. Nicolas Cage ve Laura Dern'in başrollerini üstlendiği filmin asıl öne çıkan oyuncuları 


ise Diane Ladd ve Willem Dafoe. 
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A GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


LT Tri 4 MAYIS 


DOMINICK 


Yönetmen: Robert M. Young 


i EUĞ ENE DOMINICK AND Oyuncular: Ray Liotta, Tom Hulce, Jamie Lee Curtis, Robert Levine, a EUGENE Todd Graff, Bill Cobbs Yapım Yılı: 1988 Süre: 105 dakika / ' ie Başrollerdeki Tom Hulce ve Ray Li- bir doktor olmak üzere yetiştiren Eu- 


> otta'nın üst düzey oyunculuklarıyla (gene, vaktinin hemen hemen tümüparlayan “Dominick ve Eugene”, bi: nü ona ihtiyaç duyan kardeşi Domi- 


ie ri zihinsel engelli, diğeri ise normal: onick'in bakımına adamıştır. Evin ge- 
> ©. den çok daha zeki olan Dominick ve  çimini ise sade bir hayat düşleyen ve 

MO e Eugene adındaki ikiz kardeşlerin öy, çöpçülük yaparak para kazanan Do-Li d 


haty cd is EKE 


©. küsünü anlatıyor. Kendini başarılı (ominick sağlamaktadır. 


Hep aynı tipe takılıp kalmaktan korktuğu için pek çok rolü geri çeviren Ray Liotta, sonunda istediği gibi roller bulabilmek için kendi yapım şirketini kurdu. 


Ray Liotta'nın kabul etmediği için en üzüldüğü rol, Matrix'in Morpheus'u olsa gerek. “Sınırdaki adam” rollerine bir sempatisi var. Belki bu sempati, bir de çoğu filmindeki gergin ifadesi, onun yeteneği ve yakışıklılığına rağmen A-Sınıfı bir Hollywood aktörü olmasını engellemiştir. Newark'ta doğan aktör, altı yaşındayken Alfred ve May Liotta tarafından evlat edinildi. Hiç aklından çıkmayan olaylardan biri, o üç yaşındayken anne ve babasının bir kız çocuğunu evlat edinmeleri. Onlarla birlikte giden Ray'in de kardeşi Linda'nın seçiminde payı olmuş. Lisede basketbol ve futbol oynayan Liotta, üniversitede oyunculukla ilgilendi ve'bu konuda eğitim gördü. Okulda müzikallerde oynadı, mezun olunca televizyona geçti. 
İlk Filmi The Lonely Lady idi (1983), ama adını ilk kez Jonathan Demme ona Something Wild'da psikopat Ray Sinclair rolünü verince duyurdu. Benzer karakterleri oynaması için teklifler aldı. Geri çevirdi ve Dominick and Eugene ile efsanevi “Pabuçsuz” Joe Jackson'ı oynadığı Field of Dreams gibi duygusal filmleri tercih etti. Doğru rolü bekleme kararının ödülünü, Martin Scorsese'nin Goodfellas'ında Henry HilVi oynayarak aldı. En sonunda da istediği gibi roller bulabilmek için kendi yapım şirketini kurdu. 


11 MAYIS 


DEUCE BIGALOW: Yönetmen: Mike Mitchell 


Oyuncular: Rob Schneider, William Forsythe, Eddie Griffin, Arija MALE 6IGOLO Bareikis, Oded Fehr, Gail O'Grady Yapım Yılı: 1999 Süre: 85 dakika 


Unlü komedyen fabrikası Saturday nucu kendini profesyonel bir jigolo-Night Live'ın 90'lı yıllardaki yıldızla- Onun evinde bir kadınla yatakta burından Rob Schneider, bir jigoloyu olan Deuce Bigalow'un maceraları o canlandırdığı “Deuce Bigalow: Male kadar sevilmişti ki, yapımcılar ikinci e Gigolo” adlı filmde izleyiciyi kahka- | filmi yapmakta hiç tereddüt etmedi. 


BELLE haya doyuruyor. Asıl işi akvaryum (Yönetmen Mike Mitchell'ın kame-UYUM EE GK GOLO 


temizlemek olan ve bir yanlışlık so- rasından... 


1 120 


FRANCES McDORMAND 18 MAYIS 
Yönetmen: Joel Coen 
2 e > sa FARGO Oyuncular: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, 
: Peter Stormare, Kristin Rudrüd Yapım Yılı: 1996 Süre: 94 dakika 


A thritler by joel & ethan ecen 


Coen kardeşlerin en çok övgü topla” | ipuçları onu araba satıcı Jerry Lundığı, bol ödüllü “Fargo” kışın karlar. odegaard'ın galerisine götürür. Onun la kaplı Minnesotta'da geçiyor. Ha- o bilmediği ise Jerry'nin yaptığı yolsuzmile polis memuru Marge, görev luklar sonucu cebine attığı para yübölgesinin yakınlarında, otoyol üze- zünden başının belaya girdiği ve çö- 


aletcn hap |(OoÂTinde Öldürülen iki adamın davasını Ozüm olarak da iki adamla anlaşarak 


in the middle of nowhere. 


araştırmaya başladığında bulduğu karısını kaçırtmaya karar verdiğidir. 


Yetenekli ve zeki 


Yeteneği zaten tartışılmaz da, “eğitimli oyuncu” deyince ilk akla gelenlerdendir. Frances McDormand, “Fargo” ile CNBC-e ekranında. 


Rahip kızı Frances McDormand, hem Bethany College'da hem de Yale Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi gördü. 
Sonra da ülkenin muhtelif yerlerinde sahneye çıkarak profesyonel deneyim kazandı. 1984'te ilk filmi Blood Simple'ı çevirdi. Coen kardeşlerin yönettiği filmde kıt akıllı, 

ama aklı kocasının dışındaki erkeklerde olan bir zevceyi oynuyordu. Coen'lerle böylece tanıştı, Joel'le bir ilişkiye giriştiler ve aynı yıl evlendiler. Bellibaşlı bir film rolü 

elde edene kadar aradan dört yıl geçti. Bu arada tiyatroda çok başarılı oldu, 1987'de A Streetcar Named Desire / İhtiras Tramvayı ile Tony ödülüne aday gösterildi. 
Hill Street Blues örneğinde olduğu gibi zaman zaman televizyonda da çalıştı. 1988'de bu sefer Hollywood'un dikkatini üstüne çekti. Alan Parker'ın Mississippi Burning'inde, bir şerif aleyhinde tanıklık eden bir Klu Klux Klan üyesinin eşini oynadı ve Oscar'a aday oldu. 
Ken Loach'un Hidden Agenda'sında (1990), savaşın böldüğü İrlanda'da mahkümların haklarını iyileştirmek için çalışan bir grup Amerikalı avukattan biri rolündeydi. 
Miller's Crossing (Coenler) ve Shortcuts'daki (Altman) iki kısa rolün ardından bir başka Coen Biraderler filminde, Fargo'daki hamile şerif Marge Gunderson rolüyle Oscar'ı aldı. Diğer ikisi Almost Famous ve geçen yılın filmlerinden North Country ile olmak üzere, toplam dört kez Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ayın oyuncularından Ray Liotta gibi McDormand da evlat edinilmiş bir çocuk. O da 1994'te kocası Joel Coen ile birlikte 

Paraguay'lı, Pedro adlı bir küçük oğlanı 

evlat edindi. “Fran”, hem seyircilerin, 

hem eleştirmenlerin, hem de 
Akademi'nin takdir ettiği ender oyuncular arasında yer alıyor. Son derece zeki ve esprili bir kadın olarak, Fargo'daki rolü nasıl aldığı sorulunca şöyle demiş: 
“Belki de yönetmenle yatmamın faydası olmuştur.” 


cnec-e 121483 


A GİŞE FİLMLERİ HER PERSEMBE 22:00 


25 MAYIS 


4x çep OGLYMPA © CHRİSTMA 


oridges 
, 


Yönetmen: Jim Abrahams 
MAFIA! Oyuncular: Jay Mohr, Billy Burke, Christina Applegate, Pamela Gidley, Olympia Dukakis, Lloyd Bridges Yapım Yılı: 1998 Süre: 83 dakika 


“Airplane” ve “Naked Gun” gibi ünlü mafya-ganester filmlerine gönfilmlerin yaratıcıları olan ZAZ eki- odermelerde bulunan “Mafia!”da, binden Jim Abrahams bu kez solo “The Godfather” ve “Goodfellas” gi- olarak karşımızda. “Mafia!” yönet bi yapımların yanı sıra farklı türlermenin daha önceki filmlerinden ta- deki filmlerin de unutulmaz sahnenıdığımız komedi tarzıyla gerçekleş” leriyle dalga geçiliyor. Baştan sona 


The Comedy You Cant Refuse! o | tirdiği bir yapım. Beyazperdenin en kahkahalarla güleceksiniz. 


Bundyler'in safoş kızı 


“Married with Children”ın Keliy'si, Christina Applegate kamera karşısına ilk kez beş aylıkken geçmiş. Genç akiristi bu ay “Mafta!'da izleyeceğiz. 


Bu aydan itibaren onu Bundyler'in pek çok erkek arkadaşı olan ama kafası hiç mi hiç çalışmayan güzel kizi Keliy olar: 


birlikte kamera karşısın. 
filmlerinden Mafia!'da is 


da sürdürmeyi degil, oyunculu 

— şirketi yönetici 
Priddy'nin kızlı annesinin yanında kal onunla birlikte oynadığ yaşındayken, yine annesi filmi Jaws of Satan'ta (19 anlatan Grace Keliy'de | 
oynadıktan sonra birçok 1 
kisa ömürlü bir dizide oyn eden Married with Childr 


ve Gregg Araki ile de ça zaman zaman TV'ye dö olarak yetiştirmiş. Sinemada i 
The Sweetest Thing (2002) ve 


TÜRKİYE OMURİLİK 
FELÇLİLERİ DERNEĞİ 


.destek olsanız, ne olur? 


TEŞEKKÜRLER: AVEA, TELSİM, TURKCELL, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YSA ORGANİZASYON 


l 
Tüm faturalı hatlar için geçerlidir. Hizmet bedeli 2 kısa me: r. Bu kampan; ul Valiliği'nin 03.02.2006 ti i, 2545 Sayılı izni ile gerçekleştirilmektedir. 


a5 MACERA FİLMLERİ HER cuma 22:00 


5 MAYIS 


Amerikan-Alman ortak yapımı 
“The Rose Garden / Der Rosengarten” gerçek bir davadan hareketle çekilmiş. Frankfurt Havaalanı'nda Arnold Krenn adlı bir adama saldıran Aaron Reichenbach fakir bir ihtiyardır. Tesadüfen orada bulunan 


ve olaya tanık olan bir avukat Reichenbach'ın savunmasını üstlenir ve dava sürerken yaşlı adamın 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kampın- da zor günler geçirdiğini öğrenir. 
Saldırdığı Krenn ise o kampın komutanlarından biridir. 


Schell kardeşlerin küçüğü 


Yazar/şair bir babayla aktris bir annenin oğlu olan Maximilian Schell, ablası Maria Schell gibi 

iyi oyunculuğuyla nam saldı. 


kuşku yok. Ablası Maria Schell gibi o da iyi oyunculuğuyla nam saldı. Ayrıca, sahnede ve beyazperdede hem oyuncu hem yönetmen olarak takdir kazandı. Yazar/şair bir babayla aktris bir annenin oğlu olan genç Maximilian, üç üniversite bitirdikten sonra (Zürih, Bazel, Münih) doğrudan sahneye çıktı. Üç yıl sonra ilk filmi Kinder, Mütter und ein General'de oynadı. Sonra sıra Broadway sahnelerine, ardından da Hollywood'a geldi. The Young Lions'ta (1958), asker arkadaşı Marlon Brando'ya dostluk gösteren bir Alman subayını oynadı. Üç yıl sonra Judgment at Nuremberg'deki savunma avukatı rolüyle bir Oscar kazandı. Daha sonra da The Man in the Glass Booth (1975) ve Julia'daki (1977) performanslarıyla iki kez daha Akademi ödülüne aday gösterildi. Biz bu ay onu alışılmışın dışında bir tiple, pejmürde ihtiyar Aaron Reichenbach olarak, Hollandalı yönetmen Fons Rademakers'in filmi The Rose Garden / Der Rosengarten'de izleyeceğiz. Schell, aynı zamanda Angelina Jolie'nin vaftiz babasıdır. 


Herkesin ilk anda hatırlayacağı bir isim olmayabilir ama, yakışıklılığını ön plana çıkartmayı reddederek kameranın hem önünde hem ardında zoru seçen 

Maximilian Schell'in saygın sanatçılığından yana hiç 


12 MAYIS 


Asalarla başı derde giren iki arkada- oHeaton, eski bir askerdir. Onun ya- 


şın, Heaton ve Spike'ın maceralı ini b m yolculuğunu anlatan “This Is nota this is mob a ve <0ng Love Song”, kaçıp kovalamacanın eksik olmadığı bir yol filmi. Yol üs- 


4 tünde kaza eseri bir çiftçinin kızını 


öldüren iki kafadardan biri olan 


die 124 


nında küçük bir çocuk gibi duran ve davranan yol arkadaşı Spike'ın bütün yükü omuzlarındadır. Ölen kızın babasının intikam için bir çete toplayıp peşlerine düşmesiyle gerilim dozu yüksek bir takip başlar. 


19 MAYIS 


Fransa-Japonya ortak yapımı “Tokyo Eyes” yüksek mevkilerdeki kişileri hedef alan tehlikeli bir katili yakalamak için uğraş veren Tokyo polis memuru Roy'un yaşadıklarını anlatıyor. Katil, kalın gözlük camları yü- 


lakabı takılan K'dır. Bir gün 
Roy'un kızkardeşi Hinano tesadüfen 


göz” 


K'yı görür ve onunla yakınlık kurar. 
1998 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterilen filmde ünlü oyuncu 
- yönetmen Takeshi Kitano'nun da 


zünden gazeteler tarafından “dört küçük bir rolü var. 


26 MAYIS 


İlk kişilk çıkışını “ “Ciry on Fire” ile gerçekleştiren ve “Prison on Fire”, “School on Fire” 


biri olarak gösterilen “Full | Contact”, başı mafyayla belaya giren arkadaşını 


gibi filmlerle kari: oOkurtarmak için silaha sarılan ve kar- 


yerini tırmandıran Ringo Lam, şısında güçlü bir düşman bulan 


Hong Kong sinemasının en önemli o Jeffin heyecan dolu öyküsünü anlatı- 


aksiyon yönetmenlerinden biri. Ün- yor. Aksiyonun gitgide urmandığı ve 


i lü sinemacının en iyi filmlerinden temponun hiç düşmediği bir film. 


John Woo oyuncusu 


John Woo'nun “A Better Tomorrow"undaki kiralık katil Mark Gor karakteri ile hayatı değişen Chow Yun-Fat, “ruhu olan katil” rolleriyle efsane mertebesine çıktı. 


Hem kendi ülkesi Hong Kong'da hem bütün Asya'dave o” dünyada, seyircilerin ister istemez sempati duyduğu i eli silahlı karakterlerle yıldız mertebesine çıkan Chow Yun-Fat, bu ay bir Ringo Lam filmi ile karşımızda. İki yönetmenin üslupları birbirine pek benzemese de Full Contact için, Ringo Lam'ın Hard-Boiled'ı denebilir. 
John Woo şaheseri Hard-Boiled'da da yine Chow Yun-Fat oynuyordu. O kadar çok ad kullanmış ki, 

insan şaşırıyor. Ama herhalde en sağlamı, doğum adı Chow Yun-Fat'a sadık kalmaktır. Asya sinemasının en aşina çehrelerinden biri olan aktör, aksiyon janrının bir ikonudur desek, mübalağa etmiş olmayız. Woo ve Lam filmlerinde oynadığı çifte tabancalı, ama ruhu olan katil rolleri onu efsane mertebesine çıkardı. 
Karakterleriyle aksiyon sinemasında yeni eğilimlere esin kaynagı oldu. Buna karşılık Chow akla gelebilecek her janrda kendini göstermiş; melodramlar, aşk filmleri ve komedilerde aynı rahatlıkla oynamıştır. 
Onun hayatını ve yolunu değiştiren John Woo'nun 

A Better Tomorrow'undaki kiralık katil Mark Gor karakteri oldu. Bugün de onun en popüler karakterlerinden biridir. Bu rolüyle hem Hong Kong Film Ödülü aldı hem de Guentin Tarantino ve Robert Rodriguez gibi yönetmenleri etkiledi. 


g İZ iKi FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


İrlandalı ünlü şair ve yazar Oscar Wilde'ın 19. yüzyılda Oueensburry Marki'sine karşı verdiği hukuk mücadelesini anlatan “The Trials of 
Oscar Wilde” büyük ölçüde gerçek mahkeme kayıtlarına dayanan bir 


film. Marki'nin oğlu Lord Duglas 


ile eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle açılan davayı Wilde kaybedecek ve beş yıllık mahkumiyet kararı yazarın ölümüne kadar uzanan acılı bir cezaevi sürecinin başlangıcı olacaktr. 
Usta aktör Peter Finch başrolde etki- 


leyici bir oyunculuk sunuyor. 


EE / AAT 21: 
© Ammeof khan — 
MeCMoHsand Days 


Maxwell Anderson'ın tiyatro oyu- obepler yüzünden bir türlü boşana- 


nundan uyarlanan “Anne of the mayan 8. Henry, uzun çabalar sonu-Thousand Days”, 16. yüzyılda İngil- 


tere Kralı 8. Heny'nin uğruna İngi- 


cunda çareyi yeni bir kilise kurmakta bulur. Anglikanizmin kuruluş ta- 


liz kilisesini kurduğu Anne Bo- rihinde önemli bir yeri olan Anne 


leyn'in öyküsünü anlatıyor. İlk karı: OBoleyn'in kralla olan evliliği ise to- 


sı Catherine of Aragon'dan dini se- pu topu bin gün sürecektir. 


Kanadalı Anne Boleyn 


“Anne of the Thousand Days”de 

Anne Boleyn'i oynamak için İngiltere'ye giden Geneviğve Bujold, bu rolle Oscar'a aday gösterilerek bir yıldız oldu. 


Fransız-Kanadalı aktris Genevieve Bujold, konservatuvardan ayrılıp Sevil Berberi'ni oynayan turnedeki bir gruba katıldığından beri sırasıyla sahne, ekran ve perdeyi kendine mesken edindi. Sıcak, zekâ dolu performansları ve insanın içine işleyen badem gibi gözleriyle 1960'lı yıllar ve sonrasında hayli heyecan yaratmıştı. Sinemadaki ilk yıllarında Alain Resnais'nin ilgisini çekip 1966 yapımı La Guerre est Finie'de bir eylemciyi oynadı. İki yıl sonra Isabel ile Toronto Film Festivali'nde En İyi Oyuncu ödülü aldı ve filmin yönetmeni Paul Almond ile evlendi. Bujold daha sonra Charles Jarrott'un Anne of the Thousand Days'inde Anne Boleyn'i oynamak için İngiltere'ye gitti, Oscar'a aday gösterildi ve bir yıldız oldu. Daha sonra kendisine teklif edilen İskoçya Kraliçesi Mary rolünü ise hep aynı tipe takılıp kalmamak için reddetti. İngiliz televizyonu için Sir Alec Guinness'in Anthony'sine karşı Cleopatra'yı oynamışlığı da vardır. Coma en büyük hit'lerinden biri sayılsa da, hayranları onu asıl Alan Rudolph'un üç filmiyle: Choose Me, Trouble in Mind ve The Moderns ile hatırlar. Bir de, David Cronenberg'in çarpıcı Dead Ringers'ıyla... 


13 MAYIS SAAT 19:00 


'L'AMOUR A MORT 


7 


Yaklaşık 60 yıldır sinemada olan 
Alain Resnais'nin 1980'li yıllarda çektiği aşk ve ölüm temalı filmlerden biri olan “L'Amour a mort”, yönetmenin dramatik ustalığını konuşturduğu güçlü bir film. Fransa'nın 


güneyinde arkeolojik kazı yürüten 


Bir lisan ustası 


Yönetmen: Alain Resnais 
Oyuncular: Sabine Az&ma, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Andre e Dussollier, Geneviğve Mnich Yapım Yılı: 1984 Süre: 99 dakika 


Simon burada Elizabeth'le tanışır ve iki ay boyunca yoğun bir aşk yaşarlar. Bu sürenin sonunda ölümden dönen Simon'un hafızası sarsılacak ve Elizabeth'e dair anıları silikleşecektir. Birinci sınıf oyuncular, kolay kolay unutulmayacak bir film. 


Lisanın hakkını sonuna kadar veren, kelimelere oyunculuğunun en önemli araçları gözüyle bakan entelektüel aktör Andre Dussollier, “L'Amour a 


mort” ile CNBC-e ekranında. 


Edebiyata adanmış, okumakla geçen yalnız bir çocukluğun ardından Andre Dussollier 23 yaşında tiyatroya başladı. Konservatuvarı birincilikle bitirdi, 1972'de 26 yaşındayken Comedie-Française'e girdi ve aynı yıl François Truffaut yönetiminde ilk filmi Une Belle fille comme moi'yı çekti. Daha sonra 


Danson'ı oynamıştı. Üç kere Cösar aldı. Biz, lisanın hakkını sonuna kadar veren, kelimelere oyunculuğunun en önemli araçları gözüyle bakan bu entelektüel aktörü Un Coeur en hiver, On connait la chanson likisi de Cesar'lı), La Vie est un roman, Colonel Chabert gibi filmlerle de hatırlıyoruz. 


Eric Rohmer'in Perceval le gaulois'sı ve Alain Resnais'nin L'Amour a mort'unda oynadı. Bu dönemdeki filmlerinin çoğu ülkesi Fransa'nın sınırları dahilinde kaldı, aktörün çalışmaları diğer ülkelerin izleyicilerine erişemedi. Sık sık birlikte çalıştığı Alain Resnais'nin Melo'su ise buna bir istisna oluşturdu. Oynadığı ilk İngilizce film, başrollerini Kristy McNichol ve Michael Ontkean ile paylaştığı 1984 yapımı Just the Way You Are'di (1984). Bir Fransız kayak merkezinde çekilmişti. Dussollier'nin rol aldığı filmler içinde gişesi en yüksek olanı ise daha sonra Hollywood tarafından Three Man and a Baby adıyla tekrarı yapılan 

3 Hommes et un couffin oldu. Amerikan 
filminde Dussollier'nin rolünü Cheers'in Ted 


b 


SEsAlBir 13 MAYIS SAAT 21:00 


© ŞEVEUXRENTRER 
ALA MASON 


HİNDA LAVIN 


Paris'e giden Amerikalı bir çizerin öyküsünü anlatan “I Want to Go 
Home”, Fransız yönetmen Alain 
Resnais ile Amerikalı mizahçı Jules ii Eeifferin işbirliği yaptığı etkileyici bir komedi. Hayatında ilk kez yurt 
© dışına çıkan Amerikalı karikatürist 


Yönetmen: Alain Resnais 
Oyuncular: Adolph Green, Laura Benson, Linda Lavin, Gerard Depardieu, Micheline Presle Yapım Yılı: 1989 Süre: 102 dakika 


Joey Wellman, kendi işlerinin de sunulacağı bir sergiye katılmak için Paris'e gider. Ama aslında bu yolculugunun sebebi başkadır. Wellman'ın asıl amacı Cleveland'ı terk ederek Sorbonne'a okumaya giden kızını görmektir. 
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ak İKİ FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


MARLON B RA 00 20 MAYIS SAAT 19:00 Yönetmen: Joshua Logan 


A 

SA SAYONARA Oyuncular: Marlon Brando, Patricia Owens, James Garner, Martha UF Scott, Miiko Taka, Miyoshi Umeki Yapım Yılı: 1957 Süre: 142 dakika 
2 

; 


“Sayonara”, Amerikan ordusunun larına karşı mahkemeye başvurur ve farklı ırklar arası evliliğe karşı gelen (âşık olduğu kızla evlenmenin yolları- 
“ yasasına rağmen bir Japon kızına ni arar. Bu arada Lloyd da âşık olaâşık olan ve onunla evlenmek için (cak ve iki asker ordudaki önyargılara hukuk mücadelesi veren bir askerin karşı birlikte savaşacaklardır. 10 Osyaşadıklarını anlatıyor. Joe Kelly ar. ocar'a aday olan “Sayonara”nın ödüle kadaşı Lloyd Gruveri'nin tüm çaba: obeş dalda uzandığını hatırlatalım. 


20 MAYIS SAAT 21:00 
Yönetmen: Gillo Pontecorvo 


GUEIMADA! Oyuncular: Marlon Brando, Evaristo Mârguez, Norman Hill, Renato Salvatori, Dana Ghia Yapım Yılı: 1969 Süre: 108 dakika 


Politik sinemanın en önemli köşe- yetlerini konu ediniyor. Adada tanıştaşlarından biri olan “Cezayir Sava- tığı liman işçisi Jose'nin aklına devşı” filminin yönetmeni Gillo Ponte rimci fikirler sokan Walker, bir süre corvo'nun imzasını taşıyan “Çuei- sonra adadaki kontrolü eline geçiremada! / Burn!”, Portekiz açıkların: cek ve İngiltere'ye dönecekür. Fil daki bir adaya giden gizli ajan Sir min başrolünde Hollywood'un en e William Walker'ın provokatif faali: o büyüklerinden Marlon Brando var. 


Rocco'nun kardeşi 


“Roco ei suoi Fratelli / Rocco ve Kardeşleri” filmiyle hafızalarda yer eden İtalyan aktör Renato Salvatori, sinemaya yakışıklılığı ve sağlam fiziği sayesinde girdi. 


Uzun yıllar önce Luchino Visconti'nin filmi Roco e i sui Fratelli / Rocco ve Kardeşleri gösterime girdiğinde, Alain Delon'un gençlikle desteklenmiş yakıcı güzelliğine, oynadığı Rocco'nun 

iç parçalayıcı hikâyesine rağmen herkesin aklında kalan karakter, Renato Salvatori'nin hayata geçirdiği Simone olmuştu. Önce ailenin ekmek parasını kazanan şahısken sonradan bir utanç kaynağına dönüşen Simone'de aktör gerçekten de eşsizdir. Bir mermer işçisinin oğlu olan İtalyan Renato Salvatori, sinemaya yakışıklılığı ve sağlam fiziği sayesinde girmişti. 
19 yaşında film çevirmeye başladı. Suç dünyasına 
ilişkin filmlerde unutulmaz karakterlere can verdi. Costa-Gavras'ın Z'si (1968) ve Gillo Pontecorve'nun Gueimada / Burn!'ü gibi (1969) siyasi içerikli filmlerde de oynadı. Marlon Brando'nun başrolünde olduğu, ayın filmlerinden Gueimada'da Salvatore'yi, siyasi emellere sahip otel resepsiyoncusu Teddy Sanchez olarak izleyeceğiz. Salvatori, Rocco e i suoi Fratelli'yi çevirirken tanıştığı Fransız aktris Anne Girardot ile evliydi. Aktörün sirozdan 55 yaşında ölümüne kadar evli kaldılar, bir çocukları oldu. 
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INARK 27 MAYIS SAAT 19:00 


© MATISYN 


Sovyet sinemasının unutulmaz ismi Andrei Tarkovski'ni mirasçısı olarak görülen Rus sinemacı Aleksandr f  Sokurov, 1997 tarihli filmi “Mother and Son / Ana ve Oğul”da ölmek üzere olan bir anne ile ona bakan, yanından hiç ayrılmayan oğlunun 


Sevgi dolu bir oğul 


Yönetmen: Aleksandr Sokurov 
Oyuncular: Aleksei Ananishnov, Gudrun Geyer Yapım Yılı: 1997 Süre: 98 dakika 


öyküsünü anlatıyor. Annenin son gününü anlatan film, yoğunluğu ve izleyiciyi etkisi altına alan çarpıcı at mosferiyle Sokurov'un kariyerinde farklı bir kapı açmış, yönetmeni tüm dünyada tanınan bir sinemacı haline getirmişti. 


Aleksei Ananishnov, “Mat i Syn / Ana ve Oğul”da annesini dünyadaki her şeyden 


çok seven bir oğulu canlandırıyor. - 


Otuzlu yaşlarında genç bir adam, ölümün eşiğindeki annesinin saçını tarar, ona sıkı sıkı sarılır, hikâyeler anlatır, iğne yapar, biberonla besler. Gök gürler, rüzgâr eser, gölgeler her yanı sararken onu Rusya kırlarında dolaştırır. Aleksandr Sokurov'un Mat i Syn / Mother & Son”, birbirini dünyada her şeyden çok seven bu anne ve oğulun görüntüleriyle filmi izleyen herkesin hafızasına kazınmıştır. Anneyi oynayan Gudrun Geyer ile oğul rolündeki Aleksei Ananishnov'un yüzleri de. 

8 Kasım, 1962 doğumlu Ananishnov, 

çok kısa bir filmografiye sahip. Aslında onun kaynaklara geçmiş olan fimografisi iki filmden ibaret: Bu ayın filmleri arasında yer alan Mother and Son / Ana ve Oğul (Sokurov'un Father and Son / Baba ve 


Oğul'u da ayın filmleri arasında) ve yine 

onun imzasını taşıyan Dni Zatmeniya / Days of Eclipse. İkinci film, Sovyet döneminin sonlarında, Hazar Denizi kıyısına, Türkmenistan'a gönderilen genç bir tip mezunu olan Malyanov'un hikâyesini anlatıyor. Ananishnov, profesyonel bir oyuncu degil. 


Leningrad (şimdi yeniden St. Petersburg) doğumlu aktör, hayatını matematikçi olarak kazanıyor. 
Leningrad Devlet Üniversitesi'nden Uygulamalı Matematik dalından mezun oldu. Şimdi de Rusya'daki Henkel Şirketi'nin bölüm başkanı olarak çalışıyor. 


5 27 MAYIS SAAT 21:00 


Yönetmen: Aleksandr Sokurov 
“Oyuncular: Andrei Shchetinin, Aleksei Nejmyshev, Aleksandr Razbash, Fyodor Lavrov, Marina Zasukhina Yapım Yılı: 2003 Süre: 83 dakika 


“Mother and Son / Ana ve Oğul” 
filminin bir nevi antitezi olan “Fat 
her and Son / Baba ve Oğul”, 2003 
yılında Cannes Film Festivali'nde görücüye çıkmıştı. Aleksei annesinin ölümünden sonra babasıyla aynı evde yaşama başlar. Oğul askeri 


okulda eğitim görmekte, baba ise kendi askerlik günlerini anımsamaktadır. Baba ile oğul arasında zaman içinde çok güçlü bir bağ oluşur. Öyle ki, Aleksei'in kız arkadaşı bile onların bu yakınlığını kıskanmaya başlamıştır. 


129 di 


GECE SİNEMASI HER CUMARTESİ 01:00 


eo 
Olümün eşiğinde 

AIDS hastalığını inceleyen ilk kurmaca film gözüyle bakabileceğimiz “Longtime Companion”, AlDS bunalımını yedi ana karakterinin hayatları vasıtasıyla izliyor. 


ongtme Companion 1990'da 

gösterime girdiğinde, AlDS'e esrarengiz ve ölümcül bir hastalık gözüyle bakılıyordu. Daha önce bu konuda çekilen Buddies (1985) ve Parting Glances (1986) adlı filmler pek az kişi tarafından izlendiği için Longtime Companion'a rahatlıkla, AIDS'i inceleyen ilk kurmaca film gözüyle bakılabilir. O sıralar eşcinseller hakkındaki filmlere bile ender rastlanıyordu. Senarist Craig Lucas ve yönetmen Norman Rene, yedi eşcinsel erke- ge ilişkin bir dizi vinyetle, hastalığı tarihi bağlam- da ele alıyor. AIDS önce sinsice piyasaya çıkmıştü. “New York Times”taki bir yazıda, eşcinsel erkeklere musallat olan ve Karposi sendromu denen bir tür nadir kanser hakkında bilgi veriliyordu. Derken “Village Voice”, bir “eşcinsel vebası” hakkında derinlemesine bir dizi yazı yayımladı. 
Sonradan: hastalığa ADS adı verildi. 

Film, AIDS bunalımını yedi ana karakterinin hayatları vasıtasıyla izliyor, öyle ki, AIDS'ten ancak, her bölümün tarihi çerçevesi neyi kapsıyorsa o kadarıyla haberdar oluyorlar. İçlerinden iki tanesi, filmin başında bir Fire Island kulübündeki partide görülen eşcinsel çift Willy (Campbell Scott) ile John (Dermot Mulroney), “New York Times”daki yazıya hiç aldırmıyor, ama hastalıktan etkileniyorlar. Hastalık yüzünden beyni yavaş yavaş mahvolan pembe dizi yazarı Sean (Mark Lamos) ve ona destek olan arkadaşı David de (Bru- 


ayari 6 MAYIS 


HOTEL DU NORD 


Yönetmen: Marcel Carn& 
Oyuncular: Annabella, 
Jean-Pierre Aumont, 
Louis Jouvet, Arletty, 

i Paulette Dubost, Andrex, 
© Andr& Brunot 

: Yapım Yılı: 1938 

| Süre: 93 dakika 
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..i Süre: 94 dakika 


ce Davison) dizinin karakterleri arasında. Film, 


“Aman canım, benim başıma gelmez” ruh halini ve sonra da gelebileceğini fark edince duyulan dehşeti nakletmeyi başarıyor. Ayrıca, eşcinseller arasındaki sevginin sinemada görmüş görülecek en dokunaklı portrelerinden birini çiziyor. Konusunun önemi bir yana, Longtime Companion, seçkin oyuncu kadrosunun başarılı ansambl oyunculuğu için bile seyre değer. En unutulmaz sahnelerden biri, bu filmle Oscar adayı olan Bruce Davison'ın, “Bırak artık / Let it go” sahnesi. 


13 MAYIS 


LONGTIME 
COMPANION 


Yönetmen: Norman Ren& 

i Oyuncular: Dermot Mulroney, 
Campbell Scott, Patrick Cassidy, 
Bruce Davison, John Dossett, Mark Lamos, Mary-Louise Parker, Stephen 
| Caffrey, Tanya Berezin, Welker White 
Yapım Yılı: 1990 

i Süre: 90 dakika 


20 MAYIS 27 MAYIS 

THE MIĞHTY rolleredaster ROLLER- 
GUINN COASTER 
Yönetmen: Carl Yönetmen: James 
Schenkel Goldstone 


Oyuncular: Denzel 
Washington, James 
İ Fox, Mimi Rogers, 
M. Emmet Walsh 
Yapım Yılı: 1989 


Segal, Richard 
Widmark, Timothy 


Yapım Yılı: 1977 


g Oyuncular: George 


Bottoms, Henry Fonda 


WE GEZİİ KÜLTÜR 


DOĞA YABAN HAYATI 


77 Nİ i | GEOĞRAPHIC 
| JINTERNATTIONAL mm am 
/ PHOTOGRAPHY CONTEST2006 (Sarı Çerçeve şimdi sizin dünyanızla tanışıyor 


tılım formu ve ayrıntılı bilgi: National Geographic Mayıs sayısında 


VARA EANI r 
Yarışma sponsoru: YALÇINLAR 


p İZ PAZAR FİLMLERİ 1200 


Politikanın hassas dengesi 


“The Seduction of Joe Tynan”, Washington'daki politikacının gündelik hayatının seçkinlikten çok uzak olaylarını anlatırken, iktidardaki en iyi niyetli insanın bile önüne ne kadar baştan çıkarıcı şeyler serildiğini gösteriyor. 

5 


ktidarın insanlar üzerindeki olumsuz etkisini, 

güce karşı daima tetikte bulunmak gerektiğini 

anlatan The Seduction of Joe Tynan'ın senaryosu, filmin başrol oyuncusu Alan Alda'ya ait. 

Liberal senatörün başlıca sorunu, meslek haya- nın kişisel hayatına baskın çıkmaya başlaması. 
Alda, kendisine benzer bir “iyi aral” kişiliği yaratmış, oynamış. Washington'daki politikacının gündelik hayatının seçkinlikten çok uzak olayları, iktidardaki en iyi niyetli insanın bile önüne ne kadar baştan çıkarıcı şeyler serildiğini gösteriyor. Her yerde hazır ve nazır tuzaklar yetmezmiş gibi, Joe Iynan ince, narin iş hukuku avukatı Karen ile (gencecik bir Meryl Streep) ilişki kurunca, durumu büsbütün tehlikeli bir hal alıyor. 
Ancak, filmin adındaki “baştan çıkarma / seducdon” bu olayla ilgili değil, iktidar ve nüfuzun içerdiği baştan çıkarmalar hakkında. Onun karakterini sınayacak olan da bunlar. Bir de evliliği var tabii. Iynan'ın karısı Ellie (filmin belki de en iyi oyuncusu Barbara Harris) onun mesleğin- den nefret ediyor. 

Siyaset dünyası üzerine bu anlamlı yorumda, siyasetin baştan çıkarıcı büyüsüne kapılanlar üzerindeki olumsuz etkisine tanık oluyoruz. İyi niyetli Joe Tynan gün geçtikçe her şeyin hızla gelişerek kontrolünden çıktığını görüyor. Özel hayatundaki gelişmeler ise mesleğini tehdit altında br rakıyor. Onu kurtaracak tek kişi, yine kendisi. 
Hareketlerine dikkat ederek, iş işten geçmeden neyin kendisi için önem taşıdığına karar vermek, 


7 MAYIS 


CLOAK & 
DAGGER 


Yönetmen: Richard Franklin & 
Oyuncular: Henry Thomas, 
Dabney Coleman, Michael (©. 
Murphy, Christina Nigra, 
John Melintire, Jeanette 
Nolan 

Yapım Yılı: 1984 

Süre: 98 dakika 
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| Zuniga 


-i Süre: 91 dakika 


V 14 MAYIS 
Sv » | THE SEDUCTION ez OF JOE TYNAN 
> v eş | Yönetmen: Jerry Schatzberg 
> a Oyuncular: Alan Alda, 
— 4 Barbara Harris, Meryl Streep, 
Rip Thorn, Melvyn Douglas 
Yapım Yılı: 1979 


Z7HE SEDULTICN | Süre: 103 dakika 


DF IDE TYVAN 


Iynan'ın elinde. Jerry Schatzberg'in filmi, ahlâ- ki yönden çıkmaz oluşturan pek çok meseleye değinmiş, ama esas olarak evrensel soruları ele almış; işe karşı aile, kamu hayatına karşı özel hayat. Başarının kişisel baskısı ile afrodiziyak olarak iktidarı da bunlara ekleyebiliriz. Genç, dinamik, iyi niyetli ama bencil karakterini, bu Kennedy benzeri başarı hikâyesinde son derece müşkül bir duygusal çıkmaza sürüklüyor. Joe Iynan'da senarist/aktör Alan Alda çok duyarlı, tutkulu bir oyun sunuyor. 


28 MAYIS 


MN THE 
CHILDREN'S 
HOUR 


Yönetmen: William 
Wyler 

Oyuncular: Audrey 
Hepburn, Shirley 
MacLaine 

Yapım Yılı: 1961 
Süre: 104 dakika 


21 MAYIS 


THE GOLDEN 
SEAL 


Yönetmen: Frank 1our 


(Gildre $ ii 
Oyuncular: Steve 
Railsback, Michael Beck, /j 
Penelope Milford, 
Torguil Campbell 
Yapım Yılı: 1983 


TÜRKİYE 


ae ri iile AR Mi BAREL DEK Ye İLe A AYY 


OY İVA YAA VA YALUMAN Ye 


A A o e İK LYS sen vi Lamel GALA 


> HİDAYET TÜRKOĞLU 
> VİNCE CARTER 


iy NA ari ayaş e Bimel 
: ys em KESE gi işe 


AMERİKA'NIN EN ÇOK OKUNAN BASKETBOL DERGİSİ 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Kılçıklı ama 
Asya sazanı kadar değil! 


“Monsieur Gainsbourg Revisited"in ayıklanması gerektiği doğru. 
Fakat bu, Asya sazanı gibi dinlenmeyecek kadar kılçıklı bir albüm olduğu anlamına da gelmiyor. Calexico'nun albümüyse dil balığı misali... 


emleket sınırları içinde yeni çıkan (odaha önce hiç tatmadığınız bir mariachi likörüalbümleri hemen bulup dinlemek (nün tadı kalmıştı. 

paylaşım dosyalarına güvenmeyen- Yakaladığımız bu keyfi hiç bozmadan belki biler, beğenmeyenler için hayli zor (o raz daha çapkın bakışlarla Fransa'nın pastis'ine oluyor. Biz de merak edip ısmarladığımız albümleri dinlemek için yurt dışındaki tanıdığın şehre dönmesini bekledik. 

İçtima edelim dediğimiz o günde havanın sikıntılı, evin ise karanlık olanına denk geldik. Salonun ortasındaki tahta masanın üzerinde du: ran, muhtemelen günler öncesinden içilip yarısı bırakılmış kahvenin küfü üzerinde zıplayan kü:- çük böcekli bardağı görünce “Bir şey içer misiniz?” sorusunu önce duymazdan geldik. Sonra o soğuk, yağmurlu Cumartesi günü sıcak bir şey içmek yerine gecenin sonuna doğru açmayı planladığımız meşrubatları ev sahibine de ikram ederek arkamıza yaslandık. 

Bu toplantıda dinlemek için günlerdir beklediğimiz iki albüm de gelmişti. Calexico'nun Garden Ruins ve Serge Gainsbourg tribute albümü olan Monsieur Gainsbourg Revisited. Yeterince güçlü bir ses sistemiyle desteklenen müzikçalara önce Calexico'nun Touch and Go/Çuarterstick etiketli Garden Ruins albümünü koyduk. Gru: bun, 2003 Feast of Wire'ından beri duymadığımız müziği, o evdeki uzun zamandır görmediğimiz ahbapların anlattıkları kadar tanıdık geldi. 
Karanlık yüzünden sıkıntıya düşen evin içine yavaş yavaş giren güneş ışığı gibi anlatılan, uzak memleketlerin bir yerlerden hatırladığımız hikâyeleri gerçekti. İşte bu albümdeki en büyük hikâye de altıncı şarkıda karşımıza çıktı, Roka (Danza DeLa Muerte). Grubun, kayıtlar sırasında sürekli gittiği lokantadan ismini alan şarkıdaki İspanyol konuk vokaller sanki bizi o yemeklerden 


birine davet ediyordu. Bittiğindeyse ağzımızda 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geçtik. Serge Gainsbourg'un seçilen 14 şarkısına yazılan İngilizce sözlerle yayınlanan Monsieur Gainsbourg Revisited'i daha önce yapılan tribute albümlerle kıyaslayanlar belki dinlemek için biraz beklemeyi tercih edecektir. Fakat hikmetin- den sual olunmayacak sanatçıların yorumlarını ihtiva ettiği için, albüme saygıda kusur edilmemesi gerekiyor. Özellikle Marianne Faithfull'un insanı her daim sak tutan sesinden Lola R. For Ever (Lola Rastaguouâre) ve uzun bir aradan 


sonra kendi çalışmaları olmasa da hâlâ hayatta 


olduklarını hatırlatan Portishead'den Reguiem 


for Anna (Un Jour Comme Un Autre - Anna), şimdiye kadar dinlediğimiz en iyi Gainsbourg yorumlarından. 

Bir paket Gitanes ve yanında viskisiyle bizim- le şurada oturuyor olsa Serge Gainsbourg'un da Beth Gibbons, Marianne Faithfull ve Carla Bruni'nin aleyhlerinde söyleyeceği tek sözü olmazdı diye tahmin ediyoruz. Zaten bir erkeğin Gainsbourg'un karizması altında ezilmeden onun şarkılarını söylemesi için büyük cesarete sahip olması gerek. Şimdiye kadar bunun hakkını verebilen Mick Harvey dışında birine rastlamadık. 


Calexico (solda) hayal kırıklığına uğratmazken, Gainsbourg (üstte) anısına yapılmış albümlere bir tane daha eklendi. 


O yüzden Monsieur Gainsbourg Revisited'in bazı bölümlerinin aradan ayıklanması gerektiği doğru. Fakat bu, Asya sazanı gibi dinlenmeyecek kadar kılçıklı bir albüm olduğu anlamına da gelmiyor, asla. 

Gülşah Güray 
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Kısa haberler 


E Paul Weller çift CD'lik canlı kayıtlardan oluşan albümü Catch-Flame!'i, 
12 Haziran'da piyasaya 
sürecek. 


m Bright Eyes, önümüzdeki sene piyasaya çıkması beklenen yeni albümünün kayıtlarına 
Janet Weiss, M. Ward, 
Gillian Welch ve Sleater- 
Kinney gibi konuk sanatçıların desteğiyle tam gaz devam ediyor. 


E Hot Hot Heat grubu, şu an için önümüzdeki 
Eylül ayında yayınlanması planlanan üçüncü stüdyo albümü için kayıtlara 


başladı. 


m Marilyn Manson'ın gitaristi John 5, proje grubu Loser'ın ilk albümü 
Just Like You'nun 

5 Haziran'da piyasaya 
çıkacağını açıkladı. 


mz New York Dolls, 32 
yılın ardından prodüktör 
Jack Douglas'la birlikte kaydedecekleri ilk albümlerini Haziran ayında yayınlayacak. 
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2. RedHotChiliPeppers ............. Dani California SınliherGiarlataıs e Blackened Blue Eyes MESİ ala alara yapam Dont't Listen to the Radio A eee Wicked Game 
Bi; Balam. ek el a a le dl gü Lolita elihebresdeniDolls akn eee elan Sing İKE m e ALL Sparks 
ME MANEEEE rare e le ie e li This Is Such a Pitty ALLİ geye el lke le e e lee Paralyzed 


Joy Division solisti lan Curtis 15 Temmuz 1956'da Manchester'da doğdu. William Burroughs ve J.G. 
Ballard gibi yazarlardan, Jim Morrison, Iggy Pop ve David Bowie gibi müzisyenlerden etkilenen Curtis'in grubu Joy Division'la verdiği son konser öldüğü ay gerçekleşmişti. Sahnede seslendirdiği son şarkı ise Digital oldu. Curtis'i 23 yaşında intihara sürükleyen sebepler arasında epilepsi ve yaşadığı kişisel problemler gösterildi. Joy Division ilk Amerika turnesine başlamadan birkaç gün önce, 18 Mayıs 1980'de, en sevdiği filmlerden olan Werner Herzog'un yönettiği Stroszek'i seyreden Curtis, evinin mutfağında kendini astı. Bu sırada dinlediği albümün Iggy Pop'un The İdiot'u olduğu açıklandı. lan Curtis'in cesedi yakıldı ve külleri Macclesfield'a gömüldü. 
Mezar taşına ise Joy Division'ın en önemli şarkılarından olan Love Will Tear Us Apart yazıldı. 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


>» 1 Mayıs 1988 Dark Side of the Moon, 725 haftanın ardından sonunda Amerika listelerinden çıktı. 


>> 2 Mayıs 1964 The 
Beatles'ın Second Album plağı iki hafta gibi kısa bir süre içinde Amerika'da 

1 numaraya kadar çıktı 

ve müzik tarihi içinde listelerde en hızlı yükselen albüm oldu. 


3» 7 Mayıs 1991 Macon, 
Georgia'da bir çiftin, oğullarının Ozzy Osbourne müziğinden etkilenerek intihara teşebbüs ettiğini iddia ederek açtığı dava düştü. 


>» 9 Mayıs 1962 Beatles, 
EMİ ile kontrat imzaladı. 


>» 12 Mayıs 1942 lan Dury doğdu. 


>» 13 Mayıs 1968 Beatles, 
İngiltere'de Kraliçe için konser vermeyi reddetti. 


>» 15 Mayıs 1980 Sex 
Pistols filmi The Great 
Rock and Roll Swindle yayınlandı. 


3» 16 Mayıs 1976 Patti 
Smith ilk İngiltere konserini Stranglers'la birlikte verdi. 


> 18 Mayıs 1980 lan Curtis öldü. 


> 22 Mayıs 1959 
Morrissey doğdu. 


331 Mayıs 1969 John ve 
Yoko, Give Peace a 
Chance'i Montreal'daki 
Gueen Elizabeth Oteli'nde kaydetti. 
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FWAGLFREKANSI 


YA KLASİK SAHNE “FARGO” 18 MAYIS PERŞEMBE SAAT 22:00 


be | 


FARGO 

Yönetmen: Joel Coen 
Oyuncular: William H. Macy, 
Frances McDormand, 

Steve Buscemi, Peter Stormare, 
Kristin Rudrüd 

Yapım Yılı: 1996 

Süre: 94 dakika 


uzeyde karlar altında bir kasaba olan Fargo'da, Jerrş Lundegaard borçlarını ödeyememektedir ve çaresizlik içinde aklına korkunç bir plan gelir. Karısını kaçırmaları için tuttuğu iki adam varlıklı kayınpederinden bir milyon dolar fidye isteyecektir. Tabii para, Jerry ve suçlular arasında paylaştırılacaktır. Ancak kendisi de pek zeki bir 

kişilik olmayan Jerry, bulabileceği en ahmak adamları tutmuştur. 

İşler kontrolden çıkar ve bir dizi cinayet işlenir. Davaya atanan 

Şef Marge Gunderson, Jerry'yi ofisinde ziyaret eder. 

Marge Gunderson: Bay Lundegaard? 

Jerry Lundegaard: Evet? 

Margse: Bana biraz zaman ayırabilir misiniz? 

Jerry: Neler oluyor? 

Marse: Oturmamın bir sakıncası yok, değil mi? Yüküm ağır da. 

Buranın sahibi siz misiniz? 

Jerm: Yo, ben satış müdürüyüm. 

Marge: Siz de yardımcı olabilirsiniz. Ben Marge Gunderson. 


Jermw: Buranın sahibi kayınpederim. 

Marse: Brainerd'dan geliyorum, polisim, yasadışı bir olayı araştırıyorum. Acaba son birkaç hafta içinde araçlarınızdan çalınan oldu mu? Özellikle de kahverengi bir Ciera. 

Jerry: Brainerd mi? 

Marge: Evet, Paul Bunyan'ın memleketi. Mavi öküzü vardır... 
Jerry: Mavi öküz. 

Marge: Evet biliyorsunuzdur, hani kocaman bir heykelimiz var. 
Demek kayıp aracınız yok. 

Jerry: Hayır hanımefendi. 

Marge: Peki o zaman, sizi evraklarınızla baş başa bırakayım. 
Şef Gunderson ofisini terk edince Jerry telaşla tamirhanedeki işbirlikçisi Shep'i arar. 
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Jerry: Bana Shep'i ver. 


Tamirci: Şu anda burada yok. 

Jerm: Ne demek yok? 

Tamirci: Dışarı çıktı. 

Jerry: Peki nereye gitti? Hayır... Hayır tamirciye ihtiyacım yok. 
Onun bir arkadaşıyla konuşmam gerekiyordu. Peki, şey... 
Tamirci: Ne? 


Jerry: Tanrım. 


| ee 


am 
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1 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs 5 Mayıs 6 Mayıs 
pazartesi çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07:00-DORA THE EXPLORER (07.00-DORA THE EXPLORER 08:00-ANGRY BEAVERS 0800-CATDOG 0830-RUGRATS 08:30-REAL MONSTERS 0800-AS TOLD BY GİNGER 0800-RO0CKO'S MODERN OS-AVATAR UFE 
10:00-SPONGEBOB 0830-REN & STIMPY SOUAREPANTS 1000-SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


1100-MALCOLM IN 1100-J0EY 

THE MİDDLE 11:30-SEINFELD 
11:30-STACKED 1200-CLOAK & DA: 1200-KITCHEN 14:00-THE KING OF GUEENS CONFIDENMAL 1430-HOW | MET YOUR 1230-STARVED MOTHER 

1300-C0LD CASE 1500-ER 
14:00-SMALLVİLLE 16:00-CSI: NY 

1500-24 17:00-THE SIMPSONS 
1600-THE X-FLES 1730-MY NAME IS ARL 17:00-THE SOPRANOS 


ekonömi ekonomi ekonomi ekonomi 


MALCOLM INTHE | MALCOLMIN THE MALCOLM IN THE PRISON BREAK MIDDLE MIDDLE MIDDLE 


19:00-DESPERATE 
LAS VEGAS HOUSEWIVES 
SEZON FİNALİ 


19:15-THE TRIALS 
HOWIMETYOUR | KITCHEN OF OSCAR WILDE CONFIDENTAL 
DESPERATE 
HOUSEWIVES THE SOPRANOS PRISON BREAK THE X-FILES 22:00-ANNE OF 
THE THOUSAND 
DAYS 
22:15-LA 22:15-KANSAS DOMINICK AND 22:15-THE ROSE PURITAINE TV'DE DVD KEYFİ CITY EUGENE GARDEN / DER ROSENGARTEN ij Sa e İM p 


2400-DESPERATE Ex 0015-DESPERATE HOUSEWIVES 0030-DESPERATE HOUSEW 5 0 14:00-SOUTA PARK li HOUSEWİVES 01:15-HOW 1 MET YOUR 00:30-SMALLVILLE EY N TR O130-SEİNFELD M 0145-THE KING OF GUEENS 0130-THE X-FİLES EKEN 20MYN 1 0200-STARVED SIMPSONS 0Z15-COLD CASE 4 DU NORD 0200-CS1: NY 0200-DESP 0230-THE SOPRANOS RISON BREAK LO0THE N/ ALS OF OSCAR 08:00-LA PURITATNE HOUSEWIVES 0330-KANSAS CITY 315 N fı E 0815-DOMINICK AND 
05:00-JDEY 0800-TV'DE DVD KEYFİ 0545-STARVED EUGENE 'ACKED GE MALCOLM 0&15-THE SOPRANOS 0500-HOW 1 MET YOUR V 3 MOTHER -THE KING OF OVEENS 0500-DESPERATE 0530-THE SIMPSONS 0810-COLD CASE HOUSEWIVES 0500-PRİSON BREAK 


01:00 - 06:00 
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8 Mayıs 9 Mayıs 10 Mayıs 11 Mayıs 12 Mayıs 13 Mayıs, 14 Mayıs 15 Mayıs 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


07:00-DORA THE EXPLORER | 07:00-DORA THE EXPLORER 08&:00-ANGRY BEAVERS 0800-CATDOG 08:30-RUGRATS 08:30-REAL MONSTERS 0$00-AS TOLD BY GİNGER 000-ROCKO'S MODERN 0S30-AVATAR HFE 


po, sa. . m 1:00-SPONGEBOB (0330-REN & STIMPY ... 
SOUAREPANIS 10:00-SPONGEBOB 
C e — SOUAREPANTS C 
O O O O 
— — — İN TMEMDELE — — 
(e) © o 1:30-STACKED SEDUCTLON OF © 
7 .# Z 12:00-KITCHEN JOE TYNAN 
Gi İma Ea CONFIDENTLAL 1400-THE KING OF GUEENS PEK ab) (ab) D iz VE 1430-HOW ! MET YOUR D MOTHER elle 
16:00-CSI: NY 
17:00-THE SIMPSONS 
1730-MY NAME IS EARL 
GILMORE GİRLS | GILMOREGİRLS | GILMOREGİRLS | GILMORE GİRLS > PRISON BREAK (| GILMORE GİRLS THE KING OF THE KING OF THE KING OF THE KING OF ACCORDING TO 1:00-DESPERATE | MARRIED WITH OUEENS OUEENS OUEENS OUEENS JIM HOUSEWiVES (| CHİLDREN 


“MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


HOW 1MET YOUR 


— LAMOUR 

EE KITCHEN AMORT 
: CONFIDENTAL 

e EE 


DESPERATE ii 
HOUSEWIVES THESOPRANOS | PRISON BREAK 21:15-JE VEUX 
RENTRER ÂLA 
MAISON/I WANT 
LE 22:15-SECRET 22:15-DEUCE 22:15-THIS 1S NOT EMME Nİ CONFESSIONNAL | TV'DE DVD KEYFİ | DEFENSE BIGALOW: MALE | ALOVE SONG BLOODY SUNDAY GIGOLO 
ER N a EE K 


23:30-BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


20:30 | 20:00 


21:00 


23:00 


24:00-DESPERATE 
24:00-DESPERATE t 
HOUSEWIVES 


01:15-DESPERATE 
HOUSEWİVES 


2400-SOUTK PARK 
0:30-SMALLYILLE 
0130THE X-ALES 01:15. STACKED 
0230-24 0145-CSİ:NY 
0530-SIX FEET UNDER 0245-BLOODY SUNDAY 0430-SOUTK PARK O415-GILMOR! 
05:00-HAFTANIN MAÇI 0500-J0EY 05:30-STACKED 
0500-CSENY 


-LONGTIME 
COMPANION 
03:00-BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 
0400-ER 
04:30-UAMOUR A MORT 


01:00 - 06:00 


0600-COLD CASE 


17 Mayıs 
çarşamba 


GILMORE GİRLS 


MARRIED WİTH 
CHILDREN 


MARRIED WITH 
CHILDREN 


18 Mayıs 
perşembe 


19 Mayıs 
cuma 


07:00-DORA THE EXPLORER 


0800-RUGRATS 


08:30-AS TOLD BY GINGER 


03-00-AVATAR 
10:00-ROCKO'S 
MODERN UFE 
100-REN & STIMPY 
1100-SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


1200-THE SIMPSONS 


MARRIED WITH 
CHILDREN 


ACCORDING TO 
IM 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


20 Mayıs 
cumartesi 


07:00-DORA THE EXPLORER 
08:00-ANGRY BEAVERS 
08:30-RUGRATS 

08:00-AS TOLD BY GİNGER 
0930-AVATAR 
10:00-SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


11:00-MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


 KTCMEN | SAYONARA 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


THE SOPRANOS 


22:15-THE LAST 
TEMPTATION OF 

TV'DE DVD KEYFİ | CHRIST/ 
GÜNAHA SON 
ÇAĞRI 


MORE 06:00-THE SOPRANOS 
00-MALCOLM IN THE 


TOKYO EYES 


2400-SOUTH PARK 
00:30-KITCHEN 
DENTAL 


SIMPSONS 
SON BREAK 
GO 


SIMPSONS 
PRİSON BREAK 


22:00-0UEIMADA! 
/BURN! 


00:15-BUFPY THE VAMPİRE 
SLAYER 

-SIX FEET UNDER 
OT. NE 
COMP, 


21 Mayıs 
pazar 


07:00-DORA THE EXPLORER 
08:00-CATDOG 

08:30-REAL MONSTERS 
08:00-R0CKO'S MODERN 
FE 

09:30-REN & STIMPY 
10:00-SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


ING OF GUEENS 
1MET YOUR 


PSONS 
Y NAME IS EARL 


19:00-DESPERATE 
HOUSEWIVES 


22 Mayıs 
pazartesi 


MARRIED WITH 
CHILDREN 


23 Mayıs 
salı 


ekonomi 


GILMORE GİRLS 


MARRIED WİTH 
CHILDREN 


SIX FEET UNDER 


24:00-SDUTHP, 
00:30-SMALIVI 
01:30 

02: 

030 


LE TEMPS DU 
LOUP /THE TIME 
OF THE WOLF 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 
THE MORE YOU 
KNOW, THE 
JUİCJER IT GETS 
ÖZEL BÖLÜM 


TV'DE DVD KEYFİ 


Tp 
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24 Mayıs 25 Mayıs 26 Mayıs 27 Mayıs 28 Mayıs 29 Mayıs 
çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


30 Mayıs 31 Mayıs 
salı çarşamba 


0700-DORA THE EXPLORER | 700. DORA THE EXPLORER en 
0830-REAL MONSTERS 
0800-ASTOLD BY GİNGER İ gogo a0cK0'S MODERN 0S30-AVATAR ÜFE ns pu s—— 1000. SPONGEBOB .— .— .— z OS30-REN & STIMPY pm e — e SOLAREPANTS 1000-SPONGEBOB — C. — EE SOUAREPANTS peş ER 
O O O 11:00-MALCOLM 1100-JOEY O O me 
GE Kez CE a 1430-SEİNFELD > ç GE -STAGKEİ 1200 THE CHİLDREN” ) 
© © © i20p TOKEN MDR) e o © Oo 
4 4 4 CONFİDENTLAL JEDO-THE KING OF DUEENS De 4 4 
İZ STARVEN 1430-HOW | MET YOUR “ 
Lab) D D 1800-C0LD CASE ae © ab D D 1400-SMALIILLE 
5024 
1GODTHE XALES 
1700:THE SOPRANOS 
GILMORE GİRLS | GİLMOREGİRLS | GİLMORE GİRLS PRISON BREAK | GİLMORE GİRLS | GiLMOREGİRLS | GİLMORE GİRLS 


19:00- 
MARRIED WITH | ACCORDING TO DESPERATE MARRIED WITH | MARRIEDWIH | MARRIED WİTH CHILDREN JIM HOUSEWIVES (o (CHİLDREN CHILDREN CHILDREN 


- MATISYN/ANA 
HOW I MET YOUR | KITCHEN VE OĞUL MALCOLM IN THE MOTHER GONFIDENTAL MIDDLE SELNFELD SMALLVİLLE z 
THESIMPSONS | THEKINGOF STARVED 
CUEENS BÜYÜK FİNAL 


DESPERATE 
THE X-FILES p HOUSEWIVES THE SOPRANOS 


MARRIED WITH 
CHILDREN 


THE SOPRANOS | PRISON BREAK 


21:30-0TETSİ 
SYN /BABA VE 
OĞUL 


BÖSE ZELLEN / 
FREE RADICALS 


2215-WILD AT 
TV'DE DVD KEYFİ | HEART 


22:15-MAHA! FULL CONTACT 


23:00-BUFFY THE 
İ VAMPIRE SLAYER 


24:00-SIX FEET UNDER 01:15-ROLLERCOASTER 
(03:00-BUFFY THE VAMPIRE 


2400-SOUTH PARK 

00:30-KITCHEN 
1DENTİAL 

KING OF GUEENS 


00:30: 


LARRIED WITH 


04:30-GILMORE GİRLS 
O. LD 


01:00 - 06:00 


06:15-THE SOPRANOS 


KING OF GUEENS 


DD 0500-C0LD CASE 


06:00-PRISON BREAK 


Yeni Opel Meriva. Ayıcıklar, tavşancıklar ve minik filler düşünülerek tasarlandı. 


# # ETİ ee 


Benzersiz FlexSpace? koltuk Sistemi ve şaşırtıcı derecede geniş iğ hacmiyle, . - Yeni Opel Meriva mükemmel bir aile otomobili. Yüksek performans ve yakıt 


ekonomisi sunan 1.3 CDTI dizel ve 1.6 benzinli Twinport motor seçenekleri, i Z il 
bütün beklentilerinize cevap veriyor. Kompakt monocab tasarımı ise, şehrin | 7 
en karmaşık trafiğinde bile rahat hareket etmenizi sağlıyor.  * ğ NU Yeni Opel Meriva. Yeter ki isteyin! o — 


Opel. Taze Fikirler, Üstün Otomobiller. 


OPEL BİLGİ DESTEK HATTI 0212 337 1234 


www.opel.com.tr 


